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Een wonderlijk gebeuren - 
een kerstvertelling 
 
‘Kom es an’-Kerstmiddag 
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Schrijfactie Amnesty 
 
 
 

 
 

 
Gods belofte 

 

Over de ontluisterde aarde  
is het duister onthuld.  
Plaats voor het licht, 

engelen zingen het geboortegedicht  
van vrede en redding, 

profetieën vervuld. 
Ingewikkeld ligt het voor mij. 

Klein en teder, groot en krachtig, 
heeft Hij alles voor ons uit de doeken gedaan   

 

Ineke Karman 
bron: gedichtensite.nl 
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Het feest van te weinig of het feest van 
teveel? 
 

Toen ik klein was las mijn moeder ons voor uit 
de kinderbijbel van W.G. van de Hulst. Vast een 
bekende naam onder protestantse ouderen. Ik 
zie nog hele series kinderboeken en kinderboek-
jes op de boekenplank in mijn kamertje staan. 

En één kenmerk dat in alles dat hij schreef altijd te 
vinden was: het kon niet zielig en niet erg genoeg 
zijn. Een paar titels: Het huisje in de sneeuw. En geen 
mens had ooit zo een verschrikkelijke sneeuw mee-
gemaakt. Of: De boze koster. Je kon je geen bozere 
koster voorstellen. In de kinderbijbel die hij schreef: 
veel boosheid. En veel zieligheid. Ook in het kerstver-
haal door hem verteld. Zielig, zielig. Niet in het eigen 
land maar ver van huis. En wat huis, niks huis, een 
stal waar zijn vader en moeder mochten slapen. En 
ach, geen wiegje. Een voerbak die je kribbe noemde. 
Babykleertjes? Niks kleertjes. Alleen wat doeken 
waar moeder Maria het kindje in legde. Een deken-
tje? Niks dekentje. Wat stro dat bestemd was voor de 
dieren in de stal. 

 

Een detail. Die doeken waren eigenlijk helemaal niet 
zielig. Het was een hele algemene manier om pasge-
boren baby’s in doeken in te bakeren. Wordt nu nog 
wel gedaan in bijvoorbeeld Palestina en Syrië. En 
komt ook hier weer voor. Het inbakeren zorgt dat de 
baby minder arm- en beenbewegingen maakt en zo 
rustiger slaapt. In geval van Jezus laat het ook zien 
dat hij, net als ieder andere baby, hulpeloos was en 
kwetsbaar. Een mensje. 

 

Maar dat wist ik allemaal nog niet toen ik klein was. 
Dus vond ik het zielig. Ook weinig feest in de stal. 
Alleen verderop bij herders en engelen een hoop 
reuring. Maar daar kreeg de ingebakerde Jezus wei-
nig van mee. Ach, zijn geboorte was maar een raar 
feest. Met van alles te weinig. Alles heel sober. 

 

Een woensdagmiddag. In Duiven. Daar zou de groot-
ste kerstshow van Europa zijn. Hoe ik daar terecht-
kom? Door degene die naast me loopt en dit spekta-
kel een keer wil meemaken. Het begint met het par-
keren van de auto. Goed onthouden waar hij staat. 
Anders vind je hem nóóit meer terug. De route naar 
het feest is makkelijk. Zolang je maar links van de 
stroom loopt die het feest rechts verlaat ga je goed. 
En de feestverlaters zijn te herkennen aan de bood-
schappenkarren die ze voortduwen. Karren tot de 
rand of ver daarboven gevuld met dozen. Later zal ik 
weten wat in die dozen zit. Wie geen kar duwt draagt 
tassen of sjouwt gewoon armenvol spullen mee. 
Eenmaal binnen een adembenemend schouwspel. 
Overal lichtjes, overal geflikker en geflonker.  
 

Kerstdorpen waar je sporthallen mee kan vullen, zo 
groot. Kerstbomen in alle soorten en maten. Kerstbal-
len in alle kleuren. En honderden mensen. En kin-
deren die met gloeiende wangen en glimmende oog-
jes naar al dat moois kijken. Genieten! Als we de hele 
route gelopen hebben - het lijkt een beetje op Ikea, je 
mag niets overslaan, geen korte doorgang zoeken - 
valt het nog niet mee om de uitgang te vinden. Maar 
het lukt ons. En het lijkt erop dat wij de enigen zijn 
die met lege handen, zonder kar en zonder tassen, 
weer naar de auto lopen. Het was me wat. Voor mij 
het feest van teveel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feest van te weinig of feest van teveel? 
Terugdenkend realiseer ik me dat ik op die grootste 
kerstshow van Europa geen stalletje gezien heb. 
Geen kribje. Geen kindje Jezus. Zal er ongetwijfeld 
geweest zijn, want echt álles was er. Maar werd denk 
ik figuurlijk ondergesneeuwd door alle glitters en 
toeters en bellen en ballen en kerstdorpen. 
Ik denk: misschien kan je het voor de hand liggende 
ook omdraaien. Is die kerstshow het feest van te 
weinig, want er mist iets wezenlijks. En is die stal het 
feest van teveel. Want het is te veel om te bevatten. 
Zo’n ingebakerd mensje dat de wereld van zich zal 
laten horen. Van zich zal laten zien. Dat nu nog steeds 
zijn verjaardag viert met ons. 

 

Misschien is kerst gewoon het feest van genoeg. Als 
je dit feest tot je door laat dringen is dat een cadeau 
dat groot genoeg is om het leven mee in te gaan. Je 
hebt een cadeau in handen dat je laat zien wat er in 
het leven toe doet. 
Na 25 december gaat het niet naar de zolder of 
achter in de kast om na een jaar weer tevoorschijn 
gehaald te worden. En om, als het tegenzit, naar de 
kringloop gebracht te worden, zodat er op de 
grootste kerstshow van Europa weer een nieuw 
kleurtje kerstballen aangeschaft kan worden. Dat is 
pas zielig! 
Van de Hulst zou er, als hij nog leefde, een mooi 
verhaal over hebben kunnen schrijven. Met 
misschien de titel: de gouden kerstbal. 

 

Iedereen een mooi verjaardagsfeest, een mooi 
kerstfeest, gewenst. En ook alvast een waardevol en 
mooi 2025. 

 

marja 



 

3 

Pastorpraat ds. Hinkamp 

 

Eigenlijk is het best wel heel zorgwekkend en 
dramatisch zoals we dit jaar op het kerstfeest 
afstevenen. In het nieuws zien we dagelijks het 
vreselijke geweld in de inmiddels dagelijks in het 
nieuws terugkerende conflictgebieden. In de 

aanloop naar mogelijke vredesbesprekingen lijkt het 
erop dat allerlei partijen er nog even een schepje aan 
oorlogsgeweld bovenop doen, om straks wellicht iets 
sterker te staan in de onderhandelingen. 
 

 
 

Kun je in zo'n situatie nog wel zingen over 'vrede op 
aarde'? Of is dat hypocriet: hier een beetje vredig 
zingen terwijl elders de wereld vergaat? Maar zo 
moet je het, denk ik, niet willen zien. Wat is het al-
ternatief? Niet zingen over vrede, vanwege het ge-
weld? Moeten we niet juist alles aangrijpen om het 
thema 'vrede' aan het woord te laten? En dan vrede 
in de ruimste zin, als niet alleen de afwezigheid van 
oorlog en geweld, maar ook vrede in mensen. Ligt 
daar niet het begin: meer vrede in mensen? 
 

Er is een groeiende en sluimerende onvrede, waar-
door steeds meer mensen steeds onverzoenlijker taal 
uitslaan en steeds minder oog hebben voor mensen 
in de knel (of het nu dichtbij is of verder weg). De 
overheid doet er weinig aan en lijkt onder aanvoering 
van de grootste partij van het land (en men kan het 
niet laten om dat keer op keer te benadrukken!) 
vooral onvrede te voeden. 
 

De grote vraag voor kerken (en voor mij als voorgan-
ger) is natuurlijk: wat moet je hier nu mee? Betekent 
een scheiding van kerk en staat dat we ons nergens 
mee mogen bemoeien? Zeker niet! Alsof Jezus in zíjn 
tijd zweeg over de misstanden en het neerkijken op 
mensen in de knel! Is niet juist de boodschap van 
kerst een boodschap dat het anders moet én anders 
kan? Maar dan moeten we het wél willen. 

Dát lijkt mij een goed uitgangspunt voor de komende 
tijd: zowel hart (en begrip) voor mensen tonen alsook 
een tegengeluid laten horen. Daarbij is het evangelie 
een beweging die zowel de wereld (de maatschappij) 
wil veranderen als mensen op persoonlijk vlak. Beide 
zijn belangrijk. Als mensen leren wat het is om te 
mogen leven vanuit een geloof in een God die een 
'welbehagen' in mensen heeft (die van goede wil 
zijn!), dan kan dat het begin zijn om ook anders naar 
elkaar te kijken. 
 

Die twee, persoonlijk leven (weet hebben van verge-
ving, opstandingskracht, geborgenheid, aanvaarding) 
én samenleven (hoe ga je met elkaar om?) mogen 
hand in hand gaan. Dus laten we op dat terrein deze 
tijd van advent, kerst én een nieuw jaar de handen 
uit de mouwen steken. Op die manier kunnen we het 
leven van dat kind van kerst, Jezus Christus, handen 
en voeten geven, zoals hij zelf ons dat heeft voorge-
leefd. 
 

In duistere nachten, vol strijd en pijn, 
kwam een kind, een vonk, een hemels teken. 
Een licht dat straalt, om het duister te doorbreken, 
een boodschap van hoop, om vrede te zijn. 
 

God sprak tot de wereld vanuit de stilte zacht, 
en sneed door de chaos van onze tijden. 
Een kind in een kribbe om ons te leiden, 
een ster die ons wijst naar het licht in onze nacht. 

 
 
 

 

 

Vrede begint in het hart van ons allen, 
waar Gods liefde ontwaakt en muren vervagen. 
Wij dragen de vlam, door onze keuzes gedragen, 
en helpen in zijn licht, zodat het duister zal vallen. 

 
Van harte Gods zegen toegewenst! 

Hans Hinkamp 
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Jarigen 
 
28 november Mevr. A.G. Wissink-van Lochem 
  Van Ostadestraat 17 
  7131 VB Lichtenvoorde 
  79 jaar 
5 december Dhr. G.W. van Lochem 
  Hofesch 23 
  7131 TC Lichtenvoorde 
  84 jaar 
8 december Mevr. W. Heuzinkveld-Mengerink 
  Switbertushof 27 
  7131 TA Lichtenvoorde 
  84 jaar 
 

  Mevr. H.H. Mulder-Lubbers 
  Lievelderweg 16 
  7131 MC Lichtenvoorde 
  78 jaar 
24 december Mevr.J.W. Brüning-Helmig 
  Klaasbos 25 
  7131 SZ Lichtenvoorde 
  83 jaar 
29 december Mevr. J.H. Rutgers-Hoitink 
  Winterswijkseweg 39 
  7134 NC Vragender 
  80 jaar 
30 december Mevr. B.A. Lensink-van den Berg 
  Varsseveldseweg 60 B 
  7131 JA Lichtenvoorde 
  80 jaar 
31 december Mevr. G.B. ten Bokkel-Eggink 
  Rapenburgsestraat 33, App. 006 
  7131 CW Lichtenvoorde 
  88 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2 januari Dhr. D.J. Heuzinkveld  
  Switbertushof 27 
  7131 TA Lichtenvoorde 
  87 jaar 
3 januari Mevr. G.G. Janssen-Duenk 
  Middachtenstraat 23 
  7131 BA Lichtenvoorde 
  78 jaar 
5 januari Dhr. G.J.W. Simmelink 
  Meekesweg 4 A 
  7134 PD Vragender 
  81 jaar 
9 januari Dhr. S. Kuijt 
  Frans Halsstraat 10 
  7131 VW Lichtenvoorde 
  87 jaar 
16 januari Dhr. A.H. Mombarg 
  Hofesch 18 
  7131 TB Lichtenvoorde 
  83 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de kerkenraad is besloten vanaf 1 januari 2025 
de leeftijd van de jarigen die genoemd worden in 
het kerkblad opnieuw met 1 jaar te verhogen. 
Dus dit jaar vanaf 78 jaar en de komende jaren 
steeds 1 jaar omhoog. In principe tot 80 jaar. 

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, 
een gezellige en indien mogelijk gezonde verjaar- 
dag. 
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in 
de vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker 
welkom zijn. 



 

5 

Jaaroverzicht kerkelijk jaar 

 

Overledenen die verbonden waren met onze geloofs-
gemeenschap, van wie de namen genoemd zijn bij de 
Eeuwigheidszondag: 
 

Gerrie ter Haar-Lindeboom  
Jan Lensink 
Riekie Beernink-Heuzinkveld  
Miene Smeitink-ter Haar  
Henk Lubbers 
Leis ten Broeke-Stronks  
Annie Scholten-Prinsen  
Jan Lensink 
 

De heilige doop werd bediend aan Fleur Tieltjes, doch-
ter van Bas en Lianne Tieltjes 
 

Er was één trouwdienst: kerkelijke huwelijksbevesti-
ging van Tom Schotman en Anke van Dieijen.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed van de maand 
 

Deze keer een gebed voor de tijd van advent en kerst, 
overgenomen van de website 'Petrus' van de landelij-
ke kerk. In deze donkere dagen voor kerst mogen we 
bemoediging vinden in woorden van geloof, in een 
gebed om licht, door Annemieke Bosman-Mohrmann. 
 

God, Bron van licht, 
het duister wint zo vaak 
in de wereld, in ons leven. 
En hoe graag we ook willen 
dat het licht doorbreekt, 
soms zijn we ziende blind. 
 

Heer, U bent toch het licht, 
U bent toch degene 
die blinden zicht geeft, 
die ogen opent, 
die nacht verdrijft 
en een nieuwe 
dag laat aanbreken. 
 

Leid ons aan uw hand 
door de donkere dalen 
tot er weer licht is, 
begaanbare wegen. 
 

Open ook onze ogen. 
Breng licht in duisternis 
tot de nieuwe morgen aanbreekt 
en het nooit meer nacht wordt. 

 
 

 
 

Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U kunt 
uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven en 
meenemen naar de kerk of doorgegeven via email: 
voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
 

 
 
 
 
 

27 oktober Mevrouw Geessink-Schepers 
Oostermeenweg 1, Vragender 

3 november De heer en mevrouw  
Kamperman-Bakker 
Droebertweg 11, Lievelde  

10 november Familie van de heer Lensink 
De Leest 30  

17 november De heer en mevrouw  
Mulder-Boers 
Bernard van Meursstraat 32  

  
 
 

 
 
 

 
 
 

Bloemen  
vanuit de  
kerkdienst 
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Deurcollectes in de komende weken 
 

1 december: KIA, werelddiaconaat 
Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien 
 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel 
mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blij-
ven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht 
die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 
christelijke organisatie Bethania worden deze kwets-
bare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze 
eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen 
krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen 
in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activi-
teiten en een warme douche. 
 

8 december: KIA, jonge generaties 
Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een 
paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de 
Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit 
interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de 
herders, de wijzen uit het Oosten en andere persona-
ges uit het kerstverhaal. 
Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en 
ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met 
mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede moge-
lijk maakt. 
 

15 december: onkosten AKZ-diensten 
 

22 december: koffie Johanneshof 
 

24 december: onkosten Erediensten 
 

25 december: Stichting SAKO (project diaconie) 
 

29 december: KIA, kinderen in de knel 
Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oor-
log. Daarom biedt Kerk in Actie veiligheid, stabiliteit en 
psychosociale ondersteuning, want dat hebben kin-
deren daar nodig. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken 
kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. Fami-
lies krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch 
eten op tafel is.  
 

Ook geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die 
alles moesten achterlaten.  
Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en 
krijgen psychosociale hulp om mentaal gezond te blij-
ven of te herstellen van trauma’s.   
 
31 december: eindejaarscollecte 
 

5 januari: kerk-tv 
 

Nieuwe projecten diaconie 
De diaconie heeft de afgelopen maanden een oproep 
gedaan voor nieuwe projecten voor de komende ja-
ren. De volgende projecten gaan wij de komende 3 
jaren extra ondersteunen: 
* Joanne Foundation (zie www.joannefoundation.nl) 
 
 

 
 
* Stichting Present 

 
 
Ondersteuning goede doelen 
De diaconie steunt elk jaar verschillende goede doelen 
in Nederland en het buitenland. 
In de afgelopen maand heeft het volgende goede doel 
een gift ontvangen: 
• Bijbelmuseum 

 

Namens de diaconie, 
Hans Tornij en Ina Hulshof 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

De diaconie wil graag waar het noodzakelijk is hulp 
bieden. Laat ons weten als u of iemand in uw omge-
ving hulp nodig heeft. Dit kan via een diaken, via de 
mail diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl of telefonisch 
via 0544-37 96 91. 
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Stiltewandeling 30 november 
 

We trekken de stoere stappers aan voor weer 
een prachtige stiltewandeling. Waarom zou dat 
bij de overgang naar de winter niet kunnen? Dik-
ke jas aan en … gaan! Deze keer blijven we 

dicht(er) bij huis. Als het weer echt niet goed is gaat 
het niet door en doen we iedereen die zich opgegeven 
heeft bericht.  
 

 
 

Het is een heel mooie ervaring om in een groep in 
stilte te genieten van de mooie Achterhoekse natuur. 
Het wandeltempo is iets minder dan vijf km/uur. We 
beginnen altijd met een gedicht ter bezinning en wan-
delen deze keer zo’n drie kwartier in stilte. Op onze 
pauzeplek staat de koffie en wat lekkers voor ons 
klaar. Na de pauze lopen we in ongeveer een half uur 
samen terug naar de startplaats.  
 

Vertrek: Om 13.00 uur verzamelen we bij de Johan-
neshof. Van hieruit rijden we gezamenlijk naar het 
beginpunt van de wandelroute. Waar precies? Dat is 
iedere keer weer een verrassing. Kosten voor koffie 
(en/of iets voor bij de koffie) zijn voor eigen rekening. 
 

Opgeven via: info@pkn-lichtenvoorde.nl, uiterlijk de 
dag voor de wandeling. 
Het doorgaan van de wandeling is afhankelijk van het 
weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

‘Kom es an!’-kerstmiddag 
 

Maandag 16 december is iedereen welkom voor een 
sfeervolle ‘Kom es an!’-middag in kerstsfeer. De mid-
dag wordt vormgegeven door ds. Hans Hinkamp die, 
samen met lectoren, in het eerste deel beelden laat 
zien van het kerstverhaal. Na de pauze zal Hans Tornij 
ons meenemen naar het Weihnachtsland van het Erts-
gebergte met een uitleg over de kersttraditie: Neuner-
lei. Misschien dat we er, letterlijk en figuurlijk, iets van 
kunnen proeven? 
 
Zowel voor als na de pauze zal Bas Tieltjes zorgen voor 
passende pianomuziek. 
 

 
 

De middag begint om 14.30 uur met een kopje koffie 
of thee. De toegang is gratis. Een vrije gift bij de uit-
gang is welkom. Kom es an! 
Rond 16.30 uur besluiten we de middag op traditione-
le wijze met het zingen van het 'Ere zij God'. 
Iedereen is van harte welkom! Dus: Komt allen teza-
men! 
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Christmas Carols met een Franse slag! 
 

Donderdag 19 december, om 19.30 uur, is onze sfeer-
volle Johanneskerk weer het terrein voor een zowel 
eigentijdse als klassieke kerstavond!  
 

Een prachtige oude Engelse traditie is het samen zin-
gen van kerstliederen. Deze keer wordt er aan de al-
oude Christmas Carols een unieke eigen draai gege-
ven. Het worden kerstliederen, letterlijk en figuurlijk, 
met een Franse slag. De muzikale medewerking is on-
der andere in handen van Xandra Storm met haar 
Orgue de Barbarie, dat is de Franse naam voor een 
draaiorgel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met haar minidraaiorgel was zij al eerder te gast in de 
Johanneskerk. Dat leverde een unieke samenwerking 
op die nu een vervolg krijgt. De leiding is in handen 
van ds. Hans Hinkamp. 
 
Iedereen, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd 
om mee te zingen (maar alleen luisteren mag natuur-
lijk ook!). U bent van harte welkom en ... neem iemand 
anders mee: wel zo gezellig en hoe meer zielen hoe 
meer vreugd’! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerstnachtdienst met koor Friends 
 

Dinsdag 24 december, om 22.00 uur, vieren we in de 
Johanneskerk op feestelijke en muzikale wijze de ge-
boorte van Jezus. Zijn geboorte betekende, letterlijk 
en figuurlijk, licht in de duisternis. Zeker in de huidige 
tijd kunnen we best wat extra licht gebruiken. We zijn 
heel blij met de muzikale medewerking van koor 
Friends. Zij spelen in onze Johanneskerk een thuiswed-
strijd, met eigentijdse kerstliederen en klassiekers. 

 

De geboorte van Jezus 
Christus mag ieder jaar 
een lichtpunt zijn in de 
tijd. Maar hoe gaan wij 
om met die boodschap 
van een God die men-
sen vanuit de hemel 
nabij is gekomen in de 
geboorte van een kind?  

Kom naar de Johanneskerk: je bent van harte welkom! 
 
 

 
Kerstviering 25 december 

 

Op eerste Kerstdag, 25 december, 
 is de kerk om 10.00 uur weer voor  
iedereen open. In een kindvriendelijke 
kerkdienst vieren we hoe Jezus werd  
geboren in een stal in Bethlehem.  
Natuurlijk gaan we ook naar hartenlust  
weer de mooiste kerstliederen zingen! 
Graag tot ziens, 
 

 
 
 
 
 

 

Oudejaarsdienst 31 december 

 

Op oudejaarsavond, 31 december, 19.30 uur, sluiten 
we in de Johanneskerk traditioneel het jaar af met een 
kort avondgebed. We staan stil op de drempel van de 
tijd. Gedachten mogen komen en gaan in de stilte. In 
deze dienst is er, in een persoonlijk lichtgebed, gele-
genheid om zelf een lichtje aan te steken voor datgene 
wat je raakt en waar je graag Gods licht zou willen zien 
schijnen. Iedereen is van harte welkom. 
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Een wonderlijk gebeuren - een kerstvertelling 

 

Moet je nou toch eens horen wat Nathan en Levi mee-
gemaakt hebben – je gelooft het bijna niet! Het is al 
heel erg lang geleden dat het gebeurde, wel een paar 
duizend jaar. Maar het blijft heel bijzonder. 
 

Nathan en Levi wonen in Israël, een klein land aan de 
Middellandse Zee. Het plaatsje waar ze wonen is maar 
onbeduidend, hoewel het eigenlijk een stadje is en wel 
al heel oud. In de geschiedenislessen werd altijd ver-
teld dat er vroeger een belangrijke koning, genaamd 
David, had gewoond. De beide jongens geloven het 
wel, maar zijn er niet erg mee bezig. Als je elf jaar bent 
heb je wel andere interesses. Toch? 
Nathan en Levi zijn vrienden, dikke vrienden, zo van  
‘twee handen op een buik’. 
Samen halen ze kattenkwaad 
uit en beleven ze de span-
nendste dingen. Hun leven is 
bepaald niet saai. Voor een 
deel komt dat ook zeker door 
het beroep van hun vaders. Nathans vader heeft een 
olijvenpers. Uit de wijde omgeving komen de boeren 
die olijfbomen hebben met hun oogst naar zijn vader. 
Die perst de olijven dan tot kostbare olie. Maar waar 
de jongens altijd van smullen zijn de verhalen die de 
mannen elkaar vertellen. Of ze altijd wel helemaal 
waar zijn… Ach, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. 
En zo gaat het ook bij Levi’s vader. Die heeft een her-
berg, zeg maar een soort van hotel. Hier komen de  

kooplieden die met hun waren van hot naar her trek-
ken overnachten, vaak ook met hun paard, ezel of 
kameel. Voor al deze dieren heeft Levi’s vader natuur-
lijk ook een paar stallen. Die kooplui, dat zijn nog eens 
lieden die echt overal vandaan komen en van alles 
meemaken. De jongens zitten vaak met rode oren te 
luisteren. Natuurlijk niet in de kring van volwassenen - 
meestal zijn die verhalen niet voor hun oren bestemd 
– maar ze kennen genoeg verstopplekjes waar ze toch 
bijna alles wel meekrijgen. 

Kortom: het leven van de beide jongens is allesbehalve 
saai. 
 

Maar het zal nóg opwindender worden. Israël heeft in 
die tijd niet een president of een koning of een keizer. 
Nee, het land is een deel van het gigantisch grote Ro-
meinse Rijk, waarvan de Italiaanse keizer Augustus de 
baas is. En die keizer wil wel eens weten over hoevéél 
mensen hij eigenlijk wel de baas is. Dus heeft hij een 
plan bedacht. Alle mensen in alle landen waarover hij 
regeert moeten op reis gaan naar de plaats waar hun 
familie oorspronkelijk vandaan komt. En dat kan al wel 
honderden jaren geleden zijn!  
 

Stel je eens voor als in Nederland iedereen tegelijk op 
reis zou gaan. Wat een toestand zou dat zijn! En als 
dan iedereen eindelijk op de juiste plaats is, komen de 
dienaren of soldaten van de keizer om de mensen te 
tellen. Ik ben blij dat ik daar toen niet bij was. 
 

Maar dat geldt niet voor Nathan en Levi. Die vinden 
het prachtig! Want vooral bij de herberg van de vader 
van Levi is het een drukte van belang. Al die mensen 
moeten natuurlijk ergens slapen. En niet iedereen kan 
bij zijn eigen familie terecht. Eigenlijk heeft Levi’s va-
der ook niet genoeg ruimte, maar hij is vindingrijk. De 
mensen moeten maar met wat meer personen op een 
kamer slapen dan gewoonlijk. En Levi en zijn broers 
moeten hun slaapkamer tijdelijk afstaan. Ze slapen nu 
met z’n allen in de woonvertrekken – best gezellig 
voor een poosje. 
Natuurlijk moeten de oudste kinderen, onder wie Levi, 
nu wel vaker een handje meehelpen, maar dat vinden 
ze niet erg. Levi al helemaal niet, want hij is immers 
dol op de verhalen en nieuwtjes die hun gasten vertel-
len. Zijn ouders hebben het veel te druk om te merken 
dat hij ook vaak ’s avonds, samen met Nathan, nog wel 
eens wegsluipt. En dan horen en zien ze soms dingen 
die niet echt voor elfjarige jongensogen en -oren be-
stemd zijn. 
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Maar dan op een keer… het begint eigenlijk heel ge-
woon. Het is al laat als er nog een man aanklopt voor 
een slaapplaats. Levi’s vader moet de man teleurstel-
len. Maar als deze weer naar zijn ezeltje loopt waarop 
zijn vrouw zit, denkt Levi’s vader: ‘Oei, die mensen kan 
ik zo niet wegsturen. Die jonge vrouw ziet eruit alsof 
ze elk moment een baby kan krijgen.’ Snel roept zijn 
vader Levi: ‘Ga jij eens met deze mensen naar de ezel-
stal. Hier heb je een paar dekens. Maak hiermee en 
met het hooi dat er nog wel ligt maar een provisori-
sche slaapplaats. Dan kunnen ze in elk geval uitrusten.’ 
De man en de vrouw zijn maar wat blij, vooral als Levi 
hun ook nog een kruik water brengt. Daarna rent hij 
naar Nathan, want hij heeft een onverklaarbaar gevoel 
dat er wel eens iets bijzonders zal kunnen gebeuren. 
Samen gaan ze terug naar de stal. Natuurlijk niet naar 
binnen, maar door de kieren in de planken kunnen ze 
toch wel wat zien. De man heeft een olielampje aan-
gestoken en is druk in de weer om een van de voer-
bakken met wat hooi op te vullen. Dan pakt hij een 
bundeltje van de vrouw aan en legt dat in de voerbak. 
Het is een in wat lappen gewikkelde baby, die met 
heldere oogjes rondkijkt. 
 
 

 
 
Alsof dit nog niet bijzonder genoeg is, gaat plotseling 
de staldeur open en komt er en groepje herders bin-
nen. Herders nota bene! Wat moeten die lui nu daar? 
Ze zullen toch niet dronken zijn?  
Ze blijven eerst wat bedremmeld in de deuropening 
staan, maar als ze de baby ontdekken, vallen ze par-
does op hun knieën! Voor een baby! Dat doe je toch 

alleen voor een koning of zo? Maar hoor, wat zeggen 
die mannen nu toch? Het is een beetje een verward 
maar wel bijzonder verhaal.  
‘Wij konden niet anders dan hier naartoe komen. Het 
was een engel van God die ons zei dat we hier de Red-

der van de mensen konden vinden. Wij zaten en lagen 
rondom ons vuur en sommigen van ons hielden de 
wacht en anderen sliepen. En opeens was het of we 
allemaal droomden. We zagen een witte, lichtgevende 
figuur met vleugels, een engel dus, die tegen ons zei 
dat we niet bang hoefden te zijn. Maar dat waren we 
natuurlijk eerst wel. Hij zei dat we naar Bethlehem 
moesten gaan. En toen, ongelooflijk, toen zagen we 
nog meer engelen, een heel koor dat hemelse muziek 
maakte. En ze zongen: ‘Eer zij God in de hoogste he-
mel’ en nog meer, maar het belangrijkste was dat ze 
ons aanspoorden om hierheen te gaan, om – zoals ze 
zeiden – een Koninklijk kind te vinden. En dat wilden 
we natuurlijk meteen, want wij wilden die belangrijke 
baby natuurlijk graag gaan bekijken. En nu we het Kind 
gezien hebben, weten we zeker dat het de mensen 
later veel goeds zal brengen. Kijk maar naar zijn ogen, 
nu al vól liefde en wijsheid. Daarom moeten we wel 
knielen.’ 
De jonge vrouw keek wel blij maar toch ook een beetje 
droevig, alsof ze iets wist van een groot geheim rond-
om haar kindje. 
Nathan en Levi kunnen hun ogen maar vooral hun 
oren nauwelijks geloven. Wat een wonderlijk verhaal 
vertellen die ruwe bonken. Wie heeft nou ooit zoiets 
meegemaakt! 
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En dat is nog niet alles, want even later gaat opnieuw 
de staldeur open. De jongens vergapen zich aan wat ze 
nu te zien krijgen: een groepje prachtig geklede man-

nen komt de ezelstal binnen. Het lijken wel koningen 
of zo. En ook zij vallen voor de baby op hun knieën. En 
ook zij vertellen een bijzonder verhaal. ‘Wij zijn van 
heel ver gekomen. Wij zijn astrologen en hebben in de 
sterren gezien dat er in Israël een koningskind geboren 
zou worden. Toen zijn we meteen op weg gegaan om 
hem te zien en eer te bewijzen.  We dachten dat we in 
het paleis van jullie onderkoning Herodes moesten 
zijn, maar daar wisten ze van niets. Toen zijn we ver-
der getrokken, maar we wisten eigenlijk niet waar 
naartoe, totdat er ’s nachts een heldere ster verscheen 
die ons de weg helemaal hiernaartoe gewezen heeft. 
Uw kind zal later van grote betekenis worden voor de 
mensen en daarom komen we hem aanbidden.’ 
Weer die moeilijk te duiden blik van de vrouw. 
 

Het deftige gezelschap heeft ook cadeaus bij zich, 
waardevolle geschenken zelfs. Nathan en Levi verba-
zen zich daarover. Zulke geschenken geef je normaal 

niet aan een baby of 
zijn ouders. Ten eer-
ste zijn ze wel héél 
kostbaar en ten 
tweede, nou ja.  Wie-
rook gebruikt de 
priester in de tempel, 
als hij offers brengt 
aan God. Ook wordt 
het wel gebruikt als er 
iemand overleden is.  

 
En mirre, het ruikt ontzettend lekker, maar dat wordt 
eigenlijk alleen maar gebruikt om een lichaam van een 
overledene in te wrijven.  
Best vreemd dus. En goud, ja, goud is gebruikt om de 
tempel te versieren. Het is dus eigenlijk een eerbewijs 
voor de grote Koning God. 
Je zou bijna zeggen dat het cadeaus met een dubbele 
betekenis zijn. Misschien dat die moeder dat ook wel 
ziet. 
 

Hoe dan ook, voor Nathan en Levi, voor de herders én 
voor de astrologen is het een nacht geworden om 
nooit te vergeten. 
De jongens 
hebben nog 
lang het ge-
voel dat ze 
gedroomd 
hebben. De 
herders zijn 
blij zingend 
op weg ge-
gaan en ver-
telden aan 
iedereen die 
te tegenkwa-
men wat ze gehoord en gezien hadden. De astrologen 
zijn vol blijdschap teruggekeerd naar hun verre land, in 
de wetenschap dat er een Kind ter wereld gekomen 
was dat van onschatbare waarde voor de mensheid 
zou zijn. 
 

En dat dat zo is blijkt wel uit het feit dat dit prachtige 
verhaal over dit wonderlijke gebeuren nóg altijd ver-
teld wordt. Ook wij mogen blij en dankbaar zijn voor 
Gods geschenk aan de mensen: het kind Jezus, dat het 
voor ons met God in het reine wilde brengen omdat 
God begaan is met de mensen. 
 
Toen. En nog altijd. 

Greta Kuijt 
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In de spiegel van Maria kom je jezelf tegen 
 

Op woensdag 4 december zal broeder Coert Biesjot 
OSB van de Willibrordsabdij op uitnodiging van de 
Commissie Ontmoeting & Inspiratie in de Onze-Lieve-
Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum een lezing 
verzorgen onder de titel ‘In de spiegel van Maria kom 
je jezelf tegen’. 
 

 
 
Wij heten u graag vanaf 19.15 uur welkom voor een 
kop koffie/thee. De lezing begint om 19.30 uur. 
 

Hoeveel mensen hebben zich in de loop van eeuwen 
gespiegeld aan Maria? Zij is een vrouw, een moeder, 
de moeder van God. Maar ook een mens die haar kind 
zag lijden en hem moest loslaten. Alle hoogte- en 
dieptepunten van het leven heeft zij meegemaakt. En 
dat maakt haar een gids voor mensen die op zoek zijn 
naar de grond van hun bestaan.  
We gaan op zoek naar de betekenis van Maria. Naar 
achtergronden, beelden en ervaringen. Om met elkaar 
rijker te worden en verder te groeien. 
 

Boeder Coert Biesjot (1964) werkte als priester vele 
jaren in het basispastoraat in het bisdom Rotterdam. 
Hij trad in 2015 in de Sint Willibrordsabdij in, waar hij 
onder meer gastenbroeder is. 
 

Peter Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het thema van Kerstmis 
 

 
 

Onlangs zaten we met een groepje samen om de 
kerstdagviering in de kerk voor te bereiden. De lezing 
kenden we allemaal: dat was natuurlijk het kerstver-
haal. De geboorte van Jezus in een stal, de engelen in 
de lucht, het bezoek van de herders en de koningen. 
Voor de kerstdagviering, waarop altijd meer mensen 
aanwezig zijn dan gewoonlijk, wilden we er alle vaste 
ingrediënten tegenaan gooien. 

 

‘Maar wat is dit jaar onze focus?’ vroeg iemand. 
‘Waarop gaan we de nadruk leggen?’ 

 

Ik glimlachte. Het deed me denken aan die keer, jaren 
geleden, toen ik met mijn dochter een afspraak had in 
een chique winkel met bruidskleding. De eerste vraag 
die ze haar stelden was: ‘Wat is het thema van jullie 
huwelijk?’ Mijn dochter stond met haar mond vol tan-
den. Was het niet genoeg om te trouwen? Sprak het 
niet voor zichzelf dat het thema de liefde tussen haar 
en haar vriend was? Maar de winkeldame verklaarde 
dat je kon gaan voor een rustieke bruiloft, een ‘zand 
en zee’-bruiloft, een romantische bruiloft, een mini-
malistische bruiloft, een bruiloft rond muziek of the 
sixties, enzovoort. We wisten niet hoe snel we weer 
naar buiten konden. 

 

Zo is het ook met Kerstmis. Dat is toch gewoon het 
feest van de menswording van God? God is in Jezus 
heel dichtbij mensen gekomen. Je moet God dus niet 
ver gaan zoeken. Je vindt hem elke dag, overal, in wat 
je meemaakt en wie je ontmoet. Dat is wel een feest 
waard! 

 

Zo zal het ook zijn op onze kerstviering. Mensen zullen 
ontroerd de oude liedjes meezingen. Kinderen zullen 
verrukt kijken naar de lichtjes en de beelden bij de 
kribbe. Alle ogen zullen stralen van hoop en vrede. 
Met Kerstmis is God heel dicht bij ons. Daar kun je niet 
naast kijken. En net als elk jaar gaan we proberen om 
dat zo lang mogelijk vast te houden. 
 

Bron: www.koletjanssen.be 

https://www.koletjanssen.be/blog/het-thema-van-kerstmis/
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Kerststal 

 

‘Het kindje Jezus ligt nog niet in de kribbe’, constateert 
mijn kleinzoon. 
Ik knik. ‘Dat mag jij, zoals elk jaar, doen op kerst-
avond’, zeg ik. Ik geniet al van tevoren van de ernst 
waarmee hij zich als jongste van de familie jaarlijks van 
zijn belangrijke taak kwijt. 
 

Maar kleinzoon gaat niet mee in mijn kerstvervoering. 
‘Waar staan die anderen dan nu al naar te kijken?’ 
vraagt hij schamper. 
 

Hij heeft gelijk. Het ziet er behoorlijk idioot uit. Maria 
kijkt met gevouwen handen naar de lege voederbak, 
terwijl Jozef bijlicht met zijn lantaarn. De herders sta-
ren allemaal naar hetzelfde lege punt. Zelfs de konin-
gen komen in de verte al aangeschuifeld, met hun blik 
naar de kribbe, zonder Jezus. 
 

 
 
Alleen de schapen grazen zoals altijd vrolijk verder. En 
de engel kijkt naar ons, dat is altijd raak. 
‘Ze moeten nog even wachten tot Kerstmis’, zeg ik. 
Kleinzoon is duidelijk geen kleuter meer. Hij vindt het 
raar als mensen staan te kijken als er niks te zien is. 
Opgroeien is soms heel ontluisterend. 
 
Maar als hij even later helemaal opgaat in het verhaal 
dat ik hem voorlees, ben ik weer gerustgesteld. En ook 
als hij daarna een strijd op leven en dood uitvecht met 
twee van zijn vliegtuigjes. 
Zien wat onzichtbaar is, hij kan het nog. Hopelijk raakt 
hij dat nooit helemaal kwijt. 
 

Met Kerstmis zal hij vol overgave het kindje in de krib-
be leggen. Zodat iedereen met eigen ogen kan zien 
waar hij of zij op wacht. 

www.koletjanssen.be 
 
 

 
 
In het kader van Dankdag op 6 november jl. is 
gedurende de maand oktober, samen met de KBO, 
een inzameling gehouden t.b.v. de Voedselbank. 
 

 
 
Een bijzonder mooie en grote opbrengst van deze 
inzameling! 
Een zeer waardevolle bijdrage aan de 325 pakketten 
die wekelijks worden klaargemaakt voor onze cliënten. 
 
Namens de Voedselbank, maar vooral natuurlijk 
namens de cliënten, grote dank aan alle gulle gevers. 
 

Gerrit Schepers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://gezinspastoraal.wordpress.com/2019/12/23/kerststal/
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Oud en Nieuw 
 

Als achterom kijken pijn doet 
door wat je onderweg verloor, 

door blauwe plekken die je opliep 
toen jij onderuit ging 

en de ander door, 
 

als vooruitkijken bang maakt 
omdat je strijd zo eenzaam voelt, 
omdat je leven voelt als dwalen 

zonder richting, 
zonder doel, 

 
als Oud en Nieuw bewust maakt, 
maar vooral pijnlijk confronteert 

met pijn, verlies, gemis, 
onthoud dan alsjeblieft 

dat het gewoon vandaag óók 
een gewone doordeweekse dag is. 

 
                                                    Bron: Brievenbusgeluk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                
 

Nieuws van en voor de Actie Kerkbalans 

 

Woensdagavond 6 november hebben we na de kerk-
dienst in de Johanneshof een presentatie gegeven van 
de digitale werkwijze in het programma Scipio. We 
hebben u laten zien hoe de toezegging door u inge-
voerd kan worden en dat dit grotendeels overeenkomt 
met de huidige werkwijze. Alleen nu niet via een 
handgeschreven formulier maar door in te loggen op 
de website van de kerk (www.pkn-lichtenvoorde.nl). 
De reacties van de aanwezigen waren heel positief, 
een enkele ook KWW (‘kieken wat ’t wordt’). 

 

Wij zijn momenteel nog bezig om het programma 
goed te leren kennen. Daarvoor zijn we o.a. samen 
met twee collega’s van het kerkelijk bureau in Varsse-
veld naar een bijeenkomst van de gebruikersvereni-
ging van Scipio geweest om kennis en ervaringen uit te 
wisselen. 
 

Op 19 november worden de huidige financiële kerkba-
lansgegevens van LRP in Scipio ingevoerd. Als dat ge-
reed is kunnen we weer meer testen doen om o.a. de 
verschillende ‘doelgroepen’ te selecteren voor de be-
geleidende brieven. Ook de twee groepen wel en niet 
digitaal moeten vastgelegd worden. Verder moeten 
werkafspraken gemaakt worden met gebruikers: hoe, 
wat, waar en op welk moment kan/mag in het sys-
teem gewerkt worden. 

 

Er wordt er een brief gemaakt aan alle PE’s (pastorale 
eenheden) met daarin de gegevens die u nodig hebt 
voor het digitaal toezeggen. Als u in de enquête hebt 
aangegeven niet via internet mee te doen ontvangt u 
ook het ‘oude’ toezeggingsformulier. Dit wordt dan 
weer bij u opgehaald. Ook als u de enquête in januari 
2024 niet hebt ingeleverd ontvangt u nog het ‘oude’ 
formulier. 

 

Wij stellen het bijzonder op prijs als u alsnog gebruik 
gaat maken van de digitale mogelijkheden. Scipio be-
spaart onze kerkelijke gemeente nu en in de toekomst 
veel tijd en geld door de digitale verwerking. 
De Actie Kerkbalans 2025 wordt gehouden van 11 
t/m 25 januari 2025. 

 

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Gerrit Schepers en Harrie Staring 

coördinatoren Kerkbalans 
kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 
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Vredehof heeft nu ook een prachtig strooiveld 
 

Aan de voet van de fraaie Vragender es ligt de be-
graafplaats Vredehof die al jaren met veel toewijding 
wordt onderhouden door de Commissie van Beheer. 
 
Deze commissie bestaat uit de in Ruurlo woonachtige 
Gerard van Lochem en penningmeester Geert Anne 
Bijker. De heren Doornink, Wiggers, Wamelink en Ter 
Haar maken de organisatie compleet. Nou ja, com-
pleet? Bijna dan, want er is nog een vacature. Het se-
cretariaat is helaas vacant. Iets voor u? Voor informa-
tie en aanmelden kunt u terecht bij Jan Niewold, die 
tegenwoordig in Doetinchem woont. Hij doet ook de 
contacten met de uitvaartverzorgers. 
Jans contactgegevens zijn: telefoon 06-38 09 71 50, 
mail j.niewold@upcmail.nl  
 
Lekker buiten werken! Een prachtige job voor iemand 
met groene vingers, voor iemand die het geweldig 
vindt om buiten te werken. En je hebt ook nog eens 
eer van je werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga maar eens kijken naar het pas aangelegde strooi-
veld met een wildmengsel van bloemen. Het weer 
werkte ook mee. Alles is goed opgekomen en zo kon je 
de hele zomer genieten van de bloemenzee. Dat le-
verde al veel leuke reacties op. 
 
De rododendron is een groenblijvende heester die al 
vroeg in het voorjaar bloeit. Er zijn ook diverse andere 
struiken bij geplant en er is ook gesnoeid aan de rodo-
dendron bij de ingang. De grote boom naast de ber-
ging moest plaats maken en is gerooid. Ook zijn er 
nogal wat kosten gemaakt. Maar het resultaat van het 
geheel, de complimenten, dat doet ook goed! 
 
De commissie Vredehof bedankt de mensen die een 
financiële bijdrage hebben gedaan. 
 
Krijgt u nu ook zin om af en toe te helpen met schoffe-
len, harken of snoeien? Dat is mooi. Want bedenk: 
vele handen maken licht werk! 
Ook daarvoor kunt u zich bij Jan Niewold melden 
 

Geert Anne Bijker 

Strooiveld Vredehof 
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Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
 

Scriba Protestantse Gemeente 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB  Vragender 
Telefoon (0544) 376706 
info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
 

 

 
Aan de leden van de Protestantse Gemeente Lichten-
voorde, woonachtig buiten de  bebouwde kom van 
Lichtenvoorde 

 

Beste mensen, 

 

Op de ochtend van het jaarlijkse bloemencorso in 
Lichtenvoorde, op zondag 8 september 2024, hebben 
ook dit jaar nogal wat kerkgangers hinder ondervon-
den van vrijwilligers van het corso die entreegeld 
meenden  te moeten vragen van mensen die van plan 
waren naar de kerk te gaan. 

 

Mogelijk hebt u hier zelf ook mee te maken gehad. In 
een brief aan de gemeente Oost Gelre en aan de 
Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) heeft de 
kerkenraad van onze gemeente laten weten dit vol-
strekt onaanvaardbaar te vinden. We hebben inmid-
dels antwoord gekregen op onze brief. Eerder al van 
de gemeente en nu ook van de SBL. 

 

‘Mensen die om wat voor reden dan ook, anders dan 
het kijken van het corso, toch in Lichtenvoorde moe-
ten zijn, kunnen bij de organisatie een doorlaatbewijs 
aanvragen.’ 
De SBL stelt voor dat wij als kerk volgend jaar aan hen 
laten weten hoeveel doorlaatbewijzen we nodig heb-
ben. U kunt zich hier dan voor aanmelden. 
 

Er valt inhoudelijk nogal wat aan te merken op de 
brief van het bloemencorso. Toch denk ik dat we er 
goed aan doen in te gaan op dit voorstel. Als kerk 
vinden we het ook belangrijk om midden in de sa-
menleving te staan. En dat bereik je niet als je je wat 
al te star opstelt. 
Achteraf entreegeld terugvragen wordt lastig en valt 
moeilijk te bewijzen. De instructie aan de vrijwilligers 
bij de toegangswegen is en blijft dat alleen mensen 
met een geldig toegangs- of doorlaatbewijs doorgang 
krijgen. 

 

We bespreken dit in de eerstvolgende kerkenraads-
vergadering op 11 december a.s. en we komen er 
ongetwijfeld nog op terug. Vóór het volgende bloe-
mencorso. Al duurt dat nog even! 
 

Vriendelijke groet, 
namens uw kerkenraad, 

Rinus te Kronnie 

Top2000'-kerkdienst 'Dichtbij” 
 

In de laatste dagen van het jaar staat op heel wat 
plaatsen de radio afgestemd op de Top2000. De af-
sluiter op oudejaarsavond, net voor 24.00 uur, is 
steevast de Bohemian Rhapsody van Queen.  
Wij hebben al diverse jaren de uitdaging opgepakt 
om in een kerkelijke setting aan de slag te gaan met 
mooie liederen en inhoudsvolle teksten uit deze 
Top2000. En het enthousiasme lijkt alleen maar te 
groeien! 

Dit jaar hebben we, 
in een wereld waarin 
mensen steeds ver-
der uit elkaar lijken 
te drijven, gekozen 
voor het thema: 
Dichtbij. Hoe dit 

uitgewerkt gaat worden? Dat is de uitdaging voor vier 
verschillende voorgangers, in vier verschillende kerk-
diensten! 
 

Op 19 en 26 januari 2025 zullen we weer een viertal 
Top2000-diensten organiseren:  
op 19 januari zingen we met een groot koor en een 
liveband om 10.00 uur in Aalten en om 19.00 uur in 
Winterswijk. Op 26 januari zullen we met een klein 
koor en een live band de diensten verzorgen in Lich-
tenvoorde, om 10.00 uur, en in Dinxperlo om 19.00 
uur. 4 locaties, 4 voorgangers, Top2000-nummers die 
variëren van stevig tot liefelijk en van rustig tot up-
tempo, een groot/klein koor en een live band: ge-
noeg ingrediënten om er weer prachtige diensten van 
te maken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bloei maar 
heb ze geplant 

dichtbij en 
in het verre land 

 

zaden die 
voornemens dragen 

uit mijn rugzakje staken 

 

in het zand 
bij duinen en strand 

waar zee ze drenken kan 

 

in de zwarte aarde 
van het binnenland 

op heuvels zonnigste kant 

 

ik zal ze verzorgen 
mijn voornemens op rij 

bloei maar dan kan ik ze voorbij 

 

                                       wil melker 
 

mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
https://www.leesgedichten.nl/profiel/wilmelker/
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Schrijf een brief. Verander een leven! 
We zijn het bijna vergeten hoe dat moet: een brief 
schrijven. Weet u nog hoe we dat vroeger deden? 
Nog één keer per jaar kunnen we dat oude ambacht 
uitoefenen en met door onze eigen, soms stram ge-
worden, handen een brief schrijven waarmee we niet 
alleen een leven kunnen veranderen maar zelfs red-
den! 
 

Op 10 december vieren we weer dat in 1948 de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens (UN-
VRM) door de Verenigde Naties is aangenomen. Het 
document waar menige grondwet en heel wat ver-
dragen mede op zijn gebaseerd, maar waarvan de 
naleving op zijn zachtst gezegd nogal te wensen over-
laat. Ja, zelfs in ons fijne, democratische Nederland. 
En daardoor vallen er helaas nog steeds jaarlijks we-
reldwijd honderdduizenden anonieme slachtoffers. 
 
Wat doe je eraan? Nou, een brief schrijven dus! 
'Heeft dat wel zin?', hoor ik u hardop denken. Tja, het 
is maar wat je ‘zin’ noemt. Ik neem u even mee naar 
een paar successen van het afgelopen jaar. In het 
licht van de honderdduizenden een druppel op een 
gloeiende plaat. Maar het zal je vader, moeder, zoon 
of dochter maar zijn. Nietwaar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het afgelopen jaar zijn Rita Karasartova uit Kirgizië en 
ten minste 22 andere vreedzame demonstranten en 
critici die werden aangeklaagd in de zogenaamde 
‘Kempir-Abad’-zaak vrijgesproken.  
 
Op 10 juni 2024 eisten de aanklagers nog 20 jaar ge-
vangenisstraf tegen de groep. Vorig jaar schreef of 
ondertekende u een brief voor haar. 
En kent u Sasha Skochilenko uit Rusland nog? Zij plak-
te stickertjes op prijskaartjes om mensen te informe-
ren over de oorlog in Oekraïne. Ze kreeg 7 jaar cel-
straf voor haar protestactie. Op 1 augustus 2024 
kwam zij, samen met 16 andere mensenrechtenacti-
visten, vrij. 
 

Bezoek de site van Amnesty eens: 
https://www.amnesty.nl/nieuws. Onder de button 
Nieuws vindt u tal van zorgelijke zaken, maar óók 
elke maand Goed Nieuws! 
 
En nu staan we voor de zoveelste editie van Write for 
Rights. Op 8 december mag ik weer te gast zijn na de 
kerkdienst in de Johanneshof. Ik hoop met een aan-
trekkelijke schrijftafel u te verleiden tot het eigen-
handig schrijven van één of meer brieven. Lukt dat 
niet, dan is Christina weer mijn assistente en vragen 
we u om een handtekening onder een voorgedrukt 
exemplaar. 
 

We schrijven dit jaar voor Neth Nahara uit Angola, 
Manahel-Al-Otabibi uit Saoedi-Arabië, Dang Dinh 
Bach uit Vietnam, Kyung Seok Park uit Zuid-Korea en 
de Wet'suwet' en Nation land defenders in Canada. 
Maar we hebben dit jaar nog een andere mogelijk-
heid. Wij brengen bij u thuis een pakketje met de 
vijf casussen en voorbeeldbrieven die u op uw ge-
mak thuis kunt schrijven en op 8 december kunt 
inleveren. We halen het eventueel ook thuis bij u op 
als u niet naar de kerk kunt gaan. Wilt u van deze 
mogelijkheid gebruik maken? Stuur dan een mailtje 
naar amnestyaaltenoostgelre@gmail.com of stuur 
een bericht of bel me via WhatsApp 06-22 27 75 64. 
 

Margo Molenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Tafel 

 

De eerstvolgende open tafel houden wij op 20 december a.s. 
Van 11.30 tot circa 13.30 uur staat in de Johanneshof de tafel 
voor u gedekt. Vooraf a.u.b. aanmelden bij Joke of Annelies. 

 

Wij zien u graag, opnieuw of voor het eerst. 

 

Annelies Romijn 06-53 93 05 22 en 
Joke Rouwhorst 0544-37 36 62 

 

mailto:amnestyaaltenoostgelre@gmail.com
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Giften 

 

We mochten in de afgelopen periode weer een aan-
tal giften ontvangen, en wel: 
- via Truus de Bruijn € 20,- voor bloemen in de kerk; 
- via Joke Rouwhorst € 20,- voor onderhoud van het 
kerkorgel; 
- via Mirjam Boomkamp € 50,- ten behoeve van de 
actie voor de Voedselbank Oost Achterhoek. 
 
Heel veel dank aan alle gevers! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Verschijningsdata Op Weg 2025 
 

Verschijnt   inleveren kopij: 
 

week voor 19 januari maandag 6 januari 
week voor 2 maart maandag 17 februari 
week voor 6 april maandag 24 maart 
week voor 4 mei maandag 21 april 
week voor 1 juni maandag 19 mei 
week voor 6 juli maandag 23 juni 
week voor 7 september  maandag 18 augustus 
week voor 5 oktober maandag 22 september 
week voor 2 november maandag 20 oktober 
week voor 7 december maandag 24 november 
 

De redactie 

 

We wensen u en jou 

gezegende kerstdagen. 

Onze wens voor de wereld 

voor 2025 én daarna: 

verdraagzaamheid 

begrip 

samenwerking 

en vooral veel compassievolle daden. 

 

Vrede en alle goeds. 
 

                            De redactie 
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand januari-februari 2025 komt uit in de 
week voor zondag 19 januari 2025.  
Kopij moet uiterlijk maandag 6 januari 2025 om 12.00 
uur zijn ingeleverd via email naar: 
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Digitaal aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
  
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Bezorging: de heer J. ter Horst, tel. 06-12 94 52 16 

 

Redactie Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98 
Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58     
 
  
WIJKINDELING  
 
Wijkouderling/coördinator    telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   06-31 76 92 79 
2.   Dhr. M. Meijer  06-53 41 62 37 
3.   Mevr. D. Schepers  48 77 23 
      Mevr. A. Staring   37 96 98 
4.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
       Mevr. A. Staring   37 96 98 
       Dhr. G. Otten  37 34 93 
5.   Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
6.   Mevr. T. de Bruijn  06-25 07 28 17 
7.   Vacature 
       Mevr. A. Scholten  37 52 14 
8.   Mevr. B. Roelofswaard  37 95 87 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
       Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  06-83 03 91 62 
      Vacature     
11. Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12. Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
E-mail: hans@hinkamp.info 
 

Scriba: de heer R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 37 67 06 
E-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Kerkgebouw Johanneskerk en 
gemeentecentrum ‘Johanneshof’ 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 

 

 

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof: 
mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde 
tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Beheer Johanneshof: mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21 37 62 37 | johanneshofbeheer@gmail.com 

 

Koster kerkgebouw: de heer G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 37 34 93 | koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
mevrouw L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
Tel. 37 64 68  
E-mail: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink 
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten 
tel. 0543-56 35 72 

Organist: de heer B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
Tel. 0544-84 33 56 

 

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
Tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diaconie: de heer F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters:  
de heer F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
Tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
de heer C. Langbroek 
Schatbergstraat 92, 7132 AB Lichtenvoorde 
Tel 06-54 33 66 93 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
NL84 RABO 0336 1154 74  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof) 
NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas) 
NL37 RABO 0373 7245 78 (Collectenrekening) 
NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg) 
 
Penningmeester Diaconie:  
mevrouw M. Boomkamp-Steenbeek, Heideweg 7a, 
7135 KH Harreveld, tel. 06-40 23 26 86 
E-mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
 
Begraafplaats Vredehof: de heer J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Tel. 06-38 09 71 50 
E-mail: j.niewold@upcmail.nl 
Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97 

 
 

 
 

mailto:hans@hinkamp.info
mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshofbeheer@gmail.com
mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 
zondag 1 december 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
1e zondag van advent  
aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat 
 
zondag 8 december 
2e zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, kinderen in de knel 
 
zondag 15 december 
3e zondag van advent 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 
zondag 22 december  
4e zondag van advent 
10.00 uur ds. F. Brandenburg, Aalten  
aanvullende collecte: koffie Johanneshof 
 
dinsdag 24 december, kerstnachtdienst 
22.00 uur ds. J.J. Hinkamp  
aanvullende collecte: onkosten Erediensten 
 
woensdag 25 december, 1e kerstdag 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
zondag 29 december 
10.00 uur kerstzangdienst 
aanvullende collecte: KIA, kinderen in de knel 
 
dinsdag 31 december, eindejaarsdienst  
19.30 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eindejaarscollecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
zondag 5 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: kerk-tv 
 
zondag 12 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, binnenlands diaconaat 
 
zondag 19 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, missionair werk 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij  
PKN Lichtenvoorde. 

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  Dat kan 
op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78, 
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke 
delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk 
en de aanvullende collecte. 
 
 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

