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Licht in de duisternis 
 

Laten wij het licht verspreiden 
in het duister van vandaag 

in de wereld met haar grillen, 
want dat willen we toch graag? 
Rondom schijnen, alle dagen, 
helder stralen om ons heen, 

lichtpunt zijn in donk’re nachten 
en we lopen niet alleen. 

 

Laten wij het Licht verspreiden 
met een ander nieuw geluid, 

met het Woord in onze harten, 
deel het Licht van Jezus uit 

opdat mensen mogen vinden 
in hun duisternis het Licht, 

zij veranderd zullen worden 
en voor altijd opgericht. 

 

Alie Holman   
 Bron: gedichtensite.nl 
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Een deur van hoop gaat open 

 

Soms blijft een beeld hangen. Dat had ik met het 
beeld van paus Franciscus die een van de Heilige 
Deuren opende op kerstavond. Tot dan dicht-
gemetseld. 
Wat een geschiedenis. 
 

Het heeft te maken met het in de Bijbel beschreven 
Jubeljaar. Elke vijftig jaar was er zo’n bijzonder jaar. 
In dat jaar kregen mensen die hun eigendommen 
hadden verloren, hadden moeten verpanden, die 
eigendommen terug. Mensen die hun vrijheid had-
den verloren, slaven dus, kregen hun vrijheid terug. Ik 
zeg het hier wat simpel. Maar het was strak geregeld 
hoe of wat. Wat dat verpanden betreft, dat was iets 
wat God had bepaald. Hij zei: ‘Land mag nooit ver-
kocht worden, alleen verpand, want het land behoort 
mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij 
te gast zijn.’ Ook zei God: ‘Wanneer een van jullie tot 
armoede vervalt en zichzelf aan jullie verpandt mag 
je hem niet als slaaf behandelen. Je moet hem be-
handelen als een loonwerker of als een vreemdeling 
die bij je woont.’ (Ik krijg beelden van arbeidsmigran-
ten en hun droevige onderkomens op mijn netvlies.) 
 

Maar goed, dit laatste, over verpanden, vinden we in 
het boek Leviticus. Het beschrijft wat God tegen Mo-
zes zegt over hoe de Israëlieten moeten leven in de 
woestijn en in het land dat ze zullen krijgen. God gunt 
mensen een goed leven. En hij legt uit hoe ze dat 
goede kunnen bereiken. Het eerste deel is vooral 
bedoeld voor de priesters. In het tweede deel wordt 
uitgelegd hoe de Israëlieten samen moeten leven, in 
de woestijn en in het hun beloofde land. Hier vind je 
bijvoorbeeld de regel dat je bij het maaien een randje 
aan de buitenzijde van het veld moet laten staan. Een 
regel waar Ruth van wist en waar zij gebruik van 
maakte toen ze naar het land van Boaz ging om daar 
aren te lezen. En Boaz vond haar zo leuk dat hij zijn 
maaiers opdracht gaf nog maar wat extra achter te 
laten. De goedzak. 
 

Ook lezen we in dit tweede deel van Leviticus hoe de 
Israëlieten hun feesten moesten vieren. En dat zijn er 
heel wat. Bijvoorbeeld de Sabbat, het Wekenfeest, 
het Oogstfeest, Grote Verzoendag, Offerfeesten. Ze 
feestten wat af, die Israëlieten. 
Bij die feesten hoort ook het jubeljaar. Elke vijftig jaar 
een bijzonder jaar. Een jaar waarin niet gezaaid of 
geoogst mocht worden. Wat opkwam zou genoeg zijn 
voor de bezitters van het land en voor hun slaven en 
voor de armen en de vreemdelingen. Deze regel geeft 
God met name voor als ze in het land zullen zijn dat 
Hij hun geven zal. 
 
 
 

Een Heilig Jaar, een Jubeljaar, dat begint met het 
openen van de Heilige Deur. In 1300 was Bonifatius 
de Achtste zo onder de indruk van de hoeveelheid 
pelgrims die de graven van Paulus en Petrus bezoch-
ten dat hij dat jaar uitriep tot een Heilig Jaar van 
vergeving van alle zonden. Het was zijn wens dat dit 
elke eeuw zou plaatsvinden. Om dit voor meer men-
sen mogelijk te maken verkortte men de periode tot 
vijftig jaar. Ene Urbanus de Zesde maakte er drieën-
dertig jaar van, de leeftijd van Jezus. Paulus de Twee-
de bracht de tijdsduur terug tot vijfentwintig jaar. Dit 
is nog steeds van kracht. En wat ik las: de paus kan als 
hij dat wil een extra Heilig Jaar afkondigen: Pius de 
Elfde verklaarde 1933 een heilig jaar vanwege de 
negentienhonderdste verjaardag van Christus kruis-
dood en Johannes Paulus de Tweede deed dit in 1983 
(negentienhonderdvijftig jaar na de dood van Chris-
tus). Als dit zich in de toekomst herhaalt zouden er 
dus zes Heilige Jaren per eeuw zijn in plaats van vier. 
Er wordt wel beweerd dat deze toename gebruikt 
wordt om extra inkomsten van pelgrims voor het 
Vaticaan en de stad Rome te genereren. Tja. 

 

Terug naar het begin. De Paus opent de Heilige Deur. 
Een oude traditie. Uit 1500. Nu met een sleutel. 
Vroeger met gouden en zilveren voorwerpen. Dit 
keer is het thema ‘Pelgrims van Hoop’. Ik denk niet 
dat je rooms-katholiek hoeft te zijn om pelgrim van 
hoop te worden. Als protestantse pelgrim ervaar ik 
dit Jubeljaar en wat daar bij komt kijken misschien op 
een andere manier. Het verhaal van de aflaat - die 
staat voor een kwijtschelden van straf - hoort niet tot 
mijn traditie. Maar wél het geloven in de kracht van 
hoop. Van uitzien naar een betere wereld. Van an-
ders in de wereld gaan en staan als je door een fi-
guurlijke Heilige Deur van barmhartigheid bent ge-
gaan. 
Trouwens, de paus opende niet alleen een Heilige 
Deur van de schitterende basiliek in Rome. Hij ging 
ook naar de grote staatsgevangenis aan de rand van 
Rome. Sprak de gevangenen toe en opende daar de 
Heilige Deur van de gevangeniskapel. De eerste ka-
tholieke paus die dit deed. Ik mag die man wel. 
Een mooi Jubeljaar gewenst. Jaar van hoop. 
 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp 
  

Het was weer een ware rollercoaster, de aan-
loop naar en de dagen rond Kerst en Oud en 
Nieuw. In vroeger tijden werd dit voor predikan-
ten de 10-daagse veldtocht genoemd. Maar met 
die tien dagen kom je er tegenwoordig niet 

meer! De kerstdrukte begint tegenwoordig al in no-
vember en buiten kerk al veel eerder! 
 

Dat betekent: op tijd inspelen op alles wat er gaat 
komen. Zo zit ik vaak in de zomer al te werken aan 
kerstverhalen of invalshoeken voor de verschillende 
bijeenkomsten. Ook in de kerk is preken (en aller-
hande activiteiten) vooruitzien. 
 

Het is wat anders dan het 'regeren is vooruitzien'. 
Want juist op dat terrein, van het regeren, lijkt het er 
steeds meer op dat dagkoersen en sentimenten de 
toon bepalen. En die toon is er het afgelopen jaar 
niet verzoenlijker of begripvoller op geworden. De 
verharding en polarisatie nemen alleen maar toe. Is 
dit hoe we met elkaar in de toekomst willen omgaan? 
Is dit hoe we met grote vraagstukken (die er nu een-
maal liggen) willen omgaan? 
 

Maar is dat iets waar een kerk zich mee bezig moet 
houden? Schoenmaker blijf bij je leest! Er is toch zo-
iets als scheiding van staat en kerk? Allemaal waar 
misschien. Maar het evangelie (alles waar Jezus zich 
over uitsprak en voor inzette) heeft, naast specifieke 
begrippen als vergeving, bezinning, bezieling, geloof, 
óók te maken met hoe je in de wereld staat. Jezus liet 
mensen in nood nooit vallen! God laat niet los wat 
zijn hand begon, zijn schepping, de mensen. Maar dát 
gaat niet buiten mensen (en kerken!) om. Dus ja, we 
zullen het er het komende jaar vast wel over hebben 
en ook moeten hebben. 
 

 
 

Misschien nog wel meer dan in andere jaren is het 
van belang als kerk een tegengeluid te laten horen 
waar mensen gekleineerd of in hokjes geplaatst wor-
den. Misschien nog wel meer dan in andere jaren is 
het wenselijk als kerk een veilig plaats te bieden waar 
mensen zich welkom en geaccepteerd/thuis mogen 
weten. 
 

Gelukkig zit dat behoorlijk in het DNA van onze Jo-
hanneskerk. Vanuit de samenleving krijg ik daar re-
gelmatig positieve opmerkingen over: dat er veel kan 
en veel gedaan wordt. Meer dan voldoende reden 
om in het nieuwe jaar wat dat betreft op de oude 
voet door te gaan! Eigentijds, kritisch, warm en be-
trokken. 

 

Van harte alle goeds toegewenst, 
Hans Hinkamp 

 

 
 

 

 

 

Tiendaagse veldtocht 

 

De uitdrukking Tiendaagse Veldtocht gaat terug op 
een historische gebeurtenis. 'De Tiendaagse Veld-
tocht van 2 tot 12 augustus 1831 was een veldtocht 
van koning Willem I der Nederlanden om de Belgi-
sche Opstand te onderdrukken'. (Bron: Wikipedia). 
 

In kerken werd het een benaming voor de drukte van 
Kerst en Oud en Nieuw. Collega ds. A.T. Huijser 
schreef hierover (Bron: gezinsgids.nl) het volgende: 
 

‘De tiendaagse veldtocht’ is een staande uitdrukking 
geworden in domineesland. Ook onder het kerkvolk 
is het gezegde inmiddels bekend. Het wordt predikers 
nog weleens veelbetekenend toegevoegd, zo rond de 
kortste dagen van het jaar: ‘De tiendaagse veldtocht 
weer hè, dominee!’ 
 

Het is een tijd van leven en geleefd worden: van Kerst 
naar Oud en van Oud naar Nieuw. Er moeten preken 
geleverd worden, als het even kan gouden appelen in 
zilveren schalen. Je kijkt ernaar uit en je kijkt erte-
genaan'. 
 

Ik denk dat menig voorganger zich hierin kan vinden. 
Het is ieder jaar weer een uitdaging! In Lichtenvoorde 
begon de tiendaagse eigenlijk al met 'De Zwaogers', 
en met ouderenmiddagen, Xmas Carols, kerstnacht, 
kerstochtend, oudejaarsavond en zondagse vieringen 
is het flink schakelen; van gelegenheid tot gelegen-
heid en zoeken naar de juiste versnelling om het par-
cours goed door te komen. Een mooie tijd, waarvan 
je ook blij bent dat die weer voorbij is ... 
 

Hans Hinkamp   
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Jarigen 
 
16 januari Dhr. A.H. Mombarg 
  Hofesch 18 
  7131 TB Lichtenvoorde 
  83 jaar 
20 januari  Dhr. E.H.J. Wamelink 
  G. J. Doorninkweg 4 
  7131 NX Lichtenvoorde 
  79 jaar 
23 januari Mevr. D.J. van Lochem-Nijman 
  Hofesch 23 
  7131 TC Lichtenvoorde 
  78 jaar 
29 januari Dhr. J. Heuzinkveld 
  Vincent van Goghstraat 20 
  7131 VG Lichtenvoorde 
  80 jaar 
 

4 februari Dhr. G.H. Rensink 
  Wilhelminastraat 15 
  7131 XN Lichtenvoorde 
  85 jaar 
7 februari Mevr. G.J. de Jongh-Wansing 
  Bernard van Meursstraat 11 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  78 jaar 
9 februari Mevr. T.G.M.M. Lensink-Rem 
  De Leest 30 
  7131 LH Lichtenvoorde 
  78 jaar 
11 februari Mevr. J.W. Bruins-Wesselink 
  Esstraat 55 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  85 jaar 
15 februari Dhr. J.G. Wissink 
  Van Ostadestraat 17 
  7131 VB Lichtenvoorde 
  84 jaar 
17 februari Dhr. B.A.M. Krabbenborg 
  Werenfriedstraat 59 
  7136 LZ Zieuwent 
  78 jaar 
18 februari Dhr. H. Hoogkamp 
  Muldershof 3 
  7135 TZ Harreveld 
  82 jaar 

19 februari Mevr. G.J. ter Haar-Wassink 
  Middachtenstraat 41 
  7131 BB Lichtenvoorde 
  95 jaar 
21 februari  Dhr. C. Langbroek 
  Schatbergstraat 92 
  7132 AB Lichtenvoorde 
  81 jaar 
22 februari  Mevr. H.B. te Boveldt-Boukema 
  Varsseveldseweg 1, app. 019 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  82 jaar 
27 februari Mevr. A.W. Heersink-van Leeuwen 
  Het Brook 6 
  7132 EJ Lichtenvoorde 
  79 jaar 
 

3 maart  Dhr. D.J. Batenburg 
  Broekboomstraat 42, app. 07 
  7131 DX Lichtenvoorde 
  81 jaar 
4 maart  Mevr. J.W. Wansing-Wissink 
  Varsseveldseweg 7, app. 03 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  86 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, 
een gezellige en indien mogelijk gezonde verjaar- 
dag. 
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, in 
de vorm van een kaartje of telefoontje, zal zeker 
welkom zijn. 
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In Memoriam Ali Magis-Geerling 
 

Maandag 30 december namen we in een dankdienst 
voor haar leven afscheid van Ali Magis-Geerling, over-
leden op de hoge leeftijd van 97 jaar. 
Als geboren en getogen Rotterdamse verhuisde Ali na 
het bombardement op Rotterdam naar familie in 
Stompwijk. In deze tijd leerde ze een jonge soldaat 
kennen: Wim Magis. Enige tijd later trouwden ze en 
trok ze naar de Achterhoek, waar ze zich snel thuis 
voelde. Tot hun spijt bleef het huwelijk kinderloos. 
 
Bij het afscheid bleek een hechte familieband, met 
neven en nichten die altijd welkom waren. In woor-
den en beelden schetsten zij hun tante als een ener-
gieke en levendige vrouw. Haar hoogtijdagen? Dat 
was de periode aan de Weijenborgerdijk, waar zij en 
haar man een transportbedrijf hadden. Ze genoot van 
de drukte en levendigheid. Enthousiast vertelde ze 
hoe ze midden in de nacht karbonades stond te bra-
den voor de chauffeurs van hun bedrijf. 
 
Het was voor haar een mooie tijd, met soms ook zor-
gen. Na het overlijden van haar man, op 6 juni 1988, 
moest ze alleen verder. Maar bij de pakken neerzit-
ten zat niet in haar aard. Ze zocht en bleef het leven 
omarmen. Mensen moeten niet vast komen te zitten 
in verdriet of zorgen, al kan dat best moeilijk zijn. 
 
In dat opzicht was Ali Magis weerbaar én eigentijds. 
Toen ze op latere leeftijd van de zorg een iPad kreeg 
was dat een openbaring. Dat ze kon beeldbellen met 
haar familie vond ze prachtig. Of je kon er spelletjes 
mee spelen. Er ging een wereld voor haar open en zo 
bleef ze oog houden voor het goede in het leven. 
 
In woorden uit de Bijbel hoorden we de oproep van 
Prediker om, in een leven van lief en leed waar je zelf 
niet alles in de hand hebt, te genieten van het goede 
wanneer dat mogelijk is. Prediker noemt dat zelfs een 
gave van God. Die gave bezat Ali Magis-Geerling. 
 
Aan het einde van de woorden van Prediker klinkt de 
troostvolle belofte van God: 'God haalt wat voorbij is 
altijd weer terug'. Dat allen die haar zullen missen 
troost mogen vinden in goede herinneringen en in de 
belofte van Gods eeuwige trouw. 
 

Ds. Hans Hinkamp 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk of doorgegeven via 
email: voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 nov Mevrouw Eskes-te Linde 
Huininkmaat 1 

 1 dec De heer en mevrouw De Bruijn 
Esstraat 34 

 8 dec De heer en mevrouw Duenk-te Hennepe 
Klaasbos 11 

15 dec De heer Beernink 
Bilderdijkstraat 5 

22 dec  Mevrouw Meijerink-Klaver 
Lijsterbesstraat 2 

 5 jan Mevrouw Lensink  
Van Ostadestraat 9 

 
 

 
 
 

 
 
 

Bloemen  
vanuit de  
kerkdienst 
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Kerkenraadsvergadering van  
11 december 2024 
 

Diaconie 
De begroting van de diaconie voor 2025 is ge-
reed. De begroting is budgettair in evenwicht, 
dat wil zeggen dat de inkomsten worden be-
steed. Er zijn hoogstens wat verschuivingen in 

de posten. De kerkenraad stemt in met de begroting. 
De begroting komt nog ter inzage. 
Eerder hebben wij u bericht dat Lianne Tieltjes en 
Mirjam Boomkamp terugtreden als diaken. Er zijn 2 
personen bereid toe te treden. Dit zijn Ruud Baars en 
Elfriede Meijer. Ruud Baars wordt penningmeester, 
maar geen diaken. 
Wel tekent hij een geheimhoudingsverklaring. Elfrie-
de Meijer wordt wel diaken. De kerkenraad stemt 
gaarne in met deze voordrachten tot benoeming. 
 

Kerkrentmeesters 
De begroting van de kerk voor 2025 kent een zorge-
lijk beeld. Door kostenstijgingen en het wegvallen van 
de huur van de Stichting Vluchtelingenwerk is er een 
begroot tekort van een kleine € 45.000,-. De huur 
eindigt deels per 15 februari 2025 en deels per 13 
april 2025. Reden van vertrek is dat het voor de me-
dewerkers veiliger is alle activiteiten beneden te 
hebben. Stichting Vluchtelingenwerk verhuist naar 
pand Rentenierstraat 23. De kerkenraad stemt in met 
de begroting. De begroting komt nog ter inzage. 
Frits van Lochem vertelt dat de reparatie van de to-
renspits in 2025 plaatsvindt. Er is dan weer de subsi-
dieregeling van toepassing. 
Geert Anne Bijker en Gerrit Schepers stoppen als 
kerkrentmeester. De heer Dick Schokkin is bereid 
kerkrentmeester te worden. Hiermede is ook bouw-
kundige kennis in huis. Met enkele andere mensen 
zijn gesprekken gaande, maar er is nog geen akkoord. 
De kerkenraad stemt in met de benoeming van Dick 
Schokkin. 
 

Vrije doorgang bij bloemencorso 
In het vorige verslag hebben wij u gemeld dat kerk-
gangers onbeschoft behandeld zijn bij de entree naar 
Lichtenvoorde. Anderen moesten gewoon entreegeld 
betalen á € 12,50 p.p. De kerkenraad heeft een 
scherpe brief gezonden naar de gemeente en het 
corsocomité. Vrije doorgang is nodig. 
Inmiddels is de reactie ontvangen van de Stichting 
Bloemencorso Lichtenvoorde in samenspraak met de 
gemeente Oost Gelre. De aangeboden oplossing be-
staat uit het beschikbaar stellen van doorlaatbewij-
zen aan de kerkgangers van buiten Lichtenvoorde. 
Deze kunnen we vooraf aanvragen en uitdelen. Dit 
wordt een aanvaardbare oplossing geacht.  
 

We kunnen op deze wijze onze kerkgangers allemaal 
bereiken, behalve een enkeling die zomaar een keer 
komt van buiten onze eigen gemeente. De kerken-
raad zal hierover op tijd publiceren en dan kunnen 
we op voorhand het gewenste aantal opvragen en 
beschikbaar stellen. 
 
Overleg PKN-kerken in de regio 
Op de gezonden brief aan de commissies voor beheer 
en beleid GCBB, CCBB en de Synode over de toege-
nomen regelgeving, op te leggen extra lasten en het 
belasten van vrijwilligers is nog geen reactie geko-
men. Het is zinvol een herinnering te zenden. 
 

Jeugdwerk 
Voor de kinderoppas komt een artikel in Op Weg met 
de vraag of er belangstelling voor is. 
 

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad. 
 

Namens de kerkenraad, 
Flip de Bruijn, notulist 
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Deurcollectes in de komende weken 
 
12 januari: KIA, binnenlands diaconaat 
De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een mil-
joen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar 
knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan 
kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Ac-
tie, op tegen armoede in ons land. 
De acute nood wordt bestreden door het inzamelen 
van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de 
lange termijn werkt Kerk in Actie samen met Schuld-
HulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te 
komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 
 
19 januari: KIA, missionair werk 
Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan 
een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. 
Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplek-
ken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar men-
sen die niet of nauwelijks in de ‘reguliere’ kerken 
komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God 
kunnen ontdekken. 
Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin 
om jonge generaties of mensen uit verschillende 
culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom 
ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, 
als nieuwe kerken, van harte. 
 
26 januari: onkosten AKZ-diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 februari: KIA, werelddiaconaat 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen 
van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige 
droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 
mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk 
van voedselhulp. De Ethiopische kerk en een hulpor-
ganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren 
Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. 
Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en  
veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders ge-
wend waren. Samen met een hulporganisatie leert de 
Ethiopische kerk jongeren en vrouwen over irrigatie-
landbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor 
extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, 
leren een restaurant of winkel opzetten, gaan meu-
bels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons 
repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee. 
 
9 februari: eigen jeugdwerk 
 
16 februari: KIA, binnenlands diaconaat 
In Nederland raken jaarlijks ruim 33.000 mensen ge-
detineerd;  ze zitten een korte of langere gevangenis-
straf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in 
Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie 
een helpende hand om te werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kin-
deren, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook 
een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 
 
23 februari: energie 
 
2 maart: bloemen in de kerk 
 

Namens de diaconie, 
Hans Tornij en Ina Hulshof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De diaconie wil graag waar het noodzakelijk is hulp 
bieden. Laat ons weten als u of iemand in uw omge-
ving hulp nodig heeft. Dit kan via een diaken, via de 
mail diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl of telefonisch 
via 0544-37 96 91. 
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Begroting 2025  
 

Indien u vragen heeft over de begrotingen kunt u 
contact opnemen met Frits van Lochem,  
telefoonnummer: 0544-374723. 
 
College van Kerkrentmeesters:  
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  College van  Diakenen: 
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Kom es an! 

 

Top2000-kerkdienst: Dichtbij 
 

In de laatste dagen van het jaar staat op heel 
wat plaatsen de radio afgestemd op de 
Top2000. Dé afsluiter op oudejaarsavond, net 
voor 24.00 uur, is steevast de Bohemian 
Rhapsody van Queen. 

Wij hebben al diverse jaren de uitdaging opgepakt 
om in een kerkelijke setting aan de slag te gaan met 
mooie liederen en inhoudsvolle teksten uit deze 
Top2000. En het enthousiasme lijkt alleen maar te 
groeien! Dit jaar zijn alle liedjes van Nederlandse 
bodem, al zijn ze niet allemaal Nederlandstalig. 
 

 
 

In een tijd van verharding en vervreemding is er ge-
kozen voor het thema: dichtbij. Zou het niet beter zijn 
als mensen wat meer verbinding zouden krijgen, met 
elkaar én met God? Hoe ver staan we soms van el-
kaar af (en van mensen in nood!) en hoe ver staan we 
misschien wel van God af? Hoe dit uitgewerkt gaat 
worden? Dat is de uitdaging voor vier verschillende 
voorgangers, in vier verschillende kerkdiensten! 
 

De eerste twee kerkdiensten, op 19 januari, zijn in 
Aalten en Winterswijk. De tweede zondag, 26 januari, 
zijn Lichtenvoorde en Dinxperlo aan de beurt. 
 

Vier locaties, vier voorgangers, Top2000-nummers 
die variëren van stevig tot liefelijk en van rustig tot 
uptempo, een groot/klein koor en een live band: 
genoeg ingrediënten om er weer prachtige diensten 
van te maken! 

 

      
 
 
 
 
'Kom es an!'-middag op maandag 17 februari 
Archeologisch onderzoek rond de Johanneskerk 
 

De Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde (AWL) 
is de afgelopen jaren drie keer betrokken geweest bij 
archeologisch onderzoek rond de Johanneskerk. 
 

In al deze onderzoeken zijn veel ontdekkingen ge-
daan die een licht werpen op de geschiedenis van de 
locatie. Uit een akte uit 1496 weten we dat Frederik 
van Bronkhorst in Lichtenvoorde ‘een kapel heeft 
doen timmeren’. Tot 1994 werd er (dus) van uit ge-
gaan dat het om een houten kapel moest gaan. Tij-
dens het archeologisch onderzoek in dat jaar bleek 
niets minder waar. 
 
Tijdens de opgraving van 2007, voorafgaande aan de 
bouw van de Johanneshof, gingen professionele ar-
cheologen op zoek naar de mogelijke toren van de 
kapel en de loop van de gracht die de nederzetting 
scheidde van het kasteelterrein. Leden van de AWL 
legden een aantal skeletten bloot waarvan er nog een 
aantal ‘in situ’, d.w.z. op de oorspronkelijke plaats, 
lag. Ook werd er een schedel aangetroffen die het 
verhaal van de beroemde Freule van Dorth mogelijk 
in een ander daglicht plaatst. Alle ontdekkingen ko-
men tijdens de lezing uitgebreid aan de orde. 
 

Godfried Nijs (1961) richtte in 1990 de Archeolo-
gische Werkgroep Lichtenvoorde op, als onderdeel 
van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichten-
voorde. In de afgelopen jaren zijn er vele opgravingen 
uitgevoerd. Behalve bij de Johanneskerk is er, onder 
andere, onderzoek gedaan naar de nederzettings-
gracht, het kasteel van Lichtenvoorde en de haveza-
ten Harreveld en Tongerlo. 
 

U wordt van harte uitgenodigd op 17 februari 'es an 
te kommen'. De inloop is vanaf 14.30 uur en de toe-
gang is gratis. 
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Kleurrijk of kleurloos? 

 

Onlangs vond ik tussen allemaal echte troep een vod-
je papier. Erop een gedachte. Eenmaal afgestoft en 
ontcijferd, (b)leek hij de moeite waard om hem hier 
weer te geven. 
  
Mismoedig word ik van alle ophef over huidskleuren. 
Anno 2016 (of 2018?, slecht leesbaar) is het blijkbaar 
nog steeds moeilijk om te beseffen dat het niet uit-
maakt of we bruin, blank, geel of zwart van huid of 
haar zijn. Waarom? 
  

 
 

De (recente) geschiedenis wijst immers uit dat in alle 
kleurgroepen grote schurken voorkomen, maar ook 
voorbeeldige mensen. 
Wie geeft mij dan het recht om te bepalen wie meer 
of minder is dan ikzelf? 
Overigens geldt dit ook voor de verschillende volken 
en bevolkingsgroepen. Toch? 
 

Een van mijn grote voorbeelden is Nelson Mandela. Ik 
gun iedereen, mijzelf voorop, zo te kunnen keven 
zoals hij deed. Zonder vooroordelen. 
 

Greta Kuijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Gebed van de maand 
 

Nog een beetje aan het begin van het nieuwe jaar 
deze keer een gebed dat ons de weg mag wijzen. Het 
is een gedicht van Thea den Hoedt-Bokkers en komt 
van de website gedichtensite.nl.  

 
Het nieuwe jaar met U 
 

Dank Heer voor Uw aanwezigheid  
in het voorbije jaar, 
dat  zomaar door mijn handen glijdt.  
Maar altijd was U daar. 
 

U was er, ook al zag ik niet. 
Wist ik niet waar dan heen? 
In vreugde, vragen en verdriet  
liet U mij niet alleen 
 

Ik bid U: dat U met mij gaat. 
Geef wijsheid en verstand 
in 't nieuwe jaar dat openstaat,  
te lopen aan Uw hand. 
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Nieuws van en voor de Actie Kerkbalans 

 

De Actie Kerkbalans 2025 wordt landelijk gehouden 
van 10 t/m 24 januari 2025. 
Als u dit nummer van Op Weg leest is de Actie Kerk-
balans nog volop bezig in haar tweede week. 

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het programma 
Scipio ook voor u werkt zoals het is bedoeld. Maar in 
dit eerste jaar waarin we met dit programma werken 
zullen we met elkaar, ondanks zorgvuldig testen, 
ongetwijfeld nog punten tegenkomen die voor verbe-
tering vatbaar zijn.  
Op woensdag 22 januari 2025 zijn wij van 09.30 tot 
11.30 uur in de Johanneshof om u zo nodig te helpen 
bij de toezegging en we houden ons natuurlijk altijd 
aanbevolen voor opmerkingen, verbeteringen en 
suggesties. 
In de eerstvolgende uitgave van Op Weg zullen we 
verslag doen van de ervaringen en het financiële re-
sultaat. 

 

U kunt ons nu en in de toekomst bereiken op het 
onderstaande e-mailadres. 

 

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Gerrit Schepers en Harrie Staring, 

coördinatoren Kerkbalans 
kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 

 
Een brug van goede wil 

 

Als ik het evangelie lees of hoor, stoot ik steeds meer 
op ontbrekende stukken. Dingen die ik graag gewe-
ten had, maar die onvermeld blijven. Bijvoorbeeld 
waar Jezus sliep en at toen hij als 12-jarige drie dagen 
in Jeruzalem in de tempel bleef hangen. Zou er een 
vrouw geweest zijn die zag dat hij alleen was en die 
hem een kop soep en een stuk brood met wat olijven 
toestak? En waarom was er geen van die zogenaam-
de geleerden die hem vroeg waar zijn ouders waren? 
Veel van die verhalen missen een 
stukje vrouwelijke nuchterheid. 
Had een van de evangelisten Mar-
cia of Johanna geheten in plaats 
van Marcus en Johannes, dan wa-
ren we dat zeker te weten geko-
men. Zo horen we ook nergens dat 
Jezus nieuwjaar vierde, toch ook 
een groot feest bij de joden. 

 
 

Kerkelijk jeugdwerk 
 

Zoals te lezen in het kerkenraadsverslag zou er in Op 
Weg een stuk komen om de behoefte te peilen voor 
kinderoppas bij de zondagse kerkdiensten. 

 

Inmiddels is hieraan al gehoor gegeven door kinder-
oppas aan te bieden. Dit betekent in de huidige situa-
tie wel dat het kan zijn dat de leiding van de kinder-
nevendienst een dubbelrol te vervullen krijgt. Even-
tueel kan er ook door ouders (of anderen) bijge-
sprongen worden. We gaan kijken hoe dit zich ont-
wikkelt. 
Heb je vragen of opmerkingen, of wil je wel helpen? 
Laat het even weten via onderstaand emailadres! 

 

Maar ook op andere terreinen willen we best weer 
vormen van jeugdwerk aanbieden. Gezien de belang-
stelling in het afgelopen jaar voor de Kliederkerk en 
de Jongerenkerk, is besloten de verantwoordelijkheid 
bij de ouders (dan wel kinderen) te leggen.  
Vandaar de vraag: Is er behoefte aan een voortgang 
van de Kliederkerk en de Jongerenkerk? Ik wil met alle 
plezier iets in gang zetten, maar dan moet het wel 
voldoende gedragen worden. 
Dus laat het mij even weten als je hier meer informa-
tie over wilt (of dat we iets gaan organiseren), dan 
kunnen we altijd de koppen bij elkaar steken! Want 
'kerk zijn' kunnen we alleen als we ook samen kerk 
zijn. Dus kom maar door met suggesties, vragen of 
(nog mooier) als je mee wilt doen! 

 

Reacties graag naar: info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 

Hans Hinkamp 
 
 

 

Gaven hij en zijn vrienden elkaar cadeautjes? Bouw-
den ze een feestje? Aten ze extra lekker op zo’n dag? 
Zongen ze en speelden ze muziek? Maakten ze goede 
voornemens? We hebben er het raden naar. 

 

Bij het begin van het nieuwe jaar moeten we het dus 
zelf uitzoeken. Met de natte vinger maken we zoals 
gewoonlijk een paar goede voornemens. We blikken 
vooruit op enkele mooie dingen in het verschiet. We 
turen aandachtig naar de lucht om te zien of de da-
gen al aan het lengen zijn. En of er misschien een 

engel vliegt, die al onze goede wil 
bundelt en er een brug van 
bouwt die dwars over de wereld 
loopt. Een brug van aandacht en 
geduld, van vriendelijkheid en 
humor, van hoop en vertrouwen. 
Over die brug wandelen we het 
nieuwe jaar in. 

 

Bron: koletjanssen.be 

mailto:kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl
https://www.koletjanssen.be/blog/een-brug-van-goede-wil/
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Hoop! 
 

Weet u het nog? Zondag 8 december jl.? Toen mocht 
ik weer te gast zijn in de Johanneskerk om u te ver-
leiden brieven te schrijven of ze te ondertekenen 
voor de Write for Rights-actie van Amnesty Internati-
onal 2024. 

 

Ik sprak over de scepsis die me het afgelopen jaar 
bekroop en die velen vast en zeker herkennen: 'Heeft 
het wel zin?' Maar ik sprak ook over de waarde van 
‘hoop,’ die Václav Havel ons voorhield. 

 

Een week later werd de laatste Write for Rights- acti-
viteit van Amnesty Aalten-Oost Gelre in Aalten afge-
sloten met een schrijfactie in het Nationaal Onder-
duikmuseum. En waar ik stilletjes had gehoopt op 
een verdubbeling van het aantal brieven dat vanuit 
onze lokale Primera de wereld in zou worden ge-
stuurd, bleek dat meer dan een verdriedubbeling te 
zijn geworden t.o.v. het jaar daarvoor!  

 

Waar in 2023 in totaal 150 brieven hun weg naar 
diverse autoriteiten vonden, werden dat dit jaar niet 
minder dan 518 brieven en bovendien nog 78 groe-
tenkaarten voor de gevangenen zelf en hun familie-
leden. Hiervan waren er 91 ondertekende brieven 
van u in de Johanneshof - iets waarmee u Christina, 
Carine en mij heel blij maakte - en nog eens zes ei-
genhandig geschreven brieven. 

 

In het persbericht in de ELNA schreef ik: En nu is het 
wachten op de eerste ‘goed nieuws’-berichten van 
Amnesty. Heeft u het al eens gedaan? Gekeken op de 
site van Amnesty? 
In het menu bovenaan ziet u de menuknop Nieuws. 
Daar moet u wezen om de pareltjes eruit te kunnen 
vissen. 

 

Op 18 december las ik bijvoorbeeld dat de Algerijnse 
journalist Ihsane El Kadi was vrijgelaten na 2 jaar on-
terechte hechtenis. Na zijn vrijlating deelde Ihsane El 
Kadi met Amnesty International dat hij oneindig 
dankbaar is dat zovelen in actie kwamen om hem vrij 
te krijgen. 'Ik twijfel er niet aan dat de internationale 
campagne voor mijn vrijlating de beslissing van de 
autoriteiten om mij gratie te verlenen heeft beïn-
vloed. Ook geloof ik dat de wereldwijde aandacht 
voor mijn zaak ervoor heeft gezorgd dat mijn deten-
tieomstandigheden verbeterden.' 
 

En omdat wat mij betreft het woordje Hoop in 2025 
het woord van het jaar mag worden, deel ik hieron-
der nog graag met u de woorden van Václav Havel én 
een foto van de prachtige roos die ik 8 december 
mee mocht nemen uit de kerk.  
 
 

Die roos staat op het moment dat ik dit schrijf, op 27 
december, er nog steeds in volle glorie bij. Als dát 
geen krachtig symbool is …! 
 

Nogmaals dank voor de gastvrijheid en u allen na-
tuurlijk een gezegend 2025 toegewenst. 
 

Margo Molenaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diep in onszelf dragen we hoop. 
Als dat niet het geval is, 

is er geen hoop. 
Hoop is een kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af  
van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien, 
het is gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde 

omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten  

voor wat succes heeft. 
Hoop is ergens voor werken  

omdat het goed is, 
niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme, 
evenmin de overtuiging  

dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is, 
ongeacht de afloop, het resultaat. 

 

Václav Havel 



14 

 

 

Kunsthistoricus en -detective Arthur Brand over 
zijn werk 

 

De commissie Vorming en Toerusting verwelkomt op 
donderdag 30 januari 2025 een bijzondere en boei-
ende gast: Arthur Brand, bekend kunsthistoricus en 
detective als het om gestolen kunstobjecten gaat. 
 

Arthur Brand is geboren en getogen in Deventer. Al 
op jonge leeftijd raakt hij geïnteresseerd in kunst en 
geschiedenis. Zijn grootvader vertelt hem smeuïge 
verhalen over een schoolgenoot van hem, Han van 
Meegeren, de wereldberoemde vervalser uit Deven-
ter, die tijdens de Tweede Wereldoorlog valse schil-
derijen wist te verkopen aan Rijksmaarschalk Herman 
Goering. 
 

Na de middelbare school woont Arthur Brand in Zuid-
Spanje, een gebied met een rijke historie. Hij ont-
moet er wat mannen die zich bezighouden met het 
graven naar archeologische voorwerpen, een illegale 
maar lucratieve bezigheid. Na lang aandringen mag 
hij mee op een van hun nachtelijke tochten. Gewa-
pend met schoppen, metaaldetectors, zaklantaarns 
en een oud jachtgeweer gaan ze op pad. Hoewel de 
vangst volgens de schatgravers mager is, slechts twee 
zilveren Romeinse munten, is Brand enorm onder de 
indruk.  
 

Na een studie Spaans en geschiedenis en een verblijf 
in Buenos Aires, Argentinië, besluit hij dan ook zich te 
verdiepen in de kunst- en antiquiteitenhandel, een 
handel waarin jaarlijks tientallen miljarden omgaan. 
Als kunstkenner zal hij vanavond ook vertellen over 
religieuze kunst. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Bijzondere vondsten die hij als kunstdetective op zijn 
naam heeft staan zijn: 
1) het Judasevangelie dat hij in 2005 bij de beruchte 
ex- kunstsmokkelaar Michel van Rijn vindt; 
2) een vervalst Olmekenhoofd ter waarde van 15 
miljoen euro dat hij in 2008 ontdekt. Een van de be-
trokkenen bleek een minister uit Costa Rica; 
3) een gestolen buste van Zadkine, die hij in 2009 
samen met privédetective Sander van Betten, afle-
vert bij de Franse ambassade. Het is een beeltenis 
van Vincent van Gogh. 
 

 
 
We nodigen u van harte uit om deze avond in de Jo-
hanneshof bij te wonen. 
De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is zoals 
gebruikelijk gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Consumpties zijn  voor eigen reke-
ning. 
 
Voor nadere informatie: Sjors Tamminga,  
telefoon 0544-37 27 52,  
e-mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
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Voetstappen in het zand 
 
Ik droomde eens en zie 
ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 
 
We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 
 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 
 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van mijn pad..." 
 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
Toen heb ik jou gedragen..." 
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Het onbekende Oost-Europa 

 

In een tijd waarin het niet onbelangrijk is om kennis 
te nemen van wat er zich in diverse landen afspeelt 
komt, op uitnodiging van de commissie Vorming en 
Toerusting, op donderdag 20 februari 2025 mevrouw 
Marie-Thérèse ter Haar, Oost-Europadeskundige, 
naar de Johanneshof. 
 

‘Onbekend maakt onbemind.’ Als deze uitspraak op 
één gebied op waarheid berust, is het wel onze ken-
nis en waardering voor de geschiedenis, kunst, cul-
tuur en maatschappelijke ontwikkelingen van Oost-
Europese landen. De culturele rijkdom van deze lan-
den voltrok zich voor ons altijd als een onbekende 
wereld achter het 'IJzeren gordijn'.  
 

Marie-Thérèse ter Haar is 
Oost-Europa-deskundige. 
Vanaf de communistische 
tijd verbleef ze ieder half 
jaar in het Slavische blok 
(dus in Oekraïne én Rus-
land) en de andere helft 
van het jaar in Nederland. 
In 2001 richtte zij de Rus-
land & Oost-Europa Aca-

demie op. Marie-Thérèse ter Haar probeert al ruim 
10 jaar meer aandacht te vragen voor dit voor velen 
onbekende Europa. Juist ook in deze tijd wil zij met 
passie aan haar gehoor duidelijk maken wat de wer-
kelijke leefsituatie van de 'gewone' bewoners van de 
betrokken landen is.  
 

Ze heeft het leven van de 'gewone man' persoonlijk 
leren kennen en weet  boeiend te vertellen hoe we 
onze kijk op onze 'verre oosterburen' zouden kunnen 
verrijken. Een avond die ons vooroordeel, of mis-
schien wel ons oordeel, over een groot deel van Eu-
ropa wat kan bijstellen. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, 
maar een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Con-
sumpties zijn voor eigen rekening. 
 

Meer informatie? Bel of mail met Sjors Tamminga, 
0544-37 27 52, e-mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

 
 

De wondere wereld van Marc Chagall 

 

Onder deze titel zal ds. Joop Mol voor de tweede keer 
een boeiende avond te verzorgen over Marc Chagall 
(1887 – 1985). 

Van deze tot Fransman genaturaliseerde, maar uit 
Belarus afkomstige kunstenaar, is een omvangrijk 
oeuvre bekend. In zijn lange leven heeft hij zijn crea-
tieve gaven gewijd aan vele vormen van uitbeelding. 
Daarin speelt niet alleen zijn joods-chassidische ach-
tergrond een rol, maar worden ook diverse ontwikke-
lingen van de tijd waarin hij leefde, in beeld gebracht. 
Een eeuw die getekend werd door bloedige strijd en 
onvoorstelbare wreedheden. Gebeurtenissen uit zijn 
persoonlijke leven worden weergegeven in voor ieder 
herkenbare beelden. Het is daarbij wel van belang 
om de 'taal' van zijn verhalen enigszins voor ogen te 
hebben. 

 

Om daarbij wat geholpen te worden wil ds. Joop Mol 
ons meenemen in de Bijbelse boodschap van Chagall 
aan de hand van kenmerkende glas-in-lood voorstel-
lingen, kleurrijk en tot verwondering leidend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ds. Joop Mol is geboren op het eiland van Dordrecht. 
Na de kweekschool volgde de studie theologie en 
werd hij predikant in achtereenvolgens West-
Friesland, in de buurt van Arnhem en tenslotte in 
Bathmen bij Deventer. Inmiddels woont hij als emeri-
tus in Gaanderen en verleent hij nog parttime her en 
der wat bijstand in vacatures. Zijn belangstelling voor 
het leven en werk van Chagall is gaandeweg ge-
groeid. 

 

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de paro-
chie HH. Paulus en Ludger hoopt u op woensdag 15 
januari te mogen begroeten in de Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur 
staat de koffie/thee klaar en om 19.30 uur beginnen 
we.   
   Peter Müller 

mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Opsoek naar Ubuntu 

 

De commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-
gemeente Eibergen–Rekken en de commissie Ont-
moeting & Inspiratie van de Parochie HH. Paulus en 
Ludger nodigen u van harte uit om op zondag 23 fe-
bruari 2025 naar de Oude Mattheüs in Eibergen te 
komen voor een interactieve lezing. De lezing begint 
om 15.00 uur. De kerk is v.a. 14.30 uur open. 
 

Ubuntu. Een Zuluwoord, maar een universeel con-
cept. Umntu Ngmuntu Ngbantu betekent letterlijk: 
Een mens is een mens omdat er andere mensen zijn. 
Oftewel: Ik ben omdat wij zijn! Dit is de basis van de 
Ubuntu-filosofie. 
Wat kan Ubuntu voor jou en mij, voor ons beteke-
nen? Voor de westerse wereld die de afgelopen eeu-
wen enorme technologische realisaties heeft neerge-
zet en voor grote materiële welvaart heeft gezorgd, 
maar die nu schreeuwt om aandacht voor immateri-
ele vraagstukken? Voor onze omgang met de aarde 
en met elkaar; een omwenteling van ratio naar rela-
tie: een fundamenteel inter-zijn? 

Annette Nobuntu Mul neemt ons op persoonlijke 
wijze mee in haar zoektocht naar wat Ubuntu is en 
kan betekenen. Naar Zuid-Afrika, het land dat na 
apartheid oude wonden tracht te helen en dat, met 
de kracht van diversiteit, met recht en trots een re-
genboognatie wil zijn. 
Ze gaat op zoek naar Ubuntu in het contact met dier-
bare Zuid-Afrikanen die op haar levenspad zijn geko-
men. Vaak met een bijzondere levensles. Voor haar 
en voor ons. 
Wat kunnen wíj van Afrika, van Ubuntu leren? 
  
Met haar zoektocht naar menselijkheid in de omgang 
– in alle facetten van het leven – met medemensen 
draagt Annette een belangrijk steentje bij aan het 
pad van gedeelde menselijkheid in onze samenleving. 
Dit betekent in haar ogen dat we in elke persoonlijke, 
professionele, organisatorische, religieuze en politie-
ke ontmoeting of discussie elkaar, boven alles, als 
mens kunnen zien en onze gemeenschappelijke men-

selijkheid erkennen: Ik ben omdat wij zijn en wij zijn 
omdat de aarde is! 
 

Annette Nobuntu Mul is o.a. oprichter van Ubuntu 
Society, auteur, spreker, hoofdopleider van ‘Ubuntu, 
Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale 
School voor Wijsbegeerte (IsvW) en voorzitter van 
Stichting Ubuntu Nederland. 
Voor meer informatie zie ook www.ubuntusociety.nl. 
 

Peter Müller 
 

 

Giften 
 

In de afgelopen maanden mochten we diverse giften 
ontvangen voor de bloemen in de kerk: 
- via Ans Staring € 10,-; 
- via Ina Hulshof € 10,-; 
- via Bernarda Roelofswaard € 10,-. 

 

Ook voor de bloemenattenties van de diaconie ont-
vingen we een aantal giften: 
- via Truus de Bruijn 1 x € 10,- en 2 x € 20,-; 
- afgegeven in de consistorie eveneens € 10,-. 

 

Daarnaast kwamen nog de volgende giften binnen: 
- via Ans Staring € 50,- voor het pastoraat; 
- via ds. Hinkamp € 10,- voor de eindejaarscollecte; 
- via Joke Rouwhorst € 10,- voor het orgelonderhoud; 
- via Ina Hulshof € 10,- voor het college van kerk-
rentmeesters. 
 
Heel hartelijk dank aan alle gevers! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Verschijningsdata Op Weg 2025 
 

Verschijnt   inleveren kopij: 
 

week voor 2 maart maandag 17 februari 
week voor 6 april maandag 24 maart 
week voor 4 mei maandag 21 april 
week voor 1 juni maandag 19 mei 
week voor 6 juli maandag 23 juni 
week voor 7 september  maandag 18 augustus 
week voor 5 oktober maandag 22 september 
week voor 2 november maandag 20 oktober 
week voor 7 december maandag 24 november 
 

De redactie 
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Open Tafel - vrijdag 17 januari en vrijdag 21 februari 

 

Gezellig samen eten brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom nodigen we u uit voor een 
heerlijke maaltijd in goed gezelschap! Of u nu komt om nieuwe mensen te ontmoeten, bij 
te praten met bekenden, of gewoon te genieten van lekker eten: u bent van harte welkom.  
U dient zich vooraf wel op te geven, de eigen bijdrage is € 6,-. 

 

 🗓   17 januari 2025 en 21 februari 

       11.30 uur 

     Johanneshof     Joke Rouwhorst, tel. 0544-37 36 62  
       Annelies Romijn, tel. 06-53 93 05 

 

Bij twijfel ... 
 

Beloof me, blijf erin geloven 
richt je blik maar naar boven 
zie de zon, sterren en maan 

zolang zij er nog blijven staan 
komt het uiteindelijk wel goed 

dus verlies nooit de moed. 
Beloof me dat je naar boven kijkt 

wanneer alles heel duister lijkt 
zie het licht en voel de kracht 

licht is liefde en sterker dan de nacht 
licht vertegenwoordigt al het goede 

ook al is het je vreemd te moede. 
Heb vertrouwen en blijf erin geloven 

richt je blik bij twijfel naar boven 
zie de zon, sterren en maan 

zolang zij er nog blijven staan 
komt het uiteindelijk wel goed 

dus verlies nooit de moed. 
           Hanny Otten 
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand maart 2025 komt uit in de week voor 
zondag 2 maart 2025.  
Kopij moet uiterlijk maandag 17 februari om 12.00 
uur zijn ingeleverd via email naar: 
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Digitaal aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
  
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Bezorging: de heer J. ter Horst, tel. 06-12 94 52 16 

 

Redactie Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98 
Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58     
 
  
WIJKINDELING  
 
Wijkouderling/coördinator    telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   06-31 76 92 79 
2.   Dhr. M. Meijer  06-53 41 62 37 
3.   Mevr. D. Schepers  48 77 23 
      Mevr. A. Staring   37 96 98 
4.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
       Mevr. A. Staring   37 96 98 
       Dhr. G. Otten  37 34 93 
5.   Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
6.   Mevr. T. de Bruijn  06-25 07 28 17 
7.   Vacature 
       Mevr. A. Scholten  37 52 14 
8.   Mevr. B. Roelofswaard  37 95 87 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
       Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  06-83 03 91 62 
      Vacature     
11. Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12. Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
E-mail: hans@hinkamp.info 
 

Scriba: de heer R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 37 67 06 
E-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Kerkgebouw Johanneskerk en 
gemeentecentrum ‘Johanneshof’ 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 

 

 
Contactpersoon voor afspraken Johanneshof: 
mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde 
tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Beheer Johanneshof: mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21 37 62 37 | johanneshofbeheer@gmail.com 

 

Koster kerkgebouw: de heer G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 37 34 93 | koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
mevrouw L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
Tel. 37 64 68  
E-mail: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink 
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten 
tel. 0543-56 35 72 

Organist: de heer B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
Tel. 0544-84 33 56 

 

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
Tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diaconie: de heer F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters:  
de heer F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
Tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
de heer C. Langbroek 
Schatbergstraat 92, 7132 AB Lichtenvoorde 
Tel 06-54 33 66 93 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
NL84 RABO 0336 1154 74  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof) 
NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas) 
NL37 RABO 0373 7245 78 (Collectenrekening) 
NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg) 
 
Penningmeester Diaconie:  
mevrouw M. Boomkamp-Steenbeek, Heideweg 7a, 
7135 KH Harreveld, tel. 06-40 23 26 86 
E-mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
 
Begraafplaats Vredehof: de heer J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Tel. 06-38 09 71 50 
E-mail: j.niewold@upcmail.nl 
Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97 
 
 
 

mailto:hans@hinkamp.info
mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshofbeheer@gmail.com
mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 
zondag 19 januari 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, missionair werk 
 
zondag 26 januari  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-Top2000-dienst  
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 
zondag 2 februari  
10.00 uur dhr. H. van Dalen, Nijverdal 
aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat 
 
zondag 9 februari  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen jeugdwerk 
 
zondag 16 februari  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, binnenlands diaconaat 
 
zondag 23 februari  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: energie  
 
zondag 2 maart 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
doopdienst 
aanvullende collecte: bloemen in de kerk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij  
PKN Lichtenvoorde. 

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  Dat kan 
op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78, 
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke 
delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk 
en de aanvullende collecte. 
 
 
 

 

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
En kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

