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In dit nummer: 
 
Wil je het wel weten? 
 
Goed Volk 
 
Buitengewoon 
 
Stiltewandeling 
 
Zonnelied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mooier dan mooi 
  

Ik fotografeer 
een bloem van dichtbij 

en denk: 
zo heb ik ze 

nog nooit gezien. 
 

Verwerken 
wat we opmerken. 

Het slechte scheiden 
van het mooie. 

Het blijft de Schepper 
die voltooit. 

Marleen de Kimpe 
Bron: gedichtensite.nl 
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Wil je het wel weten? 
 

Steeds meer mensen die nieuws mijden. Alsof 
het er,  door het niet te (willen) horen of te (wil-
len) zien, niet meer is. En trouwens, wat is er 
van al dat nieuws waar? En wat klopt er niet? 
Zelfs ooggetuigen hebben soms een verschillend 
verhaal. Leggen verschillende accenten.  

En toch … 

 

Het is zondag 15 juni. We staan op het Malieveld in 
Den Haag. Samen met meer dan honderdduizend 
mensen. Op een groot podium sprekers en muziek. 
Eén van de sprekers werkte in Gaza in het ziekenhuis 
in Khan Younis met collega’s van Artsen Zonder Gren-
zen. Zijn verhaal is ongelooflijk verdrietig. Wat hij 
vertelt is echt gebeurd. Ik kan mijn ogen en oren er 
niet voor sluiten. Een ander vertelt hoe hij zevenen-
twintig familieleden verloren heeft. Broers, zussen, 
ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Een jonge Joodse 
vrouw spreekt zich uit tegen wat Israël aanricht in 
Gaza. Ze eindigt met te zeggen dat de woorden ‘Dit 
nooit meer!’ gelden voor álle volken, voor álle geval-
len van genocide waar ook ter wereld. 
Na een uur begint de mars door de straten van Den 
Haag. Ik zie mensen van alle leeftijden. Een jongetje 
van een jaar of zes met een bordje ‘Kappe nou’. Een 
kinderwagen met een klein meisje met boven haar 
hoofd een bordje met de woorden: Wat is ‘war’? 
Iemand met een bord waarop de woorden: Wat gij 
niet wilt dat u geschiedt … 
Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat we niet de hele 
mars uitgelopen hebben. Na bijna een uur schuifelen 
vanaf het Malieveld bereikten we eindelijk de open-
bare weg, en na nog een uur waren we pas halver-
wege. Het was wel goed. We gingen richting station. 
Wat ik zo bijzonder blijf vinden is dat zo’n grote me-
nigte zo saamhorig kan voelen. Heb ook geen enkel 
moment gemerkt dat er vervelende dingen gezegd of 
gedaan werden. Twee keer drie treinen. Waarvan 
vier overvol. In die overvolle treinen mensen die voor 
ons opstonden omdat ze jonger waren. Mensen die 
praatjes met elkaar aanknoopten terwijl ze vreemden 
voor elkaar waren. Zo anders dan soms in de krant te 
lezen staat over agressief gedrag. Over brutaliteit. 
Over ongeduld en korte lontjes.  
 

Ik begon met te schrijven dat je de neiging krijgt je 
oren en ogen te sluiten. En met de vraag wat klopt er 
van het nieuws, en wat niet. Wil je het wel weten. 
 

Ineens realiseer ik me dat het woord weten wel erg 
lijkt op het woord geweten. Is dat toeval? Ik denk van 

niet. In het Latijn is er het woord conscientia. Con-
scientia betekent letterlijk ‘met kennis’. In het Engels 
conscience. Van het woord conscience wordt gezegd 
dat het wordt gebruikt om je interne morele kompas 

te beschrijven dat helpt te onderscheiden wat goed 
en fout is. Maar hoe moet je dat dan weten? Consci-
ence is ook zoiets als ‘je er bewust van zijn’. 
 

Ik zie dat ene bord weer voor me met de woorden 
‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt’. Die woorden doen 
sterk denken aan ‘uw naaste liefhebben als uzelf’ 
toch? Voorlopig hou ik het daar maar op als ik mijn 
mening moet gaan vormen.  
 

Wat ook bij me bovenkomt is wat Mart de Kruif, de 
ex-militair, zei over zijn vader. Wat die hem had mee-
gegeven over als er verschrikkelijke dingen gebeur-
den. Het was iets in de trant van: naast dat je moet 
proberen geen slachtoffer te zijn moet je ook geen 
toeschouwer zijn. Een toeschouwer is in dit geval 
iemand die kijkt, die dingen ziet gebeuren, en die zich 
verder afzijdig houdt. Het voelt een beetje als ‘wie 
zwijgt stemt toe’.  
 

Daarom gingen we naar Den Haag. Oké, ik ben niet 
iemand die mee roept als er leuzen geroepen wor-
den. Dus wat dat betreft zwijg ik wel. Letterlijk dan. 
Maar ik heb het gevoel dat ik figuurlijk wel mijn stem 
heb laten horen. Door daar te staan. Door een stuk 
mee te lopen.  
 

 
 

 

Denk niet dat ik vind dat iedereen dat moet doen op 
die manier hoor. Er zijn zoveel andere manieren om 
je uit te spreken. Schrijven voor Amnesty. Ingaan 
tegen mensen die goedkeuren wat volgens jouw ge-
weten niet kan. Toch het nieuws volgen en proberen 
keer op keer na te gaan wat volgens jouw geweten 
goed is. Wat fout is.  
 
Je naaste liefhebben als jezelf. Mooi gezegd, maar je 
moet ook wel weten hoe het met die naaste gaat. 
Toch maar kijken en lezen dus. En dan je geweten 
laten spreken. 
 

Sterkte. 
 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Zó, het eerste gedeelte van dit jaar is alweer 
voorbijgevlogen! Tjonge, wat gaat dat snel! Dat 
is niet op te vatten als een verzuchting. Of op-
luchting. Daarvoor heb ik gelukkig (of mag ik 
zeggen ‘God-zij-dank’) nog veel te veel plezier 

en voldoening in het veelzijdige werk als predikant. 
Het is vooral een constatering en een vaststelling dat 
de tijd gewoonweg voorbij vliegt. 
 

Het lijkt erop dat - zoals ik het menigmaal gehoord 
heb - naarmate de jaren verstrijken, de tijd steeds 
sneller gaat. Van Kerst tot de zomervakantie: je bent 
er zo! Het helpt natuurlijk ook als je wat vroeg in het 
zomerseizoen vakantie neemt. Want tegen de tijd dat 
u dit leest ben ik al weer gewoon aan de slag. 
 

Maar in een periode waarin er traditiegetrouw toch 
minder in de agenda staat (wat minder vergaderin-
gen, geen activiteiten van Vorming en Toerusting) 
komt er wat extra ruimte om al vast vooruit te kijken. 
En dát gebeurt al volop!  
 

Zo ligt het rooster voor de kerkdiensten voor 2026 al 
klaar (en is onze preekvoorziener Erik Schokkin al 
druk in de weer). Ook over de invulling van met name 
de bijzondere kerkdiensten wordt al flink nagedacht. 
Bijna alle AKZ-diensten voor 2026 staan al in de stei-
gers, want ook in de kerk is ‘regeren’ vooruitzien!  
 

De zomertijd is eveneens prima geschikt om in be-
trekkelijke rust activiteiten uit te werken voor het 
nieuwe programma van Vorming en Toerusting. Tijd 
om mij wat meer te verdiepen in de wereld van ‘Zien 
en geloven’ en in Bijbelse spreekwoorden en gezeg-
den. Wordt vervolgd … 
 

 
 

Daarnaast is het goed om even een stapje terug te 
doen, om van enige afstand te kijken hoe we als 
kerkgemeenschap in de wereld staan. In onze eigen 
lokale kerkgemeenschap, met al haar lief en leed, én 
in die grote zo rusteloze wereld waar mensen om het 
hardst roepen om gehoord te worden. Maar wie 
heeft er dan nog oog en oor voor ‘de stillen in den 
lande’?  
 

Al met al voldoende open vragen om over na te den-
ken (en te laten bezinken). Maar eerst even vakantie! 
Daarna (straks dus als u dit leest) weer aan de slag. 
Samen! Want alleen samen kunnen we kerk zijn. Ie-
dereen, uit of thuis, een goede tijd gewenst! Met de 
woorden van een gedicht: Zomerzon. 
 

 
 

Zijn zomerzon 
 

Het zomerweer 
brengt ons meer vrolijkheid, 

geeft levenslust. 
We hebben meer elan, 

bewegen vrijer, 
nemen het ervan. 

Het zonlicht wekt in ons 
die monterheid. 

 

Zijn straling stimuleert, 
zijn werkzaamheid 

doet wonderen; 
God als de Ambachtsman 

creëerde zonlicht 
voor Zijn scheppingsplan 

dat duren moest 
tot in de eeuwigheid. 

 

Gods liefde voor de mens, 
Zijn vreugdegeest, 
verspreidt Hij blij 
in Zijn zonnelicht, 

in zomerzon - 
als weldaad die geneest. 

 

Een gouden bron 
van vreugde ons gericht, 
want vreugde wenst Hij 

voor ons welzijn 't meest, 
tot wij voor eeuwig 

‘stralen’ in Zijn Licht. 
 

Priscilla Laneuze 
Bron: gedichtensite.nl 

 
Een zomerse groet, 

ds. Hans Hinkamp 
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Jarigen 
 

7 juli  Dhr. R.W.R. Brüning 
  Klaasbos 25 
  7131 SZ Lichtenvoorde    

  Mevr. J.B. Bosman-te Lindert 
  Patronaatstraat 13 B 
  7131 CD Lichtenvoorde 
  83 jaar 
18 juli  Dhr. P. de Bruijn 
  Esstraat 34 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  79 jaar 
20 juli  Mevr. J.W. Eskes-te Linde 
  Huininkmaat 1 
  7131 TJ Lichtenvoorde 
  84 jaar 
23 juli  Mevr. W.A.T. Smees-Piek 
  Korenbloemstraat 2 
  7135 JS Harreveld 
24 juli  Mevr. A.W. Olbach-Siebelink 
  Huttendijk 8 
  7134 PV Vragender 
  86 jaar 
26 juli  Mevr. J. Meijerink-Klaver 
  Lijsterbesstraat 2 
  7132 CB Lichtenvoorde 
  87 jaar 
 

  Mevr. M.H. Gemmink-Rexwinkel 
  Engelse Schans 44 
  7137 SE Lievelde 
  78 jaar 
28 juli  Mevr. J.G. ter Haar-Jansen 
  Bernard van Meursstraat 23 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  82 jaar 
 
9 augustus Dhr. P. de Lang 
  Delstraat 29 
  7131 GL Lichtenvoorde 
  78 jaar 
12 augustus Mevr. D.H. Bouwmeester-Weikamp
  Rapenburgsestraat 33, app. 201 
  7131 CW Lichtenvoorde 
  83 jaar 
 
 

14 augustus Mevr. H.G.B. Mombarg-Wensink 
  Hofesch 18 
  7131 TB Lichtenvoorde 
  83 jaar 
16 augustus Dhr. B.H.G. Duenk 
  Klaasbos 11 
  7131 SZ Lichtenvoorde 
  82 jaar 
20 augustus Dhr. H.W. Wijers 
  Gruttostraat 11 
  7132 DC Lichtenvoorde 
  84 jaar 
25 augustus Mevr. J.W. Hillen-ter Haar 
  Ludgerstraat 25-03 
  7121 EG Aalten 
  93 jaar 
 

  Mevr. G.A. Boschman-Prins 
  Esstraat 47 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  82 jaar 
27 augustus Mevr. G.A. Sironde-Kuijk 
  Varsseveldseweg 7, app. 44 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  95 jaar 
 

  Dhr. H.A. de Jongh 
  Bernard van Meursstraat 11 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  79 jaar 
28 augustus Dhr. J.G.W. te Giffel 
  Blekerij 4 
  7141 TA Groenlo 
  78 jaar 
29 augustus Mevr. J.H. Lansink-Deijk 
  Aaltenseweg 89 B 
  7131 NC Lichtenvoorde 
  87 jaar 
31 augustus Mevr. J. Schuurman-Nijhof 
  Rapenburgsestraat 33, app. 305 
  7131 CW Lichtenvoorde 
  93 jaar 

 
 
 
 
   
 
 
 

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, 
een gezellige en indien mogelijk gezonde verjaar- 
dag. 
Moge onze wens samengaan met Gods onmisbare 
zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, 
in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal ze-
ker welkom zijn. 
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Gebed van de maand 

 

De komende maanden, juli en augustus, mogen we 
ons koesteren aan de warmte van de zomer. Nu maar 
hopen dat het niet te warm wordt! Waar sommigen 
er op uittrekken de wijde wereld in, blijven anderen 
dichtbij of in eigen huis. Hoe onze weg ook loopt, we 
mogen wandelen met Gods zegen. Deze keer met de 
woorden een eenvoudig zomergebed (bron onbe-
kend):  
 
 

Heer, 
dank U  
voor de zegen  
van de zomer, 
een tijd van groei,  
vreugde en rust. 
Laat de zon  
ons verwarmen  
en verlichten, 
en laat de bloemen bloeien  
in hun volle pracht. 
Help ons  
om deze tijd te gebruiken 
om dichter bij U  
en elkaar te komen. 
Bescherm ons  
tijdens onze vakanties  
en avonturen, 
en leid ons  
naar momenten  
van dankbaarheid  
en vreugde. 
Laat ons de schoonheid  
van uw schepping waarderen 
en ons hart vullen  
met liefde en vrede. 
Amen. 

 
 

Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk of doorgegeven via e-
mail: voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Veel plezier! 
 

Ik kan mijn draai niet vinden, 
mijn hoofd is er niet bij, 

Sinds jullie zijn vertrokken 
zijn jullie ’t dichtst bij mij. 

 
Ik zie het vliegtuig stijgen, 

mijn hart stijgt bonzend mee 
tot jullie veilig landen, 

dan landt mijn onrustwee. 
 

Je mailtje meldt: daar gaan we, 
mijn handen gaan ineen, 

je foto wordt bureaublad -  
de baby slaapt sereen. 

 
Dag lieverds, mail ik fier, 
veel liefs en veel plezier! 

 
Coby Poelman-Duisterwinkel 

25 mei   Mevrouw Lansink-Deijk 
  Aaltenseweg 89 B   

1 juni   Mevrouw Wansink-Wissink 
  Varsseveldseweg 7-03  

8 juni   Mevrouw Olbach-Siebelink 
  Huttendijk 8, Vragender   

15 juni      De heer  en mevrouw Wouda 
   Oude Aaltenseweg 14 
22 juni   Mevrouw Stronks-Oblink 
     Kamperweg 20, Lievelde 
                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Bloemen  
vanuit de  
kerkdienst 

 

  Verschijningsdata Op Weg 2025 
 

Verschijnt   inleveren kopij: 

 

week voor 7 september  maandag 18 augustus 
week voor 5 oktober maandag 22 september 
week voor 2 november maandag 20 oktober 
week voor 7 december maandag 24 november 
 

De redactie 
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Kerkenraadsvergadering van 21 mei 2025 
 

Diaconie 
De jaarrekening 2024 is gereed. De controle 
moet nog gebeuren. De jaarrekening 2024 
wordt door de kerkenraad vastgesteld onder 
voorbehoud van de controle. Ook volgt nog 
tervisielegging. 

Op de roos voorin de kerk, om die te geven aan ie-
mand die een steuntje in de rug kan gebruiken, is 
soms een stormloop en af en toe komt het voor dat 
iemand achterin de kerk te laat is. Op voorstel van 
het pastoraat komt er een reserveringssysteem. De 
roos kan worden gereserveerd via de diaken die de 
liturgie uitdeelt. Blijken structureel meer mensen een 
reservering te willen plaatsen, dan komen er twee 
rozen. De roos kan na afloop van de dienst in de con-
sistorie worden opgehaald. Datum van ingang is na 
de zomer. 
Hans Hinkamp zal hierover nog een artikel in dit blad 
plaatsen. 
Met de parochie St. Ludger en St. Paulus zijn afspra-
ken gemaakt over een gezamenlijk project in het 
najaar voor mensen die net buiten de voedselbank 
vallen. Veel moet nog worden uitgewerkt. Onder 
meer: hoe komen we aan de namen. De actie wordt 
gericht op Lichtenvoorde en de eigen kerkdorpen. 

 

Kerkrentmeesters 
De opbrengst van kerkbalans is tot heden € 81.000,-, 
iets meer dan vorig jaar. Er moeten nog mensen be-
talen. Er komt derhalve nog wat bij. 
De actie voor de restauratie van het torenkruis en 
haan is voorlopig afgeblazen. Er is nog € 9000,- subsi-
die beschikbaar, maar dan moet de uitvoering dit jaar 
gebeuren. Met de prijzen die nu voor liggen is het te 
doen. Volgend jaar zijn de kosten weer hoger. Ge-
raamde kosten rondom de € 24.000,- Toch zijn er nog 
ideeën voor een kleine ludieke actie. Hierover wordt 
verder nagedacht. 
Ook de jaarrekening 2024 van de kerk is gereed. Het 
eindresultaat is een tekort van € 15.395,-. De waarde 
van het vastgoed is gestegen, het vermogen neemt 
dus toe. Dat mag echter niet meegenomen worden in 
de exploitatie. Ook is meer rente ontvangen en er zijn 
de reguliere kostenstijgingen. De jaarrekening 2024 
wordt door de kerkenraad vastgesteld onder voorbe-
houd van de controle. Ook volgt nog tervisielegging. 
De winkel Rentenierstraat 5 staat nog leeg. Er is een 
potentiële gegadigde. 
De ruimte boven de Johanneshof is na het vertrek 
van Vluchtelingenwerk weer verhuurd en wel aan de 
EHBO. 
 

 
 
 

Pastoraat 
Joke Mateman draait mee in het pastoraat als wijk-
contactpersoon voor een deel van wijk het Hooiland. 
Ans Staring neemt voorlopig de wijk Zieuwent voor 
haar rekening, eveneens als wijkcontactpersoon. 
De Paaskaars 2024-2025 wordt geschonken aan Non-
ja Kip.  

 

Vacatures 
De diaconie heeft iemand benaderd voor de opvulling 
van één van de aanwezige vacatures en de komende 
vacature (Karin Wibier treedt eind van dit jaar af). Dit 
verzoek is nog in beraad. 
De vacature bij de kerkrentmeesters wordt opgevuld 
door de heer Loek Brouwer. De kerkenraad stemt 
gaarne in. De bevestiging vindt plaats met Pinksteren. 
De komende vacature van de scriba, de heer Rinus te 
Kronnie, heeft nog geen gegadigde opgeleverd. 
Evenmin is de zoektocht gelukt naar iemand die 1x 
per 2 maanden de collectegelden wil storten. 
Bent u beschikbaar of weet u iemand, graag een be-
richtje aan de scriba. 
 

Kascontroles 
De laatste openstaande kascontrole is uitgevoerd en 
betreft die van begraafplaats Vredehof. Eén van de 
controleurs meldt dat de kascontrole in orde is. 
 

Beheer Johanneshof 
Ook de bezetting van de beheerdersgroep vraagt 
aandacht. Gelet op leeftijd en gezondheid is aanvul-
ling nodig, terwijl aanvulling moeilijk is. De kerken-
raad stemt ermee in om in het vervolg ook buiten de 
eigen kring van onze eigen gemeente vrijwilligers te 
zoeken. 
Verder is besloten om met ingang van september de 
prijzen van koffie/thee met € 0,30 te verhogen naar € 
1,80. De prijzen van de overige consumpties (fris, 
bier/wijn) worden evenredig verhoogd. Verder heeft 
de kerkenraad besloten overeenkomstig de avonden 
van Vorming en Toerusting ook bij de middagen van 
‘Kom es an' de koffie/thee te laten betalen. 

 

Bij de kerkdiensten 
De QR-code, indien geplaatst, wordt redelijk gebruikt. 
De kerkenraad besluit om de QR-code in het vervolg 
altijd op de liturgie te plaatsen. Wie geen contant 
geld of collectemunten heeft, kan toch een bijdrage 
leveren via deze code. Wekelijke plaatsing geeft ge-
wenning. 
De kerkenraad kijkt tevreden terug op de gehouden 
kerkdiensten en speciaal op de diensten van 4 mei 
met de parochie en van 11 mei met het koor ‘Zo gek 
nog niet’. 
In de dienst met Pinksteren wordt niet alleen de 
nieuwe kerkrentmeester, de heer Loek Brouwers, 
bevestigd maar doen ook 2 mensen (Boet Stortelder 
en Melissa Kok) belijdenis des geloofs. 
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Affiches en flyers voor de campings e.d. 
Affiches en flyers over onze protestantse gemeente 
zijn gereed. Enkele vrijwilligers gaan ze bezorgen bij 
de campings e.d. 
 

Regionaal overleg van de gezamenlijke kerkenraden 
Gekeken wordt of een gezamenlijk kerkelijk bureau 
tot stand kan komen. Ook een gezamenlijk vertrou-
wenspersoon is een aandachtspunt. De e-
mailadressen van de kerkbladen zijn uitgewisseld om 
waar gewenst berichten te kunnen delen, bijvoor-
beeld over onze activiteiten van Vorming en Toerus-
ting. 
 

 

De sleutel 

 

Op vakantie kwam ik in mijn handtas mijn huissleutel 
van het thuisfront tegen. Niet zo slim om er hier mee 
rond te lopen, bedacht ik. Ik kan hem beter op een 
veilige plek stoppen, zodat ik hem niet kwijtraak in 
het buitenland. Zo gezegd, zo gedaan. Ik borg mijn 
sleutel veilig op en vergat hem voor de rest van de 
vakantie. Maar ik vergat hem zo deskundig, dat ik 
hem bij thuiskomst met geen mogelijkheid nog te-
rugvond. 
Wat was ook alweer de slimme plek waar ik hem had 
gestopt? De plek die zeker veilig was? Ik doorzocht 
alle zijvakjes van mijn koffer en toiletzak. Tevergeefs. 
Ik groef in mijn broekzakken en schoenen. Niets. Tot 
op heden heb ik mijn huissleutel niet teruggevonden. 
 
Soms denk ik dat het zo ook een beetje gaat met 
God. Er zijn momenten dat je helemaal onderstebo-
ven bent van de liefde en grootheid van God. Dat je 
je voorneemt om dat nooit te vergeten en er je hele 
leven naar in te richten. Je geeft God een kostbare 
plek om Hem zeker niet kwijt te raken. Om er op spe-
ciale momenten naar terug te kunnen keren en die-
zelfde ervaring opnieuw te beleven. En vervolgens 
vergeet je die plek. De drukte van het dagelijkse le-
ven slorpt je volledig op en je weet niet goed meer 
waar je God ook alweer had ondergebracht. 
 
Ik had mijn sleutel veel beter in het vaste achterzakje 
van mijn handtas kunnen laten zitten. Dan kwam ik 
hem dagelijks wel een paar keer tegen. Dan zou ik 
hem kunnen gebruiken zodra ik hem weer nodig had. 
 
En God? Die stop ik ook het best niet te ver weg. Zo-
dat ik tegen Hem blijf aanlopen bij alles wat ik doe, 
bij iedereen die ik ontmoet. Want hoe rommeliger 
mijn leven is, hoe meer ik er God tegenkom. 
Gelukkig heb ik voor God geen sleutel nodig. 

 
Bron: www.koletjanssen.be 

 
 

Vorming en Toerusting 
Het komende seizoen is voorbereid voor zowel Vor-
ming en Toerusting als ‘Kom es an’. Programmaboek-
je volgt. 
 

Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.   
  

Namens de kerkenraad, 
Flip de Bruijn, notulist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mannen en/of vrouwen? 
 

‘Hoe houd je je hart zacht?’ - 
de intrigerende titel van een boek. 
In een wereld in de ban van macht 
lijkt zachtheid steeds meer zoek. 

 

Een krantenkop weet het wel: 
de vrouw terug naar de keukenkast, 
de man helpt de wereld naar de hel. 

Die gedachte haakt zich vast. 

 

En heus, je hoeft niet ver te zoeken: 
Trump, Jinping, Poetin. 

En uit de geschiedenisboeken 
o.a. Hitler, Lenin en Stalin. 

 

Wat was of is hun erfenis, 
afgezien van ellende en verdriet? 

Ons leert hun geschiedenis: 
een voorbeeld zijn zij niet. 

 

Er waren ook mannen als Mandela, 
Gandhi, Walesa en Havel. 

Zij toonden zonder veel heisa: 
verandering kan zonder geweld. 

 

Namen van vrouwen komen op: 
moeder Theresa, majoor Bosshardt. 
Ook zij zetten de wereld op z’n kop, 

en wel vanuit een zacht hart. 

 

Heus niet alle mannen zijn gelijk 
of verantwoordelijk voor de hel. 

Maar grote ego’s, dat lijkt duidelijk, 
die zijn er aan hun kant wel. 

 

Mogen de zachte krachten, 
mannen en vrouwen saam, 

voor blijvende vrede ‘vechten’, 
en dat in hemelsnaam. 

 

Greta Kuijt 
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Deurcollectes in de komende weken 
 
6 juli: onkosten energie 
 

13 juli: KIA, missionair werk   
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel ge-
experimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen 
van kerk-zijn. Via online modules over thema's als 
‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, 
‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoeg-
de waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een 
nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ 
wil de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis 
en breed beschikbaar stellen voor pioniersplekken, 
andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeen-
ten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn. 
 

20 juli: onkosten AKZ-dienst (Zwarte Cross) 
 

27 juli: KIA, werelddiaconaat 
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en 
jongeren onder dwang in de visserij. In arme vissers-
plaatsen moeten kinderen vaak al jong meewerken. 
Zij zijn een makkelijke prooi voor handelaren, die hen 
soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun 
families weghalen. 
Stop kinderarbeid in de visserij 
Challenging Heights zet zich in om kinderen die onder 
dwang in de visserij werken, te bevrijden, op te van-
gen en te herenigen met familie. Via voorlichting in 
vissersdorpen wil men nieuwe uitbuiting voorkomen. 
 

3 augustus: onderhoud gebouwen 
 

10 augustus: KIA, zomerzending 
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is een 
tekort aan voedsel, brandstof en elektra. Jongeren en 
goed opgeleide mensen vertrekken naar het buiten-
land. Ouderen en zieken staan er alleen voor. 
Cubaanse kerken bieden hoop 
Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale 
en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jonge-
ren kunnen theologisch onderwijs of leiderschaps-
trainingen volgen en praktische vaardigheden leren. 
Zij geven hoop via Bijbelstudies, thuiszorg en maaltij-
den van zelf verbouwd voedsel. Ze ondersteunen 
ouderen in hun dagelijkse strijd om het bestaan. 
 

17 augustus: Diyo Nepal (eigen project diaconie) - 
Nepal Autism School in Kathmandu 
Deze school voor speciaal onderwijs, gericht op au-
tisme, is vijf jaar geleden door ouders van een autis-
tisch meisje opgezet. Onze veldwerkers, en vrijwil-
ligers uit Nederland, helpen hen bij het verder vorm-
geven van een passend onderwijsplan. De opricht-
sters hebben zelf een holistisch onderwijsplan opge-
zet. Het centrum biedt ook verschillende therapieën 
zoals spraaktherapie (logopedie), ergotherapie, fysio-
therapie en visietherapie (optometrie). Inmiddels 
vindt er ook kruisbestuiving naar Dhading plaats. 
Verschillende enthousiaste leerkrachten van de Na-
muna Baudhik Special School in Dhading liepen een 
week stage en maakten op basis van hun indrukken 
en ervaringen een nieuw onderwijsplan voor hun 
school voor speciaal onderwijs in Dhading. 
 
24 augustus: onkosten AKZ-dienst (openluchtdienst) 
 
31 augustus: pastoraat 
 
7 september: taakgroep Herold 
 
 

  
 
 
Ondersteuning goede doelen 
De diaconie steunt elk jaar verschillende goede doe-
len In Nederland en het buitenland. 
De afgelopen maanden hebben we de volgende goe-
de doelen ondersteund: 

• Stichting Het Vergeten Kind; 

• Stichting Wensambulance Oost-Nederland;  

• Amref; 

• Voedselbank Lichtenvoorde; 

• Stichting Pan de Vida. 
 
 

Namens de diaconie, 
Hans Tornij en Ina Hulshof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De diaconie wil graag waar het noodzakelijk is 
hulp bieden. 
Laat ons weten als u of iemand in uw omgeving 
hulp nodig heeft. Dit kan via een diaken, via de 
mail diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl of telefo-
nisch via 0544-37 96 91. 
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Jaarrekening college van kerkrentmeesters 2024 
 

De volledige jaarrekening 2024 zal voor onze leden 
op de zondagen 6 , 13 en 20 juli na de kerkdienst in 
de consistoriekamer van de kerk ter inzage liggen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korte toelichting:  
Bijdragen van leden en anderen zijn wat gestegen. De 
rente-inkomsten zijn ook flink gestegen, maar die 
stijging is alweer voorbij. 
Incidentele baten, door vrijval reserve meerwaarde: 
23 mille. 
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Jaarrekening diaconie 2024 
 

De volledige jaarrekening 2024 zal voor onze leden 
op de zondagen 6 , 13 en 20 juli na de kerkdienst in 
de consistoriekamer van de kerk ter inzage liggen. 
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Stiltewandeling op zaterdag 12 juli 
 

Waarom zou je er in de vakantietijd niet op uit 
kunnen met een stiltewandeling? Misschien is 
het juist nu wel een mooie gelegenheid om mee 
te gaan! Als het weer echt niet goed is gaat het 

niet door en doen we iedereen die zich opgegeven 
heeft bericht. Dus meld je wel even aan, zodat we 
weten wie er mee gaan. 
 

Het is de tijd voor zomerse bloemen. Een aangename 
temperatuur met een vriendelijk zonnetje zou prach-
tig zijn. Maar dat hebben we natuurlijk niet zelf in de 
hand. 
Zoals altijd ligt er weer een mooie route klaar! Ga je 
mee?  
 

 
 

Het is een heel mooie ervaring om in een groep in 
stilte te genieten van de mooie Achterhoekse natuur. 
Het wandeltempo is iets minder dan vijf km/uur. We 
beginnen altijd met een gedicht ter bezinning en 
wandelen een klein uurtje in stilte. Op onze pauze-
plek staat de koffie met wat lekkers voor ons klaar. 
Na de pauze lopen we in de regel langs een kortere 
route samen terug naar de startplaats.  
 

Vertrek: Om 13.00 uur verzamelen we in de Johan-
neshof. Van hieruit rijden we gezamenlijk naar het 
beginpunt van de wandelroute. Waar precies? Dat 
laten we graag een verrassing zijn. 
Kosten voor koffie (en/of iets voor bij de koffie) zijn 
voor eigen rekening.  
 

Opgeven: via: info@pkn-lichtenvoorde.nl, uiterlijk de 
dag voor de wandeling. 
Het doorgaan van de wandeling is afhankelijk van het 
weer. 
 
 
 
 
 
 

AKZ-dienst 20 juli: ‘Grooven en stoeven’? 

 

Zondag 20 juli is er een bijzondere kerkdienst in de 
Achterhoekse streektaal. Terwijl enkele kilometers 
verder de Zwarte Cross plaatsvindt, is de Johannes-
kerk een plek om even heerlijk op verhaal te komen. 
Het thema van de kerkdienst is dit jaar: ‘Grooven en 
stoeven’. Of de muzikanten van Goed Volk daaraan 
meedoen? Kom voor het antwoord op die vraag naar 
de Johanneskerk! 

 
 
 

Goed Volk speelt eigen dialectliederen en dat met 
hun gebruikelijke ‘gemeudelijkheid’. Voorganger is 
ds. Hans Hinkamp, die op zoek zal gaan naar een pas-
sende invulling van het thema. De kerkdienst begint 
om 10.00 uur en iedereen is van harte welkom! 
Goodgaon! 

 
 

Buitengewone kerkdienst op 24 augustus 
 

Het is inmiddels een traditie geworden en iedere keer 
een prachtige kerkdienst om mee te maken: de oe-
cumenische openluchtdienst in de prachtige tuin van 
KoffieSköpke De Olde Maot aan de Oude Maat 2 in 
Zieuwent. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, 
wijken we uit naar de r.-k. Werenfriduskerk in Zieu-
went. De dienst begint om 10.00 uur.  
 

 
 

De kerkdienst is een samenwerking van de protes-
tantse gemeente Lichtenvoorde en de locatieraad 
Zieuwent van de r.-k. parochie. Voorgangers zijn ds. 
Hans Hinkamp en mevrouw Betsy Hummelink. Het 
thema voor deze dienst: Buitengewoon. Dat is in dit 
geval voor zowel de vorm, de locatie als de inhoud 
van toepassing. 
Meer weten? Kom dan gewoon naar Zieuwent! We 
hopen op een tuin vol gewone en buitengewone 
mensen. Iedereen is van harte welkom! 
Er zijn wel stoelen aanwezig, maar je kunt ook een 
eigen tuinstoel meenemen. Na afloop is er koffie. Dus 
graag tot ziens! 
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Afscheid ds. Frans Gijzel 
 

40 jaar geleden begon ds. Frans Gijzel, na 5 jaar bij de 
gemeente Uithuizen (Groningen), als dominee in 
Lichtenvoorde. Van 1985-1993 was hij hier predikant. 
Hierna volgde Winterswijk en in 2001 Tricht in de 
Betuwe. Vanaf 2007 gevolgd door de protestantse 
gemeente 's-Heerenberg-Zeddam, de gemeente waar 
hij in 2018 met emeritaat ging. 

Ds. Frans Gijzel toont een van de stola’s die hij destijds bij zijn afscheid  
als predikant van Lichtenvoorde kreeg. 

 

De afgelopen jaren was Frans Gijzel regelmatig één of 
twee keer per jaar te gast als predikant in de Johan-
neskerk. Dit jaar heeft hij aangegeven hiermee te 
stoppen. Een keer is het mooi geweest. Zondag 15 
juni jl. was de laatste keer in de Johanneskerk. 
 
Aan het eind van de dienst waren er, namens de ker-
kenraad, mooie dankwoorden van Sjors Tamminga. 
En natuurlijk een fraaie bos bloemen. 
 

Erik Schokkin 
 

Giften 
 

Giften die in de afgelopen periode binnen kwamen: 
- 1 x € 10,- en 1 x € 15,- via Truus de Bruijn voor 
bloemen uit de kerk; 
- € 20, - via Ina Hulshof voor de diaconie. 
 

Iedereen hartelijk dank! 

 
 
 
 
 
 

Zonnelied 

 

Het Zonnelied is een gebed, geschreven door de hei-
lige Franciscus van Assisi. Dit is het eerste lied dat in 
het Italiaans (in een Umbrisch dialect) werd geschre-
ven. Franciscus schreef dit gebed aan het einde van 
zijn leven, vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, 
toen hij zwaar ziek lag in San Damiano en de pijnlijke 
tekenen van stigmata vertoonde.  
 

Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van 
broeder en zuster. Opmerkelijk is dat hij in het loflied 
niet alleen de mooie aspecten van de schepping 
weergeeft, maar ook ziekte en zelfs dood een plaats 
in het leven van de christen weet te geven. 
 

Loflied op de Schepping (vrije bewerking) 
Geprezen zijt Gij, o God van licht, 
die alles schiep en alles ziet. 
U danken wij voor zon en maan, 
voor elke dag die mag ontstaan. 
 

Geprezen zij de broeder zon, 
die straalt en warmte geven kon. 
Zijn glans vertelt van wie U bent — 
zo goed, zo groot, zo stralend bekend. 
 

Geprezen zij de zuster maan, 
en sterren die aan hemel staan. 
Zo zacht hun licht, zo stil en puur — 
een teken van uw liefde, duur. 
 

Geprezen zijt Gij, God, voor wind, 
voor wolken, lucht die leven vindt. 
Voor storm en regen, koud of fris — 
in alles voelt men wie Gij is. 
 

Geprezen zij de broeder vuur, 
die danst en laait in donker uur. 
Hij geeft ons warmte, licht en kracht — 
een wonder dat ons hart verzacht. 
 

Geprezen zij de zuster aarde, 
die vruchtbaar is, met rijke gaarde. 
Zij voedt ons met haar overvloed, 
met bloemen, vruchten, gras en goed. 
 

Geprezen zijt Gij voor wie vergeven, 
die in Uw vrede mogen leven. 
Zij dragen lasten, zacht en stil — 
en doen zo liefde naar Uw wil. 
 

Geprezen zij de dood, die wacht — 
de zuster van de laatste nacht. 
Geen mens ontkomt haar zachte schreden, 
maar wie U dient, mag leven heden. 
 

O God, wij loven U in koor, 
met heel ons wezen, steeds opnieuw. 
Laat ons met vreugde verdergaan, 
tot wij U zien, van aangezicht tot aangezicht. 
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Belangrijk bericht voor ieder die buiten Lichten-
voorde woont en 14 september naar de kerk wil  
 
Beste mensen, 
In Nederland is iedereen vrij om zijn godsdienst of 
levensovertuiging te kiezen. En iedereen is vrij om te 
laten zien wat zijn godsdienst of levensovertuiging is. 
Dit mag je alleen doen, of samen met anderen. Bin-
nen de muren van een gebouw, maar ook daar bui-
ten. Dit laatste mag alleen als je je houdt aan de an-
dere artikelen van de Grondwet en aan andere wet-
ten. 
 
Vorig jaar vernamen wij op de ochtend van het jaar-
lijkse bloemencorso dat er weer kerkgangers werd 
duidelijk gemaakt dat ze niet zomaar door konden 
rijden. Het wil er bij de organisatie van het corso en 
de mensen die bij de toegangswegen ‘entree’ vragen 
maar niet in dat we in Nederland ongehinderd naar 
de kerk mogen. 
(Artikel 6 van de Grondwet, vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging.) 
 
De organisatie van het bloemencorso stelt nu voor 
dat wij als kerk de Stichting Bloemencorso Lichten-
voorde laten weten om hoeveel kerkgangers van 
buiten Lichtenvoorde het hierbij gaat. Zij zullen ons 
dan doorlaatbewijzen toesturen. De, met een vrien-
delijke groet ondertekenende, secretaris van de stich-
ting, merkt wel fijntjes op te hopen dat wij integer 
met deze gratis kaarten omgaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de zelfde brief stelt de stichting dat men al jaren 
laat weten dat iedereen die niet naar het corso gaat 
maar om een andere reden in Lichtenvoorde moet 
zijn, een doorlaatbewijs kan aanvragen. Benadrukt 
wordt verder dat het daarbij niet uit maakt of men 
komt om te sporten, moet werken, naar de kerk wil 
of net terug komt van vakantie! 
Deze werkwijze is afgestemd met de gemeente en ze 
hopen dat ze ons hiermee een passende oplossing 
hebben geboden, zo wordt de brief besloten. 
 
De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde vraagt ons 
nu hoeveel kerkgangers er van buiten Lichtenvoorde 
op corsozondag, 14 september, verwacht worden. 
Dus, woont u buiten Lichtenvoorde en wilt u op die 
zondag naar de Johanneskerk, dan kunt u zich vanaf 
nu bij mij aanmelden voor (gratis) doorlaatbewijzen. 
Stuur een mailtje naar rinustekronnie@gmail.com en 
u ontvangt het gevraagde aantal. U mag ook bellen 
naar 0544-37 67 06. 
 
Vriendelijke groet 

Rinus te Kronnie 
 
 

 
 

Open Tafel  
 

vrijdag 11 juli   de 2de vrijdag van die maand juli 
vrijdag 15 augustus de 3de vrijdag van de maand augustus 

 
 

Gezellig samen eten brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom nodigen we u uit voor een 
heerlijke maaltijd in goed gezelschap! Of u nu komt om nieuwe mensen te ontmoeten, bij 
te praten met bekenden, of gewoon te genieten van lekker eten: u bent van harte wel-
kom.  U dient zich vooraf wel op te geven. De eigen bijdrage is € 6,-. 

  

 🗓   11 juli en 15 augustus 2025 

       11.30 uur 

     Johanneshof    
       Joke Rouwhorst, tel. 0544-37 36 62  
       Annelies Romijn, tel. 06-53 93 05 22 
 

 
Hartelijk dank voor de vele blijken van aandacht, 
in welke vorm dan ook, tijdens mijn aanwezigheid 
elders.          

 Hennie Wouda 
 

mailto:rinustekronnie@gmail.com
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Heel de aarde 
 
De commissie Ontmoeting & 
Inspiratie van de parochie HH. 
Paulus en Ludger organiseert  
in samenwerking met de mmm 
beheercommissie van de mmm 
Groenlose geloofsgemeenschap 
H. Calixtus-H. Maria-Moeder-Gods een bijzondere 
tentoonstelling onder de titel ‘Heel de aarde’. 
 
U ziet kunstwerken die rond dit thema zijn gecreëerd 
door kunstenaars van het landelijke collectief 
ArsProDeo (https://arsprodeo.nl/). Dit 
kunstenaarscollectief heeft deze tentoonstelling 
samen met GroeneKerken (https://groenekerken.nl/) 
opgezet rond klimaatverandering en duurzaamheid.  
De tentoonstelling bestaat uit 23 werken, te weten 

schilderijen, tekeningen, collages, sculpturen, 

keramiek, textiel, installaties en videowerk. 

 
GroeneKerken is een project dat kerken en 
christelijke geloofsgemeenschappen inspireert en 
aanmoedigt om in geloof en rond een open Bijbel 
groene stappen te zetten. Op die manier kunnen 
kerkgemeenschappen plekken van hoop worden in 
een onrustige wereld. 
 
Wij nodigen u van harte uit deze kunstwerken te 
komen bezichtigen in H. Calixtusbasiliek aan de 
Kerkwal te Groenlo. 
De tentoonstelling wordt zondag 3 augustus om 
10.45 uur geopend. Dit is aansluitend op de 
kerkdienst van 9.30 uur.  
 
De tentoonstelling is gedurende de maand augustus 
te bezichtigen: 
- elke dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
- elke woensdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur 
- op zondag 3 en 10 augustus van 13.00 tot 16.30 uur 
 
De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Een gift 
wordt gewaardeerd.  
 

Peter Müller 
 

Hele zomer 'Rampzalig' in Joriskerk in Borculo 
 

De hele zomer lang wordt in de Joriskerk in Borculo 
de theatervoorstelling 'Rampzalig' opgevoerd. Het is 
een productie die gemaakt is door een gemeentelid 
van de PG Wijngaard, Ruurd Walinga uit Geesteren. 
Het stuk is gemaakt n.a.v. 100 jaar na de Stormramp 
van Borculo. Ruurd is dit jaar 25 jaar actief als 
christelijk cabaretier en werkt sinds juni parttime als 
kerkelijk werker bij de PG Aalten.  
 

Tweemaal in de week dient de Joriskerk als decor 
voor de bijzondere theatershow. Elke dinsdagmiddag 
om 16.00 uur en elke donderdagavond om 19.00 uur 
in juli en augustus wordt 'Rampzalig' opgevoerd. 
Ruurd wordt daarbij geassisteerd door organist Eelco 
Schuijl uit Borculo en de 14-jarige slagwerker Sten 
Rensink uit Geesteren. Het trio gaat de cycloon van 
Borculo theatraal weergeven. Het belooft een tyfoon 
van piano- en oorverdovende orgelmuziek te worden, 
een stevige bries van zang en samenzang en een 
bonte mix van midwinterhoorngeschal, slagwerk en 
cabaret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Rampzalig' plaatst het natuurgeweld van destijds in 
een theatraal en hedendaags perspectief. 
Zijn wij voorbereid op de stormen in ons leven? Heb-
ben we al een noodpakket in huis gehaald, zoals 
NAVO-baas Mark Rutte adviseert? Zijn natuurrampen 
van alle tijden of is er echt iets aan de hand met het 
klimaat? 
Tickets zijn vanaf half uur van tevoren verkrijgbaar in 
de kerk of via de website www.rampzalig2025.nl  
Met een toegangskaartje kan er met korting een 
tweegangen-menu met koffie/thee na op de dag van 
de voorstelling worden geboekt voor slechts €19,25 
bij café De Rebel en brasserie De Bakkerieje. Bij 
lunchroom De Heerlijkheid op het Muraltplein is er 
met korting koffie met stormrampgebak. Reserveren 
voor het eten is noodzakelijk.  
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand september 2025 komt uit in de week 
voor zondag 7 september2025.  
Kopij moet uiterlijk maandag 18 augustus om 12.00 
uur zijn ingeleverd via email naar: 
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Digitaal aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
  
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Bezorging: de heer J. ter Horst, tel. 06-12 94 52 16 

 

Redactie Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98 
Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58     
 
  
WIJKINDELING  
 
Wijkouderling/coördinator    telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   06-31 76 92 79 
2.   Dhr. M. Meijer  06-53 41 62 37 
3.   Mevr. D. Schepers  48 77 23 
      Mevr. A. Staring   37 96 98 
4.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
       Mevr. A. Staring   37 96 98 
       Dhr. G. Otten  37 34 93 
5.   Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
6.   Mevr. T. de Bruijn  06-25 07 28 17 
7.   Vacature 
       Mevr. A. Scholten  37 52 14 
8.   Mevr. B. Roelofswaard  37 95 87 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
       Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  06-83 03 91 62 
      Mevr. J. Mateman   06-10 51 69 66 
      Vacature     
11. Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12. Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
E-mail: hans@hinkamp.info 
 

Scriba: de heer R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 37 67 06 
E-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Kerkgebouw Johanneskerk en 
gemeentecentrum ‘Johanneshof’ 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof: 
mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde 
tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Beheer Johanneshof: mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21 37 62 37 | johanneshofbeheer@gmail.com 

 

Koster kerkgebouw: de heer G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 37 34 93 | koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
mevrouw L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
Tel. 37 64 68  
E-mail: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink 
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten 
tel. 0543-56 35 72 

Organist: de heer B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
Tel. 0544-84 33 56 

 

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
Tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diaconie: de heer F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters:  
de heer F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
Tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
de heer C. Langbroek Schatbergstraat 92,  
7132 AB Lichtenvoorde Tel 06-54 33 66 93 

 

Kerkbalans en overige fondsen:: 

e-mail: kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
NL84 RABO 0336 1154 74  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof) 
NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas) 
NL37 RABO 0373 7245 78 (Collectenrekening) 
NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg) 
 
Penningmeester Diaconie: Ruud Baars 
Oranjelaan 15, 7121 CA Aalten 
Tel: 06-29024772E- 
mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
 
Begraafplaats Vredehof: de heer J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Tel. 06-38 09 71 50 
E-mail: j.niewold@upcmail.nl 
Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97 
 
 

mailto:hans@hinkamp.info
mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshofbeheer@gmail.com
mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 

zondag 6 juli 
10.00 uur dhr. mevr. G. Braam, Borculo 
aanvullende collecte: energie 
 

zondag 13 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, missionair werk 
 

zondag 20 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst – ‘Zwarte Cross’ 
m.m.v. ‘Goed Volk’ 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 

zondag 27 juli 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 3 augustus 
10.00 uur ds. F. van Keulen, Winterswijk  
aanvullende collecte: onderhoud gebouwen 
 

zondag 10 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, zomerzending 
 

zondag 17 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 

zondag 24 augustus 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-openluchtdienst  
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 

zondag 31 augustus 
10 uur mevr. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
aanvullende collecte: pastoraat 
 

zondag 7 september 
10.00 uur ds. J. Leijenhorst, Barchem 
aanvullende collecte: taakgroep Herold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij  
PKN Lichtenvoorde. 

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  Dat kan 
op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78, 
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke 
delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk 
en de aanvullende collecte. 
 
 
 

 

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
En kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

