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Open-lucht 
 

Gods lof  
klonk vrij 

in openlucht, 
als zaad  

verwaaid 
door wind; 

de Geest waait 
waar Hij waaien wil, 

totdat het aarde vindt. 
 

Aagje Lingen 
Bron: gedichtenzite.nl 
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Pinksteren 
 
Deze maand weer een feest in de kerk. Pinkster-
feest. Dat feest dat van de belangrijkste christe-
lijke feesten zo ver van ons af staat. Zo moeilijk 
uit te leggen is. Kerst: geboortefeest. Geboren 
zijn we allemaal. Pasen: een overlijden. Ook dat 
kennen we. Maar Pinksteren. Een feest waarbij 

we van iemand die ons achterliet een Trooster krij-
gen. Een Geest die altijd bij ons is. Dat is nogal wat.  
 
Ik denk er wat over door.  Wat geloof ik nu eigenlijk?  
 
Als kind een kinderlijk geloof. Zoals mijn ouders en 
anderen het vertelden, zo was het. Geen twijfel. God 
was er. En Jezus liet zien hoe je in het leven kon 
staan. De Geest, die liet je nog even voor wat het 
was. Een mooi verhaal. Over een windvlaag. Over 
vlammen. Over de discipelen die de mensen toespra-
ken. En over de mensen die, allemaal in hun eigen 
taal, verstonden wat er gezegd werd. Een wonderlijk, 
maar o zo mooi, verhaal. Nog te groot, te groots, voor 
een kind. 
 

 
 
Naarmate ik ouder werd kwamen de vragen. Steeds 
meer vragen. Maar het geloof bleef. God werd steeds 
meer een ongelooflijk grote kracht. Een kracht die 
het leven leefbaar maakt. Die een steun in de rug is 
als het moeilijk is. Die je draagt als het leven zwaar is. 
Een kracht die ook Jezus heeft ervaren. Een kracht die 
zichtbaar werd in de ongelooflijk wonderbare dingen 
die Jezus deed. Die zichtbaar werd in mensen als 
Nelson Mandela. Martin Luther King. Majoor 
Bosshardt bij het Leger des Heils.  Mijn oma.  
 
Die kracht maakte dat ze in de geest van God in de 
wereld stonden, hun werk deden. Niet bang omdat ze 
wisten dat God achter hen stond. Kracht gaf. Ze wa-
ren in woord en daad getuigen van God. De eerstge-
noemden op grootse wijze. Zichtbaar voor iedereen. 
Mijn oma in het klein. Altijd vrijuit over haar geloof 
sprekend. Als kind schaamde ik me daar wel eens 
voor. Vond ik dat een beetje gek. Toen ik ouder werd 
moest ik er wel eens om lachen. Nu denk ik: petje af, 

oma. Ze schaamde zich er niet voor om te getuigen 
van wie en van wat haar kracht gaf.  
 
Vorige keer schreef ik over de Hoop. Met een hoofd-
letter H. De Hoop die het volhoudt. Tegen de klippen 
op. Misschien is Pinksteren ook wel een beetje het 
feest van de Hoop. Het feest dat mensen iets biedt 
waardoor ze blijven hopen op een betere wereld. 
Getroost door die Geest die doorleeft in de wereld. 
Die zichtbaar wordt in mensen die voor het goede 
gaan. Die Hoop houden. Een troostgevende gedachte 
dat er altijd mensen geweest zijn, en altijd mensen 
zullen blijven, die dat vlammetje van Hoop zullen 
dragen. Die dat vlammetje van Hoop zullen doorge-
ven. In het groot. Maar ook vaak in het klein.  
 
Pinksterfeest. Feest van Hoop. Feest dat moed geeft 
omdat je weet en ervaren mag dat je er niet alleen 
voor staat. God mag ver weg lijken. Maar in de Geest, 
de Trooster, die door de wereld gaat, die ook in jouw 
buurt is, in jouw leven, is God dichtbij. Je moet er wel 
in geloven. Dan zal je het ervaren. Bij die Geest pas-
sen de woorden van de zegen van St Patrick.  
 

De Heer zij voor u 
om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij naast u 
om u in de armen te sluiten en 
te beschermen tegen gevaren van links en rechts. 
De Heer zij achter u 
om u te bewaren voor gemene 
aanvallen van anderen. 
De Heer zij onder u 
om u op te vangen als u dreigt te vallen 
De Heer zij in u 
om u te troosten als u verdrietig bent. 
De Heer zij om u heen 
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. 
De Heer zij boven u 
om u te zegenen. 
Moge God zich over u ontfermen. 
nu en altijd. 

 
Een gezegend Pinksterfeest gewenst. Met de Kracht 
van God voor je. Naast je. Achter je. Onder je. Om je 
heen. Boven je. En vooral in je. 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Eigenlijk zou ik deze Pastorpraat moeiteloos 
door kunnen gaan met het thema van de vorige 
maand: ‘Never a dull moment’. Of, in gewoon 
Nederlands: er is altijd wel wat te beleven.  
 

Dat is zeker van toepassing voor de wereld waarin we 
leven. De vorige maand stonden we in ons land, in 
Oost Gelre én in een mooie oecumenische kerk-
dienst, stil bij 80 jaar vrijheid. Vrede is een groot 
goed, dat aandacht en inzet vraagt. Maar die vrede is 
ver te zoeken in de Oekraïne en misschien nog wel 
verder weg in Gaza. Het vraagt ook wat van ons. 
Soms om kleur te bekennen (ook al zal niet iedereen 
je dat in dank afnemen). Dáár wil ik elders in deze Op 
Weg wat over zeggen.  
 

Maar het begrip dat er altijd wat te beleven valt is, in 
positief opzicht, zeker ook van toepassing op onze 
kerkgemeenschap. Met onze commissie Vorming en 
Toerusting kunnen we terugkijken op een heel mooi 
seizoen, met inspirerende, bemoedigende, gezellige 
en ook ontroerende momenten en bijeenkomsten. En 
het mooie is: volgend jaar hopen we hier een pas-
send vervolg aan te geven. Zoals het ernaar uitziet 
kunnen we weer een aansprekend programma aan-
bieden! Ook volgend jaar is er weer heel wat te bele-
ven. 
 

 
 

Maar als het echt om beleving gaat? Wat een vrolijke, 
spontane en hartverwarmende beleving was er bij de 
AKZ-kerkdienst met het koor Zo gek nog niet. Wat 
werd er met veel passie gezongen! Wat een betrok-
kenheid bij ‘de drie P’s’ (pizza, patat en pannenkoek) 
en het verhaal van de barmhartige Samaritaan! Hoe 
mooi is het om elkaar de ruimte te geven. Gewoon 
om er te zijn en om je gezien te mogen weten. Niet 
alleen de kerkdienst zelf was, voor mij althans, een 
beleving. Dat was het ook in de voorbereiding en de 
gesprekken vooraf én na afloop, met koor en bege-
leiders.  
 

Deze maand mogen we samen Pinksteren vieren. Het 
is een feest van beleving, bezieling en inspiratie. Het 
is het verhaal van hoe een bescheiden groepje volge-
lingen van onzekere angstige vogeltjes leert om uit te 
vliegen om het evangelie luidkeels (te beginnen op 

het Pinksterfeest) te verkondigen. Daarna begint dat 
kleine groepje groter en groter te worden.  
 

Soms moet je gewoon durven. Alles (het is een cliché) 
begint met een eerste stap. En voor wie dat moeilijk 
is, wil ik graag nog even wijzen op onze AKZ-
kerkdienst onder de noemer ‘Zo gek nog niet’.  
 

In de dienst speelde ik het spelletje ‘Ik zie, ik zie, wat 
jij niet ziet, en het is …?’ Ik dit geval verwees ik naar 
het glas in lood in de Johanneskerk, van de hemel-
vaart van Jezus. Jezus neemt afscheid van zijn leer-
lingen. Maar hij laat ze niet met lege handen achter! 
Hij geeft hen een belofte mee: ‘Ik ben met jullie, alle 
dagen van jullie leven, tot de voltooiing van het le-
ven’. Net zoals bij het raam in de kerk én die leer-
lingen van Jezus mogen ook wij dan kracht vinden 
(met de woorden van het aansluitende lied, van Nick 
en Simon): Kijk omhoog! 
 

 
 

Met die bemoedigende boodschap mogen wij, in 
onrustige tijden, (‘Never a dull moment’) door het 
leven gaan: hoofd omhoog, hart naar boven. Van 
harte een goede en inspirerende tijd toegewenst!  
 

Tenslotte nog even dit! Beleving is mooi maar af en 
toe is wat minder beleving ook best prettig. De ko-
mende maand zal ik even in een kerkelijke luwte ver-
toeven. Dat wil zeggen: ik ga er even tussenuit voor 
vakantie.  
 

Met een hartelijke groet, 

 

ds. Hans Hinkamp 
 

   
 
Vakantiewaarneming ds. Hinkamp 
 

Van 13 juni t/m 6 juli heb ik vakantie. Voor vragen 
over pastoraat en uitvaarten kunt u contact opnemen 
met mevr. Gaatske Braam, via tel. 06-12 22 20 59 of 
per mail: gaatskebraam@gmail.com. Voor overige 
vragen kunt u contact opnemen met de scriba (zie bij 
de adresgegevens achter in dit blad). 
 

ds. Hans Hinkamp 

 



 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jarigen 
 

29 mei  Mevr. D.C.B. Wijers-Scholten 
  Gruttostraat 11 
  7132 DC Lichtenvoorde 
  86 jaar 
30 mei  Dhr. R.M.J. Boschman 
  Esstraat 47 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  81 jaar 
31 mei  Mevr. E.M.G. Krabbenborg-Hoogstra 
  Varsseveldseweg 1, app. 123 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  79 jaar 
 

2 juni  Mevr. N. Kip-Jacobs 
  Staringstraat 34 
  7131 XB Lichtenvoorde 
  82 jaar 
3 juni  Dhr. W.H. Nijland 
  Pastoor Scheepersstraat 49 
  7134 RB Vragender 
  84 jaar 
15 juni  Mevr. J.C. Lensink-Janssen 
  Van Ostadestraat 9 
  7131 VB Lichtenvoorde 
  78 jaar 
21 juni  Dhr. G. Lubbers 
  Schubertstraat 3 
  7131 AL Lichtenvoorde 
  84 jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 juli  Mevr. F. Langbroek-Drenth 
  Schatbergstraat 92 
  7132 AB Lichtenvoorde  
  81 jaar 
7 juli  Dhr. R.W.R. Brüning 
  Klaasbos 25  
  7131 SZ Lichtenvoorde 
 

  Mevr. J.B. Bosman-te Lindert 
  Patronaatstraat 13 B 
  7131 CD  
  83 jaar Lichtenvoorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Bij de ingang van de kerk (onder de toren) liggen pen 
en papier om een voorbede op te schrijven. U kunt 
deze in het daarvoor bestemde bakje te leggen. U 
kunt uw verzoek tot voorbede ook thuis opschrijven 
en meenemen naar de kerk of doorgegeven via e-
mail: voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
 

 
 
 

Wij wensen alle jarigen, met familie en 
vrienden, een gezellige en indien mogelijk 
gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samengaan met Gods on-
misbare zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de ge-
meente, in de vorm van een kaartje of tele-
foontje, zal zeker welkom zijn. 
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Gebed van de maand 
 

Deze maand mogen we het Pinksterfeest vieren. We 
vieren de komst van Gods Geest in de levens van 
mensen en in onze wereld. 
Voor de website van de landelijke kerk, te vinden op 
petrus.protestantsekerk.nl schreef ds. Bram Verduijn 
het volgende gebed:  
 

Heer God, 
Met Pinksteren vieren we  
dat uw Geest in ons hart wil wonen,  
ons wil vormen, ons heel wil maken. 
De wereld heeft uw begeestering nodig. 
U weet dat. 
 

Nog altijd zijn velen van ons, God, 
prooi van angst, zorgen, onzekerheid,  
woede en zelfs haat. 
We zien dat -  verder weg, in vieze oorlogen, 
dichterbij in onze eigen samenleving,  
en we herkennen het in ons eigen hart. 
 

Geef ons door uw Geest, 
met Pinksteren, 
ten minste te geloven 
dat de wereld zal veranderen. 
Zoals ook de harten van alle mensen, 
en wij door uw Geest, 
toch eens allen één zullen zijn.  
 

De wereld heeft uw begeestering nodig. 
U weet dat. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pinkstergedachte 
 

Pinksteren is openstaan 
voor een kracht 
die je boven jezelf uittilt. 
Is warm lopen 
voor iets wat hoop geeft 
en uitzicht biedt. 
Is geloven dat 
heel gewone mensen 
iets buitengewoons 
tot stand kunnen brengen 
als ze zich laten 
inspireren door woorden 
van liefde en kracht. 
 

Pinksteren is diep ademhalen 
en alles wat in je is 
openzetten voor een droom 
die lucht geeft. 
Is je vleugels uitslaan 
en je mee laten nemen 
door die windvlaag van Boven 
die als een frisse bries 
over de aarde waait. 
Is de kracht van God 
in elkaar herkennen 
en in zijn Geest 
met elkaar verdergaan. 

 
Greet Brokerhof-Van der Waa 

Bron: www.pastoralezorg.be 
 

27 april   Familie van de heer Heuzinkveld 
  Switbertushof 27   

4 mei   Mevrouw ten Pas 
  Neptunus 22  

11 mei   Mevrouw Bouwmeester 
  appartement 121, Varsseveldseweg 1   

18 mei      Mevrouw Tamminga 
   Diepenbrockstraat 13 
                         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bloemen  
vanuit de  
kerkdienst 

 

  Verschijningsdata Op Weg 2025 
 

Verschijnt   inleveren kopij: 

 

week voor 6 juli maandag 23 juni 
week voor 7 september  maandag 18 augustus 
week voor 5 oktober maandag 22 september 
week voor 2 november maandag 20 oktober 
week voor 7 december maandag 24 november 
 

De redactie 
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Deurcollectes in de komende weken 
 
1 juni: KIA, missionair werk Nederland 
Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale 
media. Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap 
van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom 
werkt de Protestantse Kerk samen met diverse chris-
telijke online platformen waar jongeren via social 
media makkelijk terecht kunnen komen. 
Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video’s 
bekijken waar bijvoorbeeld identificatiefiguren en 
rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor 
hen betekent. Een eigentijdse manier om jongeren 
dagelijks te bereiken en vast te houden. 
 
8 juni: eigen jeugdwerk 
 
15 juni:  
eigen project diaconie: Albinismegroep Kwale 
Met veel plezier schrijf ik een ‘stukje’ voor uw kerk-
blad. 
 

De relatie tussen uw gemeente en mijn activiteiten in 
Kenya begonnen ooit met gehaakte engeltjes voor de 
kerstattentie voor ouderen van uw gemeente. Met 
de opbrengst daarvan zijn toen kinderen geholpen 
met schoolgeld, een schooluniform, voedselpakket-
ten etc. 
 

We richten ons speciaal op mensen/kinderen met 
albinisme. Dit is een extra kwetsbare groep in een 
land als Kenya waar de zon onbarmhartig schijnt en 
bescherming niet of nauwelijks te krijgen is. De 
hoofdzaak is voor mij/ons dan ook distributie van 
zonnebrandcrème, zonnebrillen, hoedjes en voorlich-
ting over voorkomen van huidkanker. Ondersteunen 
van arme gezinnen en medische hulp in acute situa-
ties. 
 

Samen met 3 lokale organisaties werken we in Kwale 
County, een kustprovincie rond Mombasa, zo groot 
als half Nederland. Onze inkomsten komen bij voor-
beeld uit het verkopen van eigengemaakte jam en 
handgeschilderde kaarten, het houden van lezingen 
en niet te vergeten de financiële ondersteuning zoals 
van uw gemeente. Zonder een trouwe groep volgers 
en donoren is het onmogelijk om dit werk te kunnen 

doen. Het betekent heel veel voor mij - u kent mij 
immers niet. 
Op mijn weblog hermienroddenhof.reislogger.nl 
schrijf ik wat er allemaal gedaan wordt, hoe moeilijk 
en verdrietig het soms is keuzes te maken: wie wel, 
wat niet … Ook foto's zijn daar te zien. 
In oktober hoop ik weer naar Kenya te gaan, samen 
met mijn vriendin en reismaatje. 
De engeltjes vliegen overigens nog steeds. Ook in 
Kenya. Inmiddels zijn het er meer dan 1500! Míjn 
beschermengel reist altijd mee 
 
Met vriendelijke groeten, 

Hermien Ottenhof 
 
22 juni: renovatie torenspits 
 
29 juni: KIA, binnenlands diaconaat: 
Geef vluchtelingen een thuis 
Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makke-
lijk. Of je nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmi-
grant bent of helemaal niet over papieren beschikt, je 
belandt in lange procedures, en uitzicht op een bete-
re toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt sa-
men met diverse (kerkelijke) organisaties die deze 
mensen helpen met informatie, advies en scholing 
om hun zelfredzaamheid te stimuleren. Ook proberen 
ze een passend onderkomen te vinden voor wie in 
een asielzoekerscentrum wacht op een plek om op-
nieuw te beginnen. 
 
6 juli: onkosten energie 
 

Namens de diaconie, 
Hans Tornij en Ina Hulshof 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

De diaconie wil graag waar het noodzakelijk is 
hulp bieden. Laat ons weten als u of iemand in uw 
omgeving hulp nodig heeft. Dit kan via een dia-
ken, via de mail diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl of 
telefonisch via 0544-37 96 91. 
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Stiltewandeling op zaterdag 7 juni  
 

De vorige stiltewandeling genoten we, met 
prachtig weer, van een voor velen onbekend en 
onverwacht stukje natuur net ten noorden van 
Aalten. Het staat al dan niet bekend onder de 

naam ‘Klein Zwitserland’. 
 

Deze keer mogen we, voorafgaand aan Pinksteren, 
ons hoofd en hart verfrissen (laten doorwaaien) met 
de schoonheid die de natuur ons biedt. Zoals altijd 
ligt er weer een mooie route klaar! Ga je mee? Als 
het weer echt niet goed is, gaat het niet door en doen 
we iedereen die zich opgegeven heeft bericht.  
 

 
 

Het is een heel mooie ervaring om in een groep in 
stilte te genieten van de mooie Achterhoekse natuur. 
Het wandeltempo is iets minder dan vijf km/uur. We 
beginnen altijd met een gedicht ter bezinning en 
wandelen een klein uurtje in stilte. Op onze pauze-
plek staat de koffie met wat lekkers voor ons klaar. 
Na de pauze lopen we in de regel langs een kortere 
route samen terug naar de startplaats.  
 

Vertrek: Om 13.00 uur verzamelen we in de Johan-
neshof. Van hieruit rijden we gezamenlijk naar het 
beginpunt van de wandelroute. Waar precies? Dat 
laten we graag een verrassing zijn. 
Kosten voor koffie (en/of iets voor bij de koffie) zijn 
voor eigen rekening.  
 

Opgeven: via: info@pkn-lichtenvoorde.nl, uiterlijk de 
dag voor de wandeling. 
Het doorgaan van de wandeling is afhankelijk van het 
weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinkstergedachten 

 

Pinksteren is het feest 
van bezieling, geestdrift 
en enthousiasme. We 
vieren dat we de Geest 
krijgen, dat we begees-
terd raken. Maar wat 
nou als je je helemaal 
niet bezield, geestdriftig 
of enthousiast voelt? Als 
de ‘spirit’ je ontbreekt 
en je je eerder uitgeblust 
dan vurig voelt? Hoe vier 
je dan Pinksteren? 
 

Mij helpt het te beseffen dat Pinksteren een heel 
aards en concreet gebeuren is. Want hoewel de 
Geest misschien zweverig líjkt – het woord ‘geest’ 
roept in onze taal al snel de associatie op met spoken 
of andere vage, schimmige wezens – is zij dat abso-
luut niet. Ze verbindt zich met ons gewone dagelijkse 
leven, met ons doen en laten, met ons denken en 
spreken, met onze relaties, studie en werk. Net als de 
wind kun je haar niet zien; wat je wél ziet, is wat ze 
teweegbrengt. Paulus somt deze vruchten van de 
Geest op in één van zijn brieven: liefde, vreugde, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Je kunt het ook 
omdraaien: waar liefde is, waar vreugde is, waar vre-
de is … dáár is de Geest actief. Dáár is God. 
 

Pinksteren is dus verre van abstract of zweverig. Het 
gaat over hoe God en mens verbonden zijn met el-
kaar. Over een God die niet als een soort vage schim 
door de wereld doolt, maar die zich laat vinden in 
concrete, dagelijkse ervaringen. Ook als je niet en-
thousiast of geestdriftig bent, kun je zulke Geestrijke 
ervaringen opdoen. In het geduld waarmee je je mat-
heid uithoudt. In de zachtmoedigheid waarmee je 
jezelf toespreekt wanneer je moe bent. In de vriende-
lijkheid van lieve mensen om je heen. En in de liefde 
waarmee anderen jou (en jij jezelf?!) accepteren zo-
als je bent, geestdriftig of niet. 
 
Zo valt er, ook zonder geestdrift en enthousiasme, 
genoeg Geest te ontdekken in en om je heen.  
Geestrijke Pinksterdagen! 
 

Bron: www.irenevandermeulen.nl 
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Rode lijn, deel 1 
Dat er van alles aan de hand is in de wereld waarin 
we leven mag duidelijk zijn. Nu zullen de meningen 
over heel veel onderwerpen verschillend zijn (en die 
ruimte hebben we in een democratisch land). Maar 
er zijn momenten waarop je bevraagd kunt worden 
stelling te nemen. Ook als kerken! Onderstaande 
persoonlijke mening geef ik hier ter overweging door.  
 

De wijze waarop er in Israël door president Netanya-
hu met de bewoners in de Gazastrook wordt omge-
gaan is onderhand hartverscheurend. Voor sommige 
kerken betekent de ‘onopgeefbare verbondenheid 
met Israël’ dat er geen ruimte lijkt te zijn voor kritiek. 
Maar in hoeverre is die verbondenheid onvoorwaar-
delijk?  
 

Als diverse onafhankelijke en gezaghebbende organi-
satie (het Internationale gerechtshof en Amnesty 
International) spreken over misstanden en schending 
van het oorlogs- en andere fundamentele rechten, 
lijkt mij dat voldoende reden om daar heel serieus 
mee om te gaan! Het past in de Bijbelse roeping op te 
komen voor vrede, recht en gerechtigheid en te hel-
pen wie geen helper hebben.  
 

 
 

Op 18 mei trokken 100.000 bezorgde burgers in een 
massaal protest door Den Haag om het kabinet aan 
te spreken op hun verantwoordelijkheid. Op de web-
site: paxvoorvrede.nl is onder de noemer ‘Acties’ de 
uitgebreide tekst te vinden van de actie ‘Wij trekken 
de rode lijn’, met een lange lijst van steunbetuigin-
gen. Naar mijn mening zou de naam PKN daarbij niet 
misstaan (ook al begrijp ik dat dit om praktische en 
vanwege interne kerkelijke verscheidenheid heel 
lastig zal zijn). 
 

Zoals gezegd, zullen (en mogen) de meningen hier-
over verschillen. Maar het zou mooi zijn als iedereen 
zichzelf de vraag zou stellen: waar trek ik de rode lijn? 
Wat mij deugd doet is dat we als Johanneskerk ons 
betrokken voelen (middels o.a. de schrijfacties) met 
het werk van Amnesty International. Ook goed om te 
weten is dat op de website PKN.nl er actief gekozen 
wordt voor de weg van verbinding, om zo een uiterst 
gevoelig onderwerp toch bespreekbaar te maken.  
 

Hans Hinkamp 

Rode lijn, deel 2 
Zorgen om de toenemende onmenselijkheid betref-
fen (zoals in het vorige artikel) de grote wereld waar-
in we leven. Maar ook in eigen land is er een zorg-
wekkende tendens. Namelijk: om asielzoekers en 
vluchtelingen niet te zien als medemens maar als een 
bedreiging. Soms zijn er terechte zorgen (en daarop 
moeten mensen ook aangesproken worden). Maar 
om iedere asielzoeker stelselmatig weg te zetten als 
crimineel? Gelukkig hebben we in onze eigen kerk-
gemeenschap heel andere ervaringen! De negatieve 
beeldvorming (die veel te veel ruimte krijgt!) zegt 
wellicht meer over degenen die dit gedachtengoed 
uitdragen.  
 

Het lijkt mij goed om, zowel als kerk als persoonlijk, 
niet mee te doen met stemmingmakerij. Natuurlijk is 
het zaak om alle sluimerende onvrede serieus te ne-
men. Maar dat betekent niet dat je je daarachter 
moet scharen. Niet zelden heeft ‘de stem van het 
volk’, in het verleden voor een méér dan beschamend 
beleid gezorgd. Daarom is een kritische houding juist 
nu van grote waarde. Wat zijn de bronnen waar je je 
mening op baseert? Hoe zie jij de ander?  
 

 
 

Als kerk kunnen we daar niet altijd neutraal in blijven 
staan, of ons afzijdig houden. In onze naburige ge-
meente Aalten  is momenteel veel onrust over de 
komst van een AZC. Terecht (en begrijpelijk) dat door 
direct betrokkenen zorgen worden geuit en vragen 
worden gesteld.  
 

Maar wat niet gewenst is, is stemmingmakerij. Op 
berichten op o.a. facebook worden zelfs volledig uit 
hun verband gerukte Bijbelteksten niet geschuwd en 
zijn er mensonterende en schaamteloze ‘commenta-
ren’ te lezen. Het is zeker geen schoonheidsprijs voor 
de mensheid. Het is niet los te zien van de opkomst 
van het rechtspopulisme in ons land en daarbuiten. 
 

Wat mij betreft reden tot waakzaamheid én om een 
ander geluid te laten horen, waarin aandacht is voor 
omzien naar elkaar. Complimenten daarom voor de 
Aaltense kerken, die een stem (maar vooral hun hart) 
hebben laten spreken en oog en oor hebben voor 
humaniteit en verantwoordelijkheid.  
 

Hans Hinkamp 
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Vakantievoorgangers 
 

De kerkdiensten in de vakantietijd van ds. Hans Hin-
kamp zijn gevuld met drie ‘oude’ bekenden: 
 

• Frans Gijzel (15 juni); 

• Jan-Peter Prenger (22 juni);  

• Gaatske Braam (6 juli).  
 

Minder bekend is waarschijnlijk Henk Overdijk. Hij 
hoopt dag 29 juni voor te gaan in de Johanneskerk. 
Henk Overdijk is emeritus predikant in Hengelo (Ov.) 
en geboren in Aalten, als oudste zoon in een predi-
kantsgezin. Zijn laatste gemeente was Ommeren, 
waar hij in april 2024 met emeritaat ging. 
De afgelopen jaren werkte hij o.a. mee aan het pro-
gramma Zin in Zondag van Omroep Gelderland. In de 
rubriek  De Zingever is hier wekelijks een inspirerend 
verhaal te beluisteren. Lees hieronder de bijdrage 
van ds. Henk Overdijk in de rubriek de Zingever (De 
dominee komt langs …)  van zondag 15 november 
2020. 
 

Erik Schokkin 

 
Ruimte 
Toen ik nog dominee in Twente was, zat ik eens aan 
de koffie bij een boerenechtpaar op leeftijd. Ze 
woonden in een bedrijfswoning bij een behoorlijk 
melkveebedrijf; hun zoon met zijn gezin woonde in 
de andere woning op het erf. 
Je komt dan al gauw aan de praat over vroeger. De 
oude boer vertelde dat hij destijds bij zijn schoonfa-
milie was ingetrouwd. Ondertussen keken we uit over 
de weide, waar zo’n honderd melkbeesten rustig 
liepen te grazen, en ik vroeg hoeveel koeien ze had-
den toen het echtpaar trouwde. Dat was nog in de 
oude boerderij, voor de ruilverkaveling. Schoonvader 
had destijds zeven melkkoeien en de schoonzoon 
wilde er eigenlijk nog wel één bij hebben. Maar dat 
kon niet, volgens schoonvader. Stel je voor, je moet 
ook nog eten voor dat beest hebben. Nee, zeven 
koeien was toch écht het maximum. 
We waren even stil. Opa moest nu nog eens kunnen 
zien wat er van het bedrijf geworden is. Zo’n honderd 
melkkoeien. Hij zou zijn ogen niet geloven, niet be-
grijpen in wat voor wereld hij terecht gekomen was. 
 

Jarenlang moest de agrarische sector groeien. Dat 
werd gestimuleerd, door de overheid, door de ban-
ken; het was vaak: investeren-en-groeien of stoppen, 
daar zat niet gek veel tussen. Werd vroeger wel eens 
denigrerend over ‘domme boeren’ gesproken, de 
boer werd steeds meer een ondernemer en een goed 
opgeleide specialist. Het had ook een keerzijde: veel 
kleine bedrijfjes verdwenen. Waar in het buitenge-

bied vroeger huis aan huis het vee stond zijn nu nog 
maar enkele actieve boeren overgebleven. 
Boeren die zich vaak in de hoek gedrukt voelen. Om-
dat ze bestempeld worden als milieucriminelen. Ter-
wijl velen van hen hebben geïnvesteerd in een meer 
duurzame en diervriendelijke manier van werken, 
daar financiële offers voor hebben gebracht, en nu 
het gevoel krijgen dat het nooit goed is. Dat ze voort-
durend met nieuwe regels en beperkingen worden 
geconfronteerd. Dat maakt het plezier in je leven en 
in je werk niet groter. 
 

 
 

‘Groen’ is in de mode, en ik zal de laatste zijn om te 
beweren dat we onverschillig moeten zijn jegens 
milieu en biodiversiteit. Wie deze aarde als schepping 
ziet - en als gelovigen doen we dat toch allemaal op 
een bepaalde manier - die wil er verantwoord mee 
omgaan. Daarom is men in kerken dikwijls heel poli-
tiek correct groen. Er wordt met passie gesproken 
over ‘rentmeesterschap,’ maar zou die notie niet net 
iets verder moeten gaan dan dat we anderen voor-
schrijven wat ze moeten doen en laten, en zelf buiten 
schot blijven. 
Want dat is vaak het heikele punt: mensen eisen van 
alles van de agrarische sector, maar als puntje bij 
paaltje komt willen maar weinig consumenten voor 
de extra’s betalen. 
 

Rentmeesterschap in Bijbelse zin, zo je daar al van 
spreken mag, is niet alleen oog hebben voor biodi-
versiteit en dierenwelzijn. Ook ménsen doen er toe! 
Natuurlijk moeten we als kerk oog hebben voor de 
schepping. We mogen als gelovigen de opdracht om 
op een goede en verstandige manier met onze leef-
omgeving om te gaan als een Bijbelse opdracht be-
schouwen. 
 

Maar laten we de concrete méns bij dat alles niet uit 
het oog verliezen. Niet als grachtengordelbewoners 
en plattelanders tegenover elkaar komen staan. In de 
kerk zijn boeren en burgers samen, zitten consumen-
ten en producenten. Daar moet toch ruimte zijn om 
elkaar te vinden. 
Net zo goed als er ruimte was voor die achtste koe, 
zestig jaar terug in Twente ... 

 

Henk Overdijk 
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Solidariteitskas 2025 

De Solidariteitskas is een jaarlijkse heffing waarmee 
alle Kerkelijke Gemeentes een verplichte bijdrage 
leveren aan een fonds van de landelijke kerk en 
waaruit subsidies worden verstrekt aan plaatselijke 
gemeentes. Er worden bijdragen geleverd aan bij 
voorbeeld studenten- en dovenpastoraat maar ook 
aan de restauratie van gebouwen en orgels. 
 

Dit jaar gaan we deze actie voor de Solidariteitskas 
zelf organiseren en besparen we honderden euro’s 
door het merendeel van onze leden per e-mail te 
benaderen. De mail wordt op 28 mei 2025 verzonden 
met als afzender kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl. 
Dus controleer s.v.p. uw mailbox. 
Bij de overige leden bezorgen we een persoonlijke 
brief. 
 

Als binnen een huishouden nog niet alle e-
mailadressen bij ons bekend zijn, kan het dus voor-
komen dat u persoonlijk een e-mail ontvangt en 
eventuele gezinsleden alsnog een envelop met brief. 
In deze aanloopfase hopen we dat u daar begrip voor 
hebt en wij vragen u de ontbrekende e-mailadressen 
aan ons door te geven zodat wij volgend jaar nog 
meer per e-mail kunnen verzenden. Stuur dan a.u.b. 
even een berichtje met uw naam en adres naar e-
mailadres kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl. 
 

Als richtbedrag vragen wij van u een bijdrage van 
minimaal € 10,- per persoon. Uw bijdrage gaat naar 
onze eigen bankrekening NL15 RABO 0373 7245 86, 
waarvan wij dan weer de afdracht aan de PKN kun-
nen betalen. Het voordelige saldo op deze rekening 
kan door onszelf gebruikt worden voor andere doel-
einden zoals o.a. onderhoud en schoonmaak van de 
Johanneshof. 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze actie. 
 

Namens College van Kerkrentmeesters, 
Gerrit Schepers en Harrie Staring 

kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
 
 
 
 
 

Giften 

 

Bernarda Roelofswaard een ontving een gift 
van € 20,- bestemd voor de bloemen vanuit de 
kerk, waarvoor hartelijk dank! 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De midzomerwandeling (pelgrimage) 
 

De Commissie Ontmoeting & Inspira-
tie organiseert op  
maandag 23 juni een midzomerwan-
deling. 
 

Aan het begin van de zomer trekken we onze wan-
delschoenen aan. Al wandelend komen we in gesprek 
met elkaar over zaken die ons en onze tochtgenoten 
kunnen inspireren. Het kaartspel van de KRO ‘De 
Wandeling’ kan het gesprek op gang brengen. Dit jaar 
pelgrimeren we rond Zieuwent 
 

Wanneer: maandag 23 juni 2025 
Vertrekpunt: St. Werenfriduskerk te Zieuwent 
Starttijd: 19.00 uur. Duur wandeltocht ca. 2 uur 

Opgave vóór 15 juni: 
via e-mail: groenlo@paulus-ludger.nl of via 
secretariaat H. Calixtus tel. 06-44 54 05 55 (dinsdag 
9.00-11.00 uur). 

Peter Müller 

Open Tafel - vrijdag 13 juni  
(Deze keer de 2de vrijdag van de maand!) 
 
Gezellig samen eten brengt mensen dich-
ter bij elkaar. Daarom nodigen we u uit 
voor een heerlijke maaltijd in goed gezel-
schap! Of u nu komt om nieuwe mensen 
te ontmoeten, bij te praten met beken-
den, of gewoon te genieten van lekker 
eten: u bent van harte welkom.  U dient 
zich vooraf wel op te geven, de eigen bij-
drage is € 6,-. 

 

 🗓   13 juni 2025 

       11.30 uur 

     Johanneshof   
  Joke Rouwhorst, tel. 0544-37 
36 62  
     
  Annelies Romijn, tel. 06-53 
93 05 
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maanden juli en augustus 2025 komt uit in de 
week voor zondag 6 juli 2025.  
Kopij moet uiterlijk maandag 23 juni om 12.00 uur 
zijn ingeleverd via email naar: 
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Digitaal aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
  
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Bezorging: de heer J. ter Horst, tel. 06-12 94 52 16 

 

Redactie Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98 
Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58     
 
  
WIJKINDELING  
 
Wijkouderling/coördinator    telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   06-31 76 92 79 
2.   Dhr. M. Meijer  06-53 41 62 37 
3.   Mevr. D. Schepers  48 77 23 
      Mevr. A. Staring   37 96 98 
4.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
       Mevr. A. Staring   37 96 98 
       Dhr. G. Otten  37 34 93 
5.   Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
6.   Mevr. T. de Bruijn  06-25 07 28 17 
7.   Vacature 
       Mevr. A. Scholten  37 52 14 
8.   Mevr. B. Roelofswaard  37 95 87 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
       Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  06-83 03 91 62 
      Vacature     
11. Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12. Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
E-mail: hans@hinkamp.info 
 

Scriba: de heer R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 37 67 06 
E-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Kerkgebouw Johanneskerk en 
gemeentecentrum ‘Johanneshof’ 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 

 

Contactpersoon voor afspraken Johanneshof: 
mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde 
tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Beheer Johanneshof: mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
tel. 06-21 37 62 37 | johanneshofbeheer@gmail.com 

 

Koster kerkgebouw: de heer G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 37 34 93 | koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
mevrouw L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
Tel. 37 64 68  
E-mail: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink 
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten 
tel. 0543-56 35 72 

Organist: de heer B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
Tel. 0544-84 33 56 

 

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
Tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diaconie: de heer F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters:  
de heer F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
Tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
de heer C. Langbroek Schatbergstraat 92,  
7132 AB Lichtenvoorde Tel 06-54 33 66 93 

 

Kerkbalans en overige fondsen:: 

e-mail: kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
NL84 RABO 0336 1154 74  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof) 
NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas) 
NL37 RABO 0373 7245 78 (Collectenrekening) 
NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg) 
 
Penningmeester Diaconie: Ruud Baars 
Oranjelaan 15, 7121 CA Aalten 
Tel: 06-29024772E- 
mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
 
Begraafplaats Vredehof: de heer J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Tel. 06-38 09 71 50 
E-mail: j.niewold@upcmail.nl 
Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97 
 
 

mailto:hans@hinkamp.info
mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshofbeheer@gmail.com
mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 

zondag 1 juni  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: KIA, missionair werk 
 
zondag 8 juni, Pinksteren 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
doopdienst 
bevestiging ambtsdrager 
aanvullende collecte: jeugdwerk 
 
zondag 15 juni 
10.00 uur ds. F.A. Gijzel, Leiden 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 
zondag 22 juni 
10.00 uur ds. J.P. Prenger, Bennekom 
aanvullende collecte: renovatie torenspits 
 
zondag 29 juni 
10.00 uur ds. H. Overdijk, Ommeren 
aanvullende collecte: KIA, binnenlands diaconaat 
 
zondag 6 juli 
10.00 uur mevr. G. Braam, Borculo 
aanvullende collecte: onkosten energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij  
PKN Lichtenvoorde. 

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  Dat kan 
op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78, 
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke 
delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk 
en de aanvullende collecte. 
 
 
 

 

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
En kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

