
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Januari/februari 2026 
 
In dit nummer: 
 
Kerkbalans 
 
Top2000 kerkdienst 
 
Concert Najade  
 
Stiltewandeling 
 
 
 
 
 
 

 
 

Februarigebed 
 

Februari ademt nog kou,  
maar draagt al een belofte. 

In stille ochtenden  
schemert leven in de knop. 

 

Onder bleke lucht  
ontwaakt de lente voorzichtig, 

een fluistering van groen  
in bevroren grond. 

 

Sneeuwklokjes buigen  
als gebeden van licht, 

lentebloemen, geschenken  
van God, de Schepper. 

 

God, breng licht: 
in geloof dat draagt,  

in hoop die blijft, 
in liefde die nieuw maakt. 

 
  
 

 
 



 

 
2 

 
 

 

Februaribomen 
 

in al hun vezels wachten zij – 
de bomen langs de singel 

ademloos gespannen 
 

windstil wachten zij 
de kluizenaars in ons bestaan 

in zichzelf gekeerd 
altijd op dezelfde plaats 

en toch – 
en toch 

verrichten zij het grootste wonder 
herscheppen zij 

het leven keer op keer 
 

ik weet 
de lente komt 
de nieuwe taal 

die zij gaan spreken 
de lente 

waar ook ik – 
ook ik op wachten wil. 

 
Oeke Kruythof 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Helaas, kan ik het weinig mooier maken dan het 
is. Ik denk dat je wel mag stellen dat we in zor-
gelijke tijden leven. Van een onbestuurbaar 
land (tijdens de jaarwisseling) gaan we nu weer 
verder met een onbestuurd land. Het jaar 2026: 

‘Een nieuw begin, een oud geluid’. 
 

 
 

Op het grote wereldtoneel is het weinig beter (of nog 
slechter gesteld). Het zingen over ‘vrede op aarde’ is 
nog maar nauwelijks verstomd of oorlogshandelin-
gen, dreigende taal en het trieste verval van het ooit 
bejubelde land van de onbegrensde mogelijkheden 
gaat onverminderd door. Je vraagt je af hoelang het 
wegkijken door kan en mag blijven gaan. 
 

Heeft dit allemaal nog iets met geloof en de kerk te 
maken? Direct gesproken misschien niet. Maar indi-
rect zeker wel! Want je merkt op allerlei terreinen 
dat het mensen bezighoudt en (terecht) zorgelijk 
stemt. En op dat punt mag het geloof ons helpen.  
 

In het evangelie gaat het over vergeving, over je ge-
dragen mogen weten door geloof, hoop en liefde. We 
mogen ons gedragen weten door de geestkracht van 
Pinksteren en de opstandingskracht van Pasen. Dát 
mag ons helpen om, hoofd omhoog en hart naar bo-
ven, weerbaar in het leven te staan. Ook nu. 
 

 
 

Maar naast die persoonlijke betekenis van het geloof 
is er ook een maatschappelijke kant. In heel het 
evangelie door zien we hoe Jezus zich inzet voor een 
geheelde samenleving. In de Bijbel heet dat ‘de 
nieuwe wereld van God’ of ‘het Koninkrijk van God’. 
Het gaat dan om een wereld die hier en nu al mag 

beginnen, waar de minsten en mensen in de knel wél 
gezien worden. Het evangelie gaat over én persoon-
lijk zielenheil én over vernieuwing van een kwetsbare 
en gekwetste wereld, waar nog zoveel onrecht en 
onvrede is. 
 

Die twee kanten van het geloof zullen ook dit nieuwe 
jaar 2026 weer ons kerkenwerk als Johanneskerk 
kleuren. Niet met alleen maar zware woorden en 
gedachten, maar ook met ruimte voor lichtheid en 
een lach. Op die manier willen we (dat is tenminste 
wel mijn inzet) ons presenteren als een kerk die mid-
den in de wereld wil staan. Maar ook als een kerk die 
er wil zijn voor mensen met hun eigen individuele 
zorgen en levensvragen. En als er iets is waarover je 
mij graag zou willen spreken? Laat het mij even we-
ten, dan valt er vast wel iets te regelen.  
 

Na de drukte van Kerst gaan we binnenkort, via de 
veertigdagentijd, alweer op weg naar Pasen! Dat het 
ons moed en vertrouwen mag geven dat het Licht 
van God, door Jezus, de duisternis heeft overwonnen 
en dat dát ons ook in de huidige tijd mag bemoedi-
gen. Daarom wil ik afsluiten met een bede uit de Ou-
dejaarsdienst:  
 

‘Tegenover alle donderend geweld mogen wij ons 
laten meedrijven op die woorden van Psalm 90. De 
oude Statenvertaling heeft het dan over: ‘De liefelijk-
heid van de Heer, onze God, zij over ons’, een ver-
ademing. Dat klink als het suizen van een zacht koel-
te.  
 

De Bijbel in Gewone Taal spreekt, meer praktisch, 
over: ‘Heer, onze God, laat ons zien hoe goed u bent. 
Help ons bij wat we doen, ja, help ons bij alles wat we 
doen!’ En de dichter Hans Bouma houdt het klein en 
compact, maar daarom niet minder mooi: ‘Breng ons 
terecht. Bestendig ons. Breng ons terecht, wees ons 
een thuis.’ 
 

Zo’n geloof wens ik iedereen van harte toe, een ge-
loof (en een kerk) waar het voelt als thuiskomen. Een 
warm geloof, in tijden dat we - letterlijk en figuurlijk - 
wel wat warmte kunnen gebruiken.  
 

Vrede en alle goeds gewenst, 
Hans Hinkamp 

 



 

 
4 

  
 
 
 
 
 
 

 
Jarigen 
 

16 januari Dhr. A.H. Mombarg 
  Hofesch 18 
  7131 TB Lichtenvoorde 
  84 jaar 
20 januari Dhr. E.H.J. Wamelink 
  G.J. Doorninkweg 4 
  7131 NX Lichtenvoorde 
  80 jaar  
23 januari Mevr. D.J. van Lochem-Nijman 
  Hofesch 23 
  7131 TC Lichtenvoorde 
  79 jaar 
29 januari Dhr. J. Heuzinkveld 
  Vincent van Goghstraat 20 
  7131 VG Lichtenvoorde 
  81 jaar  
 
4 februari Dhr. G.H. Rensink 
  Wilhelminastraat 15 
  7131 XN Lichtenvoorde 
  86 jaar 
7 februari Mevr. G.J. de Jongh-Wansing 
  Bernard van Meursstraat 11 
  7131 XE Lichtenvoorde 
  79 jaar 
9 februari Mevr. T.G.M.M. Lensink-Rem 
  De Leest 30 
  7131 LH Lichtenvoorde 
  79 jaar 
10 februari Mevr. E.G.J. Luesink-Oortgiesen 
  Varsseveldseweg 1, app. 202 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  89 jaar 
11 februari Mevr. J.W. Bruins-Wesselink 
  Esstraat 55 
  7131 CT Lichtenvoorde 
  86 jaar 
15 februari Dhr. J.G. Wissink 
  Van Ostadestraat 17 
  7131 VB Lichtenvoorde 
  85 jaar 
17 februari Dhr. B.A.M. Krabbenborg 
  Werenfriedstraat 59 
  7136 LZ Zieuwent 
  79 jaar 
 

18 februari Dhr. H. Hoogkamp 
  Muldershof 3 
  7135 TZ Harreveld 
  83 jaar 
19 februari Mevr. G.J. ter Haar-Wassink 
  Middachtenstraat 41 
  7131 BB Lichtenvoorde 
  96 jaar 
21 februari Dhr. C. Langbroek 
  Schatbergstraat 92 
  7132 AB Lichtenvoorde 
  82 jaar 
22 februari Mevr. H.B. te Boveldt-Boukema 
  Varsseveldseweg 1, app. 019 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  83 jaar 
27 februari Mevr. A.W. Heersink-van Leeuwen 
  Het Brook 6 
  7132 EJ Lichtenvoorde 
  80 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij wensen alle jarigen, met familie en 
vrienden, een gezellige en indien mogelijk 
gezonde verjaardag. 
Moge onze wens samengaan met Gods 
onmisbare zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de ge-
meente, in de vorm van een kaartje of 
telefoontje, zal zeker welkom zijn. 
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Kom in mien klein bestaon, 
gao niet mien deur veurbi’j. 
Breng lech en warmte an, 
maak mi’j van doodsangst vri’j. 
Verwarm mi’j binnenin, 
mien geest dee niet meer bleuit. 
Gef mi’j weer nieje zin, 
waordeur mijn ziel weer greuit. 
 
Kom in mien kleinen dreum, 
maak zo mien einder wied, 
dat ik niet langer kleum, 
niet meer verpruts mien tied. 
Da’k in de smiezen krieg 
wat ‘n-ánder neudig hef. 
Niet denk an míen gerief. 
Gef mi’j noe toch dat lef. 
 
Kom in mien klein geleuf, 
maak niej mien fantasie. 
Oew toekomst in mien heufd, 
en steeds oew weg weer zee, 
zodat ik wieter laef 
veur vrae die greuien mag 
en mi’j uut handen gef 
um oewen niejen dag. 

 
Kom in mijn klein bestaan, Jan van Opbergen 

Vertaling: L Ineke Haytink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sneeuwvlokjes 
Wij zijn ook als de sneeuwvlokjes 

uniek en zo bijzonder, 
als je het goed bekijkt 

is het echt een wonder. 
 

De sneeuw bedekt de aarde 
en het lijkt op een sprookjesland, 

maar het is Gods schepping 
gemaakt door Zijn meesterhand. 

 
Zo zijn ook wij door Hem gemaakt 

Hij schiep ons tot Zijn eer, 
net als elk uniek klein vlokje 
dat daalt uit de Hemel neer. 

 
Els Hengstman-van Olst 

Bron: gedichtensite.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
30 november Mevrouw Stapelbroek-den Hoed 
  Varsseveldseweg 7-14 
7 december Mevrouw Te Lindert – te Winkel 
  Meddoseweg 13, Vragender 
14 december De heer en mevrouw Bosman 

Patronaatstraat 13 B 
4 januari Mevrouw Otten 
  Rembrandtplein 7 A 
11 januari De heer en mevrouw Ter Haar 
   Nic. Beetstraat 2  
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Gebed van de maand 
 

Nog een beetje aan het begin van het nieuwe jaar 
deze keer een gebed dat ons de weg mag wijzen. Het 
is een bemoedigend gebed van Harmke Heurver en 
komt van de website  
https://petrus.protestantsekerk.nl 
 

Als er muren voor ons staan, 
doe ons dan de gaten zien 
waar het licht doorheen valt, 
waardoorheen we verder kunnen kijken. 
 

Als er bergen voor ons oprijzen, 
doe ons dan de paadjes zien 
waar onze voeten kunnen gaan, 
waarlangs we verder kunnen komen. 
 

Als de mist ons overvalt, 
doe ons dan de kansen zien 
om stil te staan, stilte te voelen 
waarin we bij U kunnen komen. 
 

En God, misschien, 
als we moed hebben, 
help ons dan het ook te maken:  
die gaten, die paadjes, die kansen. 
 

Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Voorbeden kunnen worden doorgegeven via email: 
voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giften 
 
We mochten in de afgelopen periode een groot aan-
tal giften ontvangen, en wel: 
- voor de bloemen uit de kerk: 
  1 x € 10,- via Trudy de Jongh en € 20,- via Joke  
  Rouwhorst; 
- voor (bloemen via) de diaconie: 
  € 10,- via Bernards Roelofswaard, € 10,- via Joke 
  Rouwhorst en een enveloppe met € 20,- in een 
  collecte;  
- voor het pastoraat € 50,- via Ans Staring; 
- voor de verwarming in de kerk € 10,- via Joke Rouw-   
  horst; 
- voor algemeen kerkenwerk € 10,- via Trudy de 
  Jongh. 
 

Alle gevers hartelijk dank. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Open Tafel  
 

De volgende open tafel zal worden  
gehouden de vrijdagen 16 januari en 20 fe-
bruari 2026. 

 

 🗓   16 januari en 20 februari 
       11.30 uur 

     Johanneshof   
   

Joke Rouwhorst, tel. 0544-37 36 62 
Annelies Romijn, tel. 06-53 93 05 

 

                                           
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Kerkenraadsvergadering  
van 10 december 2025 
 

Diaconie 
De begroting staat op de agenda. De financiën 
zijn iets krapper geworden. Alle inkomsten 
worden besteed voor goede doelen. Ieder jaar 
worden de doelen getoetst of deze de normen 

en waarden vertegenwoordigen die wij willen voor-
staan. Dit betreft o.a. de ANBI-status. Uiteraard is er 
ruimte voor grote incidenten. 
De kerkenraad stelt de begroting vast. Een meerja-
renbegroting 2026-2033 wordt voor kennisgeving 
aangenomen.  
De samenwerking met IKA is met ingang van 2026 
beëindigd. Als gevolg van een gewijzigde omslagrege-
ling is de verplichte bijdrage een onverantwoord 
hoog bedrag voor nog 1 deelnemer. Ook de deelne-
mer die meegaat in een vakantieweek betaalt zelf in 
2026 ruim € 1000, -.  
De jaarlijkse openluchtdienst is in 2026 weer bij het 
Koffiesköpke in Zieuwent.   
 
Kerkrentmeesters 
Ook de begroting van de kerk staat ter bespreking. De 
begroting sluit op een tekort van € 36.487, -. Dit kan 
nog mee- of tegenvallen. 
De kerkenraad stelt de begroting vast. Ook hier wordt 
de meerjarenbegroting 2026-2033 voor kennisgeving 
aangenomen.  
Voor het pand Rentenierstraat 5 is er zicht op een 
huurcontract. Afronding moet nog volgen.    
In het verslag van de kerkenraadsvergadering van 24 
september 2025 is Erik Wamelink vermeld als herbe-
noemd lid in de commissie Vredehof. Dit moet zijn 
Evert Wamelink.  
 
Vacatures 
In het pastoraat is in wijk 10b (het Hooiland) nog een 
vacature. Bernarda Roelofswaard neemt waar. In wijk 
1 ontstaat een vacature door het stoppen van Gera 
Boschman.  
Ook de diaconie kent nog een vacature.  
De komende vacature van de scriba, de heer Rinus te 
Kronnie, heeft ondanks meerdere oproepen en per-
soonlijke benadering geen gegadigde opgeleverd uit 
onze eigen gemeente. Een scriba is kerkordelijk ver-
eist. Dus een opvolger is dringend gewenst. Nu is er 
toch een aanmelding ontvangen van Alfons Liesker, 
katholiek, maar reeds decennialang een zeer regel-
matig bezoeker van onze kerkdiensten en activitei-
ten.  
 
 
 
 

De regelgeving van kerkorde, generale regelingen ter 
uitvoering van de kerkorde en onze eigen plaatselijke 
regeling zijn nagezien.  Dit leidt tot de volgende con-
clusies: een scriba moet lid zijn van de kerkenraad in 
één van de ambten ouderling, diaken of ouderling-
kerkrentmeester. Om hiervoor verkiesbaar te zijn 
moet een gegadigde minimaal gastlid zijn.  Dan kan 
hij/zij worden bevestigd, wel met een speciale belij-
denisvraag. De kerkenraad heeft geen bezwaren om 
Alfons Liesker scriba te doen zijn. In de volgende ver-
gadering komt dit punt opnieuw op de agenda. Scriba 
en beoogd scriba gaan nog met elkaar in overleg. 
 
Bij de kerkdiensten 
De laatste tijd is de vermelding van de kerkdiensten 
in de Elna regelmatig niet gebeurd ondanks tijdige 
aanmelding. Na een klacht onzerzijds heeft de Elna 
een contactpersoon toegewezen met wie we contact 
kunnen leggen in een (hopelijk niet meer voorko-
mend) geval dat de vermelding weer niet is gebeurd.     
 
Overleg PKN-kerken in de regio en werkgroep ‘Toe-
komst van de kerk’ 
Het opzetten van een gezamenlijk kerkelijk bureau 
wordt neergelegd in een enquête begin 2026 over 
wat we willen afstoten en wat dat mag kosten. Na de 
enquête volgt de volgende stap.    
Een tweede taakgroep ‘Toekomst van de kerk’ gaat 
aan de slag om een aantal gedachten en mogelijkhe-
den uit te werken over meer samenwerking met Bre-
devoort, teneinde toekomstige ontwikkelingen tijdig 
onder ogen te zien. Voorop staan behoud eigen iden-
titeit en eigen kerkdiensten. Deelnemers aan de 
taakgroep zijn Willie Geessink, Hans Tornij, Erica At-
tema, Bas Tieltjes en Karin Wibier. De laatste twee 
vervangen Anke Schotman.  
 
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.   
 

Namens de kerkenraad, 
Flip de Bruijn, notulist. 
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Begroting Diaconie   
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Toelichting begroting diaconie 

De begroting 2026 van de diaconie is budgettair in 
evenwicht, dat wil zeggen dat de inkomsten worden 
besteed. Er zijn hoogstens wat verschuivingen in de 
posten. De kerkenraad heeft 10 december jl. inge-
stemd met de begroting. De volledige begroting komt 
nog voor belangstellende kerkleden in de consistorie-
kamer ter inzage te liggen op zondag 25 januari a.s. 
na afloop van de kerkdienst en op zondag 1 februari 
a.s., eveneens na afloop van de kerkdienst. Indien u 
vragen hebt over de begroting kunt u contact opne-
men met Frits van Lochem, telefoon 0544-37 47 23. 
De diaconie heeft rechtspersoonlijkheid en is ook een 
ANBI, net als de kerkelijke gemeente waarvan het 
college van kerkrentmeesters de ‘stoffelijke belan-
gen’ behartigt.  
 

Ruud Baars, penningmeester diaconie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toelichting begroting kerkrentmeesters 
De begroting 2026 van de kerkrentmeesters geeft 
een behoorlijk tekort te zien, voornamelijk als gevolg 
van forse kostenstijgingen de laatste jaren. Dat hou-
den we met het levend geld naar verwachting niet 
helemaal bij, ook al hopen we met de actie Kerkba-
lans op een goede opbrengst. 
Dat is wel nodig want de rente-inkomsten worden 
minder door de telkens aangekondigde renteverla-
gingen. 
Ook de volledige begroting van de kerkrentmeesters 
komt voor belangstellende kerkleden nog in de con-
sistoriekamer ter inzage te liggen op zondag  25 janu-
ari a.s. na afloop van de kerkdienst en ook op zondag 
1 februari a.s., eveneens na afloop van de kerkdienst. 
Voor vragen over de begroting kunt u contact met mij 
opnemen, tel. 0544-37 47 23.  
   

Frits van Lochem, 
secretaris/penningmeester kerkrentmeesters 

 
 
 Erflating 

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. 
Afgelopen najaar heeft onze kerkgemeente een erfdeel ad € 31.400,80 ontvangen van een eerder overleden ge-
meentelid. Dit hebben wij uiteraard dankbaar aanvaard. Onze kerkgemeente kan dit als ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) vrij van erfbelasting aanvaarden. 
Deze mogelijkheid willen we ook graag bij u onder de aandacht brengen. Goede doelenfondsen doen dat ook 
regelmatig bij hun donateurs. 
Voor iedereen is het van belang een testament te laten opmaken, zodat nabestaanden weten wat er met de be-
zittingen van iemand na zijn overlijden dient te gebeuren. U kunt daar ook onze kerkgemeente in benoemen. Dat 
kan de financiële draagkracht van de kerk in de toekomst versterken en dat blijkt zeker nodig.  
Van harte aanbevolen! 
 

College van kerkrentmeesters 
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Top2000-kerkdienst: Houvast 
 

Wij hebben al heel wat jaren de uitdaging 
opgepakt om in een kerkelijke setting aan 
de slag te gaan met mooie liederen en in-
houdsvolle teksten uit deze Top2000. Maar 

vervelen doet het geen moment. De Top2000-
kerkdienst heeft voor veel bezoekers een vaste 
plaats in de agenda. Sommigen noemen het zelfs 
‘het feestje van het jaar’! 

 

Dit jaar (voor Aalten 
de tiende editie!) 
gaan we zelfs ‘on 
tour’ langs vijf ver-
schillende kerken! 
De Top2000- dienst 
is te bezoeken in 
Aalten, Winterswijk, 
Dinxperlo, Lichten-
voorde en Halle (PG 
Varsseveld). In een 
tijd van veel onrust 
en onzekerheid is er 

gekozen voor het thema: houvast. 
 

Er gebeurt zoveel in onze wereld dat we elkaar 
dreigen kwijt te raken. Misschien is het ook wel 
zo dat we God, stukje bij beetje, kwijt zijn ge-
raakt? Dat zou jammer zijn, want het evangelie 
gaat over hoe God ons niet kwijt wil. Een beetje 
houvast kunnen we allemaal wel gebruiken. 
 

Al met al: genoeg stof tot nadenken. Dát is pre-
cies wat er gaat gebeuren! Met vijf verschillende 
voorgangers, ieder met een eigen invulling. Het 
is altijd weer een verrassing hoe de dienst ver-
loopt! 

 

Data: 
11 januari, 10.00 uur: Zonnebrinkkerk, W’wijk; 
11 januari, 19.00 uur: Zuiderkerk, Aalten; 
18 januari, 10.00 uur: Dorpskerk, Dinxperlo; 
18 januari, 19.00 uur:  
         Johanneskerk, Lichtenvoorde; 
25 januari, 10.00 uur: Dorpskerk, Halle. 
 

Vijf locaties, vijf voorgangers, Top2000-nummers 
die variëren van stevig tot liefelijk en van rustig 
tot up-tempo, een groot/klein koor en een live 
band: genoeg ingrediënten om er weer prachtige 
diensten van te maken! Dus graag tot ziens: je 
bent overal van harte welkom! 

 
 
 

Hoe bouw je een museum  
Het is uiteraard niet de bedoeling dat we allemaal 
ons eigen museum(pje) gaan bouwen. Maar het is 
uitermate interessant om te horen wat er allemaal 
komt kijken als er eenmaal zulke plannen op tafel 
liggen. En wie kan er dan boeiender over vertellen 

dan Godfried Nijs, con-
servator van het Natio-
naal Museum Tachtig-
jarige Oorlog, in Groen-
lo. 
We horen over het 
eerste idee, de visie, 
het verhaal, de bouw 
en het vergaren van de 
collectie. Daarnaast 
passeren de valkuilen, 

de open deuren en zaken die verbaasden de revue. 
En hoe waarborg je de toekomst, dus: hoe hou je een 
museum open? 
En als uitsmijter de vraag of een museum ook in ons 
mooie Lichtenvoorde te realiseren is. 
 

U bent van harte uitgenodigd om ‘an te kommen’ op 
maandag 23 februari. De middag begint om 14.30 
uur. De toegang is gratis. Om deze middagen te kun-
nen blijven voortzetten is een vrije gift natuurlijk 
welkom. Koffie/thee € 1,80. 
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Onderweg naar morgen 
 

Onderweg naar morgen 
Kruip ik onder Uw vleugels 

Veilig en geborgen 
In dalen en op heuvels 

 
Ogen gesloten, handen gevouwen 

Ontmoet ik mijn Heiland 
Moe maar voldaan, in vertrouwen 

Dwaal ik af naar dromenland 
 

Vredig en rustig is de reis 
Onderweg naar morgen 

Onder Uw vleugels op doorreis 
Veilig en geborgen 

 
Marion De Graaf 

Bron: gedichtensite.nl 
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Gastvrij concert in de Johanneshof 

 

In deze vaak nog wat sombere wintermaanden hoopt 

de commissie Vorming en Toerusting wat kleur te 

brengen met een muzikaal optreden van het duo 

NaJade. 
  

NaJade bestaat uit Maaike Gerritsen (viool en zang) 
en Hetty Floors (piano en zang). Maaike en Hetty 
kennen elkaar van hun studie aan het Zwols conser-
vatorium. Naast hun liefde voor de klassieke muziek 
hebben zij elkaar gevonden in het zelf creëren en 
ontdekken van nieuwe muzikale wegen. Zij noemen 
het zelf klassieke kleinkunst. 

 

De dames verzorgen op donderdag 29 januari om 

20.00 uur in de Johanneshof een avond met als  the-

ma Gastvrijheid. 

Er worden eigen liedteksten gezongen die herken-

baar zijn en uit het leven gegrepen: dromerig, leven-

dig, ontroerend, speels, troostend, het komt allemaal 

voorbij tijdens hun optreden. Maaike en Hetty bege-

leiden zichzelf en elkaar op piano en viool. Daarnaast 

maken zij ook gebruik van andere instrumenten. Op-

vallend is dat hun stemmen goed samenklinken. Laat 

u verrassen en wees niet verbaasd als u gevraagd 

wordt om mee te zingen om zo samen een koor te 

vormen. 
 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort in de Johanneshof: Zien & Geloven 
 

Voor donderdag 26 februari nodigt de commissie 

Vorming en Toerusting u uit voor een avond die deze 

keer door ds. Hans Hinkamp op zijn eigen, ongetwij-

feld weer boeiende wijze verzorgd zal worden. 

In de protestantse traditie wordt geloof regelmatig 
verbonden met soberheid: ‘Niet teveel poespas, dat 
leidt alleen maar af. Want geloof is de hoofdzaak!’ 
Maar dat brengt wel met zich mee dat er soms mis-
schien wel wat veel aandacht is voor ‘het hoofd’, 
terwijl geloof ook iets is ‘met hart en ziel.’  
 

Op dat punt deed men dat in de Late Middeleeuwen 
anders. In 2025 was er in Rijksmuseum Twenthe een 
expositie onder de naam: 'Zien & Geloven’, met als 
subtitel ‘Zintuiglijke ervaring in de late middeleeu-
wen'. Bij de expositie is een boek verschenen met de 
gelijknamige titel 'Zien & Geloven'. Het is een rond-
gang door een tijd waarin gelovigen hun religie met 
al hun zintuigen beleefden. Dat ging nog veel verder 
dan alleen ‘zien en geloven’. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religieuze attributen werden niet alleen bekeken en 
bewonderd, maar ook gehoord, gevoeld, geroken en 
zelfs geproefd. Zo zijn o.a. gebedenboeken en schil-
derijen veel méér dan kunstuitingen; het zijn door-
en-door religieuze voorwerpen die mensen met hart 
en ziel verbonden met het geloof. ‘Zien & Geloven’ 
laat zien hoezeer religie deel uitmaakte van het da-
gelijks leven. Met veel praktijkvoorbeelden krijgen 
we een inkijkje in een andere tijd. Soms verbazing-
wekkend. Maar ook stof tot nadenken. 
 

 

 
 
 
 

Op beide avonden bent u van harte welkom in de Johanneshof. De toegang is gratis.  

Een vrije gift is welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Nadere informatie: Sjors Tamminga, telefoon 0544-37 27 52, e-mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 

 
 

mailto:sjors.tamminga@kpnmail.nl
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Stiltewandeling 31 januari 
 

We trekken de stoere stappers aan voor weer een 
prachtige stiltewandeling. Waarom zou dat in de 
winter niet kunnen? Dikke jas aan en … gaan! 
Als het weer echt niet goed is gaat het niet door en 
doen we iedereen die zich opgegeven heeft bericht.  
 

 

Het is een heel mooie ervaring om in een groep in 
stilte te genieten van de mooie Achterhoekse natuur. 
Het wandeltempo is iets minder dan vijf km/uur. We 
beginnen altijd met een gedicht ter bezinning en 
wandelen deze keer zo’n drie kwartier in stilte. Op 
onze pauzeplek staat de koffie met wat lekkers voor 
ons klaar. Na de pauze lopen we in ongeveer een half 
uur samen terug naar de startplaats.  
 

Vertrek: Om 13.00 uur verzamelen we bij de Johan-
neshof. Van hieruit rijden we gezamenlijk naar het 
beginpunt van de wandelroute. Waar precies? Dat is 
iedere keer weer een verrassing. Kosten voor koffie 
(en/of iets voor bij de koffie) zijn voor eigen rekening. 
 

Opgeven: via info@pkn-lichtenvoorde.nl, uiterlijk de 
dag voor de wandeling. 
Het doorgaan van de wandeling is afhankelijk van het 
weer. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Leonard Cohen: Zo kan het licht erin 

 

Onder deze titel zal Frank Kazenbroot, op uitnodiging 
van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de 
parochie HH. Paulus en Ludger, op dinsdag 24 februa-
ri een avond verzorgen in de Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur 
bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond 
begint om 19.30 uur. De entree is gratis. Een vrije gift 
wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Beleef een meditatieve bijeenkomst vol prachtige 
liederen, poëzie en het inspirerende levensverhaal 
van dichter en zanger Leonard Cohen (1934-2016). 
Hij heeft indrukwekkende liederen gemaakt over zijn 
levenslange zoektocht naar zin, wijsheid en licht. 
Soms viel de duisternis hem zwaar. Als de naam Leo-
nard Cohen niet bekend is, dan zijn het zijn liederen 
wel. Veel melodieën zullen direct bekend klinken. 
Zoals ‘Suzanne’ of ‘Hallelujah’. Zijn concerten waren 
spirituele belevenissen. 

 
Cohen bleef zijn joodse traditie altijd trouw, maar 
onderzocht ook christelijke, boeddhistische en hin-
doeïstische tradities. In zijn teksten verbindt hij zijn 
eigen ervaringen met religieuze beeldspraak, waar-
door thema’s als liefde, eenzaamheid, verlangen en 
lijden opnieuw gaan leven. 
Op 24 februari luisteren we naar zeven van zijn mooi-
ste liederen, en tussendoor wordt over zijn leven 
verteld. Het wordt een ontmoeting waarin iedereen 
geraakt kan worden door de poëzie en de muziek. 
Frank Kazenbroot, norbertijner monnik, was lang 
kloosterling in de Abdij van Berne en is momenteel 
geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Hij is al zijn 
leven lang een liefhebber van de liederen van Cohen. 
In 2018 verscheen zijn boek ‘Wees lief voor deze ziel, 
veertig vensters op Leonard Cohen’. 
 

    
 

20 januari a.s. zelfde locatie: filmavond The Letter; 
zie het Op Weg-nummer van december. 
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Kerkbalans 2026  
 

De papieren uitnodigingen voor de actie Kerkbalans 
worden door onze lopers bij de leden bezorgd. 
Degenen die bij Kerkbalans 2025 hun toezegging digi-
taal hebben gedaan of die zich in afgelopen weken 
hebben aangemeld, hebben op 10 januari de uitnodi-
ging per e-mail ontvangen. Voor deze actie vragen wij 
u dringend om zo veel mogelijk de toezegging via de 
website van onze kerk (digitale toezegging) te doen.  
Wij zijn voor vragen of opmerkingen op woensdag 14 
en 21 januari van 10.00 tot 11.30 uur in de Johannes-
hof aanwezig. 
 
Een e-mail naar kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 
met uw naam en adres is natuurlijk ook prima. 
De papieren toezegging wordt uiterlijk 23 januari 
weer bij u opgehaald. 
Namens de College van Kerkrentmeesters en de Ker-
kenraad alvast dank voor uw medewerking. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verdere informatie 
Tevens brengen wij de 'overeenkomst periodieke 
giften' graag nog even onder uw aandacht. 
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van 
uw inkomstenbelasting. 
 
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf 
jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de 
gemeente. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw 
belastingaangifte. 
Wilt u zo'n overeenkomst aanvragen? Of heeft u an-
dere vragen over een periodieke gift? Mail of bel met 
onze penningmeester Frits van Lochem, telefoon 
0544-37 47 23, e-mail fritsvanlochem@kpnmail.nl. 
 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
de coördinatoren van Kerkbalans: 

Gerrit Schepers, tel. 06-53 76 78 88 en Harrie Staring 
Ons e-mailadres: kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 

  

 

  Verschijningsdata Op Weg 2026 
 

Verschijnt   inleveren kopij: 
 

week voor 1 maart maandag 16 februari 
week voor 5 april maandag 23 maart 
week voor 3 mei maandag 20 april 
week voor 7 juni maandag 25 mei 
week voor 5 juli maandag 22 juni 
week voor 6 september  maandag 24 augustus 
week voor 4 oktober maandag 21 september 
week voor 1 november maandag 19 oktober 
week voor 6 december maandag 23 november 
 

De redactie 

                                           
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‘Hoe houd je je hart zacht’ Natascha van Weezel 
Recensie door Sylva van Rosse 
 

Een recensie schrijven over een boek met de onderti-
tel ‘een pleidooi voor het radicale midden in tijden 
van oorlog’, dat is nogal een uitdaging als het een 
oorlog betreft waar ik zelf veel gedachten en emoties 
over heb. Een oorlog op een plek waar ik al ruim der-
tig jaar met grote regelmaat verblijf. 
Voor ik het doorheb zou ik me kunnen laten verleiden 
om mijn mening te geven over Van Weezels weerslag 
van de feiten, of verzanden in denkbeeldige discus-
sies met haar. Dat wil ik niet. Ik wil dit boek bekijken 
zoals het bedoeld is: als een poging om duidelijk te 
maken waarom ze op de barricaden staat voor dia-
loog in een tijd van polarisatie. 
 

Natascha van Weezel opent haar boek ‘Hoe houd je 
je hart zacht’ met een brief aan haar zoontje Max, die 
nog een baby is. Ze vertelt hem daarin hoe ze als 
zesjarig meisje een kettinkje met een davidster ca-
deau kreeg van een tante in Israël, en hoe dat tot 
haar verbijstering door haar klasgenoot Mounir van 
haar nek was gerukt. ‘Dat is het symbool van Israël en 
de Joden. Israël en de Joden zijn slecht,’ had hij ge-
roepen. Ze wenst haar zoontje toe dat hij nooit zijn 
onbevangenheid zal verliezen, en dat hij mensen met 
een andere mening nooit zal gaan haten. ‘Van jouw 
opa heb ik een belangrijke les geleerd. Als ik een 
moeilijk moment had, zei hij altijd: ‘Tascha, houd je 
hart zacht.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortschrijdend inzicht 
‘Hoe houd je je hart zacht’, dat is een hele goeie 
vraag. Want hoe doe je dat precies als de gemoede-
ren zo hoog oplopen? In een reeks van korte hoofd-

stukken vertelt Van Weezel over haar betrokkenheid 
bij Israël en bezet Palestina. 
Ze is eerlijk over haar voortschrijdende inzichten rond 
Israël, het land waar ze veel familie heeft en waar ze 
in haar jeugd zulke fijne vakanties had. Tijdens de 
oorlog met/tegen Gaza in 2014 ontdekte ze dat ze 
daarover geen uitgesproken partij kon kiezen. Ze 
schrok van de agressie die haar ‘middenpositie’ op-
riep, en het motiveerde haar om zich aan te melden 
voor een dialoogproject met moslims en joden. ‘Aan 
het Israël-Palestina-conflict kon ik niets veranderen. 
Maar ik hoopte dat ik wel iets kon doen tegen de 
spanningen en vooroordelen tussen bepaalde ge-
meenschappen in Nederland.’  
Hoe moeilijk dat soms is, maar hoezeer ze daarin 
blijft geloven, daarover gaan de meeste hoofdstuk-
ken van Hoe houd je je hart zacht. 
 

‘Wat er met de Palestijnen gebeurde, dat klopte 
voor geen meter.’ 
Van Weezel schrijft dit boek als Joodse Nederlander. 
Ik lees het als witte Nederlander, niet Joods, niet 
Israëlisch, ook niet moslim, christelijk of Palestijns. Ik 
heb Arabisch en Hebreeuws gestudeerd, dat wel, en 
ik heb in Israël en Palestina gewoond. Ik heb gezien 
hoe de dingen daar gaan. 
 

Voor mij gaat de oorlog van dit boek niet alleen over 
bombardementen op Gaza of over polarisatie in Ne-
derland. Voor mij gaat deze oorlog over het falen van 
de internationale rechtsorde, over het recht van de 
sterkste, over ongelijkheid in de wereld. En hoewel 
Van Weezel dit niet expliciet benoemt, is terug te 
lezen dat het ook voor haar een rol speelt: ‘Ik had 
situaties gezien die ik nooit níet meer kon zien.’ ‘Ik 
hield van Israël, maar wat er met de Palestijnen ge-
beurde, dat klopte voor geen meter.’ 
 

Make hummus not war 
En daar wringt het voor mij in dit pleidooi: het gaat 
enerzijds over de polarisatie in Nederland, en ik ga in 
die stukken van het boek helemaal met haar mee. 
Het radicale midden en het zachte hart als oplossing 
tegen polarisatie. Dialoog, naar elkaar luisteren, ken-
nis over elkaars achtergrond, dat hebben we nodig in 
Nederland en dat moeten we doen. 
 

Maar het pleidooi gaat nadrukkelijk ook over de lan-
den en de volken Israël en Palestina, over de geweld-
dadige bezetting die al decennia gaande is en de 
weerzinwekkende oorlog tegen Palestijnen. Dialoog 
in Nederland, ook al is die nog zo genuanceerd en 
effectief tegen polarisatie, gaat het geweld in Palesti-
na en in Israël niet beëindigen. Daar is veel meer voor 
nodig. Vandaar dat een luchtig bedoelde tekst ‘make 
hummus not war’ zoveel irritatie oproept. Het komt 
niet goed als we samen hummus gaan eten. Daar 
hebben mensen niks aan wiens huis onteigend is, of 
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die als vierde generatie in een vluchtelingenkamp nog 
steeds afhankelijk zijn van VN-hulp. 
 

Dat brengt me bij het belangrijkste gemis in dit plei-
dooi. En dat betreft niet alleen de gedachtenlijn in dit 
boek, maar het frame dat ik in vrijwel alle media te-
rugzie: de groepen waartussen nu een polarisatie lijkt 
te bestaan. 
De derde groep in de polarisatie 
Van Weezel zet zich in voor dialoog en een radicaal 
midden tussen twee groepen, pro-Israël en pro-
Palestina. Natuurlijk heb ik die groepen ook gezien, 
en ik heb decennialang discussies en debatten bijge-
woond met deze insteek. 
 

Er is echter nog een andere groep, en die is sinds 7 
oktober 2023 enorm gegroeid: de groep die zich ex-
pliciet baseert op het internationale recht, en die zich 
bovendien gesteund weet door steeds meer uitspra-
ken van mensenrechtenorganisaties en het Interna-
tionaal Gerechtshof. In Nederland richt deze groep 
zich vaak tot de Nederlandse staat, omdat die uit-
spraken van de rechter naast zich neerlegt als die 
Israël betreffen. 
Deze groep weg te zetten als ‘pro-Palestina’ is veel te 
kort door de bocht. Sterker nog, universele mensen-
rechten en het internationaal humanitair recht zijn de 
veiligste leidraad om tot een rechtvaardige oplossing 
te komen voor Palestina én Israël. Grote groepen 
mensen eisen van politieke leiders om hun verant-
woordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor 
gelijkheid en rechtvaardigheid in de wereld. Ze be-
schouwen de schijnbaar onvoorwaardelijke steun van 
Westerse regeringen als minachting voor Palestijnse 
(en nu ook Libanese) levens en voor het nationale en 
internationale recht. 
 

De situatie in Israël en Palestina draagt inderdaad bij 
aan polarisatie in Nederland. Ik kan me helemaal 
vinden in het pleidooi van Van Weezel dat we polari-
satie tegen kunnen gaan in het radicale midden en in 
de dialoog, net als bij andere thema’s waarover pola-
risatie bestaat. Maar negeer niet die derde groep, die 
toepassing eist van het internationale recht. 
 

Het recht is er voor iedereen 
Zolang de Israëlische militaire bezetting voortduurt, 
of apartheid, of andere vormen van ongelijkheid, en 
zolang het recht op terugkeer van miljoenen Pales-
tijnse vluchtelingen niet is toegepast, zal er verzet zijn 
tegen de staat Israël en tegen degenen die Israël ver-
dedigen en steunen. Het is heel treurig dat dit verzet 
soms antisemitisch is. Precies daarom is het zo essen-
tieel dat wij ons beschermd weten door het recht. 
Wij allemaal, Joods, Palestijns, minderheid, meerder-
heid, dat recht is er voor iedereen op dezelfde manier 
en is ook ons handvat om antisemitisme en discrimi-
natie te bestrijden. 
 

Van Weezel sluit haar boek af met een hoofdstukje 
over haar vader, journalist Max van Weezel, die tot 
zijn laatste dagen wachtte op vrede. Zij is gevormd 
door haar grootouders en ouders, en zij zal op haar 
beurt haar eigen kind waarden en waarheden mee-
geven. In het geval van deze familie spreekt daar 
meer nuance uit dan in de meningen die we in de 
reguliere media meestal te horen krijgen. Het zelfon-
derzoek van Natascha van Weezel en haar volharding 
om in gesprek te blijven met andersdenkenden, met 
een zacht hart, vind ik niet naïef en niet laf, maar 
bemoedigend. 
 

 
 
Op dit afgrijselijke moment echter, zou ik willen dat 
iedereen, gepolariseerd of in het radicale midden, 
alles op alles zet om een einde te maken aan de ver-
nietiging en uithongering van de bevolking in Gaza. Ik 
zie geen enkele andere prioriteit. 
 
‘Hoe houd je je hart zacht. Een pleidooi voor het radi-
cale midden in tijden van oorlog’ verscheen bij Uitge-
verij Atlas Contact. 
 

Bron: hetgrotemiddenoostenplatform.nl 
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Kinderpagina   
 

voor kleine en grote kinderen! 
 

Jezus veranderde water in wijn. Waar zijn de tien 
wijnglazen? Dit verhaal staat in Johannes 2: 1-11  
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Scan de QR-code en luister naar het 
verhaal over de bruiloft in Kana! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.2.1
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand maart 2026 komt uit in de week voor 
zondag 1 maart 2026.  
Kopij moet uiterlijk maandag 16 februari 2026 om 
12.00 uur zijn ingeleverd via email naar: 
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Digitaal aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  

  

Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Bezorging: de heer D. Aalbers, tel. 06 44 41 82 24 

 

Redactie Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98 
Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58     

 

WIJKINDELING  
Wijkouderling/coördinator    telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   06-31 76 92 79 
2.   Dhr. M. Meijer  06-53 41 62 37 
3.   Mevr. D. Schepers  48 77 23 
      Mevr. A. Staring   37 96 98 
4.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
       Mevr. A. Staring   37 96 98 
       Dhr. G. Otten  37 34 93 
5.   Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
6.   Mevr. T. de Bruijn  06-25 07 28 17 
7.   Vacature 
       Mevr. A. Scholten  37 52 14 
8.   Mevr. B. Roelofswaard  37 95 87 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
       Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  06-83 03 91 62 
      Mevr. J. Mateman   06-10 51 69 66 
      Vacature     
11. Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12. Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 

 

ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
E-mail: hans@hinkamp.info 

 

Scriba: de heer R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 37 67 06 
E-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Kerkgebouw Johanneskerk en 
gemeentecentrum ‘Johanneshof’ 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 

 

Koster kerkgebouw: de heer G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 37 34 93 | koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

Beheer en contactpersoon afspraken Johanneshof:  
mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde 
tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Administratie Johanneshof:  
mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
johanneshofbeheer@gmail.com 

 

Ledenadministratie:  
mevrouw L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
Tel. 37 64 68  
E-mail: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink 
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten 
tel. 0543-56 35 72 

Organist: de heer B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
Tel. 0544-84 33 56 

 

Contactpersoon Cantorij: mevrouw T. de Jongh 
Bernard van Meursstraat  11, 7131 XE  Lichtenvoorde 
tel. 373316   /  06-53199666 
trudydejongh@gmail.com  
 

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
Tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diaconie: de heer F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters:  
de heer F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
Tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
de heer C. Langbroek Schatbergstraat 92,  
7132 AB Lichtenvoorde Tel 06-54 33 66 93 

 

Kerkbalans en overige fondsen:: 

e-mail: kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
NL84 RABO 0336 1154 74  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof) 
NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas) 
NL37 RABO 0373 7245 78 (Collectenrekening) 
NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg) 

 

Penningmeester Diaconie: Ruud Baars 
Oranjelaan 15, 7121 CA Aalten 
Tel: 06-29024772E- 
mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 

 

Begraafplaats Vredehof: de heer J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Tel. 06-38 09 71 50 
E-mail: j.niewold@upcmail.nl 
Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97 
 

mailto:hans@hinkamp.info
mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
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Kerkdiensten 
 

Kerkdiensten 
 

zondag 18 januari, 19.00 uur 
ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-Top2000-dienst  
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 

zondag 25 januari, 10.00 uur  
ds. F. van Keulen, Winterswijk 
aanvullende collecte: jeugdwerk 
 

zondag 1 februari, 10.00 uur 
ds. H. van Dalen, Nijverdal 
aanvullende collecte: Ned. Bijbelgenootschap 
 
zondag 1 februari, 10.00 uur  
ds. F. Scholten, Enter 
aanvullende collecte: Ned. Bijbelgenootschap 
 
zondag 8 februari, 10.00 uur 
ds. J.J. Hinkamp 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
                                       (Dio, Nepal) 
 
zondag 15 februari, 10.00 uur 
ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst 
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 
zondag 22 februari, 10.00 uur 
1e zondag in de veertigdagentijd 
ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat 
 
zondag 1 maart, 10.00 uur 
2e zondag in de veertigdagentijd 
ds. A. Wattel-de Vries, Zieuwent 
aanvullende collecte: KIA, zending 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij  
PKN Lichtenvoorde. 

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  Dat kan 
op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78, 
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke 
delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk 
en de aanvullende collecte. 
 
 
 

 

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
En kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

