
 

De Johanneskerk natuurlijk!!  

 

 

 

                                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke zondagmorgen om 10:00 uur  

een goed begin van een nieuwe week.  

Er is kindernevendienst en kinderoppas aanwezig 

De kerkdiensten zijn ook te volgen via  

kerkdienstgemist.nl, PKN Lichtenvoorde 

 

Hoe kunt u onze kerk vinden? 
Heel eenvoudig! Er is parkeergelegenheid bij de AH 
Supermarkt. De parkkeerplaats is te bereiken via de 
Richterslaan en de Carel Looierstraat. 

 
Contactgegevens:                                                                   

Johanneskerk / Johanneshof                                          
Rentenierstraat 9                                                                    

7131 DK Lichtenvoorde                                                                             
telefoon 0544-376056                                                  

info@pkn-lichtenvoorde.nl  

www.pkn-lichtenvoorde.nl                                                                  
Facebook: PKN Kerk Lichtenvoorde 

Welkom!                                                                                                                              

Bent u misschien op vakantie in onze mooie Ach-
terhoek? Een goede keuze! Kent u Lichtenvoorde? 
Aan de rand van het centrum staat de Johanneskerk 
van de Protestantse Gemeente.  

Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst, 
waar we graag de deur openzetten voor jong en 
oud(er), voor gasten en vaste gasten. Bewonder het 
sfeervolle interieur van deze kerk uit 1648.  

Sluit de ochtend af in de uit 2007 daterende Johan-
neshof. Maak kennis met onze gemeente onder het 
genot van een kop koffie. 

 

Zo’n tien keer per jaar zijn er AKZ-diensten. AKZ 
staat voor Anders Kerk Zijn. Dit ‘andere’ kan 
varieren van een top2000-kerkdienst, een dienst in 
de streektaal, een openluchtdienst, tot Gregoriaanse 
zang (en alles daar tussenin). De overige diensten 
zijn meer traditioneel. Maar wel eigentijds, want we 
vinden het belangrijk om het evangelie te laten 
horen midden in de samenleving.  



 

Een actieve kerk 

Kernwoorden voor onze gemeente zijn eenvoud, 
openheid en hartelijkheid. Wij zijn een levende en 
levendige kerkgemeenschap. Daarom willen we 
graag de deur naar buiten open zetten. Iedereen is 
dan ook van harte welkom! 

De Protestantse Gemeente Lichtenvoorde is een ac-
tieve gemeente. Zo zijn er regelmatig avonden over 
uiteenlopende onderwerpen. Met onze ‘Kom es 
an!’-middagen bieden we ruimte voor ontmoeting 
en gezelligheid. Iedere woensdag, van 9.30 – 11.30 
uur, is er een koffie-inloopochtend.  

 

Voor wie meer houdt van stilte hebben we onze 
stiltewandelingen. Vanuit de Johanneshof zoeken 
we dan de mooie natuur op, met een pauze op een 
mooie locatie.  

Actuele informatie is te vinden op onze website 
www.pkn-lichtenvoorde.nl en op onze facebookpa-
gina: PKN kerk Lichtenvoorde.  

 

Een stukje geschiedenis 

De Johanneskerk werd in 1648 gebouwd na 
langdurige voorbereidingen en geldinzamelingen 
door het hele land. Bij de bouw werd gebruik 
gemaakt van delen van de oude hofkapel uit 1496, 
die op dezelfde plek gestaan heeft. Het interieur is 
grotendeels van 1936 evenals de gebrandschilderde 
ramen. De preekstoel stamt uit 1682. In 2006 werd 
na een periode van vijftien jaar de laatste fase van de 
kerkrestauratie afgerond. 

 

Freule van Dorth  

Het is 1799. Nederland heette toen de Bataafse 
Republiek. In het Ambt Bredevoort waartoe ook 
Lichtenvoorde behoort is het al een tijdje onrustig.  
Er worden soldaten gestuurd om de orde te 
handhaven. De fel oranje-gezinde freule van Dorth, 
wordt opgepakt, beschuldigd van hoogverraad, en 
uiteindelijk geexecuteerd. Enkele dagen na haar 
executie wordt zij in alle stilte begraven in de 
Johanneskerk, waar nu haar laatste rustplaats is. 

De kerk helpt! Helpt u de kerk? 

Als kerk staan we midden in de wereld en daarmee 
midden tussen de mensen. We hebben oog voor de 
actualiteit. We zijn een kerk die de vragen van mens 
en maatschappij serieus neemt, in gebed, woord en 
daad. Zo willen we handen en voeten geven aan het 
evangelie, aan geloof, hoop en liefde. 

 

Vanuit het evangelie voelen we ons betrokken met 
mensen die ondersteuning nodig hebben, dichtbij of 
ver weg. Van ondersteuning van de Voedselbank tot 
projecten over de hele wereld. Dit wordt verzorgd 
door onze diaconie. 

Wilt u onze kerk ondersteunen?  

Dat kan door een vrije gift over te maken naar:  

NL 46 RABO 03361 21 687 (Diaconie) 

NL 84 RABO 03361 15 474  (Kerk) 

 


