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Kiezen 
  

De mens, 
hij mag zijn keuzes maken, 

want hij is autonoom en vrij. 
Maar keuzes hebben ook gevolgen 

voor de persoon in kwestie 
en soms ook voor mij. 

 
Want als de ander ruimte vraagt, 

dan kom ik in het nauw. 
Als het voor mij te warm wordt, 

staat de ander in de kou. 
 

God heeft de mens 
een vrije wil gegeven. 

Met het gevolg van elke keus 
dáár moet je dan mee leven. 

Samen, amen. 
 

Jannie de Paauw 
Bron: gedichtensite.nl  
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Bewerken en bewaren 
 

Het overkomt jullie vast ook wel eens: Je loopt 
tegen iets aan dat je daarna een tijdje bezig 
houdt. Aan het denken zet. Dat overkwam ook 
mij. 
Om te beginnen een boek dat ik las. De titel: 
Sterrenstof zijn wij. Schrijver: Margot Brouwer. 

En een tentoonstelling in het Singer in Laren, mede 
ingericht door Irene van Lippe-Biesterfeld. Titel van 
de tentoonstelling: Wij zijn natuur. Mijn nieuwsgie-
righeid voor het boek werd gewekt door een recensie 
in Trouw. En een tv-programma, waarin een bevlogen 
Irene vertelde over de natuur en onze plek daarin, 
maakte dat we op weg gingen naar Laren. 
Het boek. Margot Brouwer, de schrijver, is sterren-
kundige. Al toen ze heel jong was hielden die sterren 
haar bezig. En vragen over de zin van het leven. En 
over de dood. Ze groeide op in een christelijke omge-
ving, en hoe ouder ze werd, hoe meer ze zocht naar 
het verband tussen zingeving dan wel geloven, en 
tussen wetenschap. Ze zocht naar God. Ergens zegt 
ze: wat zingeving, wat religie, en wetenschap ver-
bindt, dat zijn de filosofen. Vervolgens lees ik over 
wetenschappers, over filosofen, over onze plek in het 
universum, over multiversum, over zwarte gaten, 
over sterrenstelsels, over lichtjaren, en over nog veel 
meer. Soms duizelt het me. Maar ik doe dan wat ik 
mijn leerlingen aanraadde als ze lazen voor hun eind-
examenboekenlijst: ‘Gewoon doorlezen. Ergens pak 
je de draad wel weer op.’ Zo verging het ook mij. Na 
moeilijke theorieën over kwantumfysica, over de 
voorspelbaarheid van het universum, en over nog 
veel meer ingewikkelde zaken, pakte ik de draad 
weer op. Helemaal blij als de taal weer wat meer 
overeenkwam met die die ik spreek, die ik volgen 
kan.  
 

 
 

 

Heel anders de taal van Irene. Haar teksten die de 
tentoongestelde kunstwerken met elkaar verbonden 
waren goed te volgen. Het interview met haar was 
helder. Ook zij maakte van jongs af aan een hele 
ontwikkeling door in haar zoektocht naar de verbin-
ding tussen ons en de natuur. Om uiteindelijk te 
staan waar ze nu staat. Ze geeft cursussen om men-
sen bewust te maken van hun plek in de natuur, van 

hun verbinding met de natuur. Ze geeft lezingen over 
haar visie. Zet zich in voor natuurherstel in Zuid- Afri-
ka. 

 

 

 
Wat ik bij beiden, Margot en Irene, tegenkwam was 
hun besef van onze nietigheid ten opzichte van het 
heelal. We zijn maar een ieniemienie-onderdeeltje 
van de natuur. Op de tijdlijn van het ontstaan en van 
de ontwikkeling van de kosmos zijn we maar een 
speldenprikje. Werd onlangs niet bericht over de 
vondst van een soort dinosaurus in Marokko waarvan 
wetenschappers berekenden dat die 165 miljoen jaar 
geleden geleefd moet hebben? 
 
Wat ze ook allebei noemen is de manier waarop wij 
mensen denken dat alles om ons draait. Dat wij het 
middelpunt van het universum zijn. En dat we daar-
om recht hebben op een soort alleenheerschappij. 
Dat het aan ons is de natuur te gebruiken. Voor ons 
op te eisen. Zonder te beseffen wat we daarmee ver-
oorzaken. Wat we de natuur aandoen. En wat we - 
want wij zijn onderdeel van die natuur - onszelf aan-
doen. 
Dat laatste is nu net waar ik over door ging denken. 
Opgegroeid met het Bijbelse scheppingsverhaal. 
Maar, realiseer ik me ineens, er wordt daar in dat 
verhaal niet gesproken over gebruiken, laat staan 
misbruiken, van de aarde. De mens krijgt de opdracht 
de aarde te bewerken en te bewaren (in de Nieuwe 
Bijbelvertaling staat: te bewerken en erover te wa-
ken). Blijft in dat verhaal wel de gedachte dat mens 
en aarde, mens en natuur, twee verschillende groot-
heden zijn. En daaraan begin ik, na het boek en de 
tentoonstelling, steeds meer te twijfelen. 
Trouwens, vraag ik me af, bewaren en bewaken wij 
nog wel? Lezend over mensen die hun woonplaats 
moeten verlaten omdat die door de stijgende zee-
spiegel onder water komt te staan. Over mensen die 
ziek worden door landbouwgif dat toch nog jaren 
gebruikt mag worden. Over plasticdeeltjes die in ons 
water en ons eten zitten. Over steeds hetere zomers 
met steeds meer bosbranden. Over minder maar veel 
heftigere regenbuien met overstromingen als gevolg. 
Het lijkt erop dat mensen aan hun eigen keuzes en 
gedrag, ten onder gaan. 
Daar wil je toch niet aan meedoen? 
 

marja 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Met onze startzondag hebben we inmiddels een 
begin gemaakt met het nieuwe seizoen. Direct 
in de eerste week gingen we al voortvarend van 
start met een oogstrelende ‘Kom es an!’-
middag. Het was genieten van de prachtige na-

tuurfoto’s van Harm Hoitink. Wat kan de natuur toch 
mooi zijn! Het mag ook direct een oproep zijn om 
heel zorgvuldig en zorgzaam om te gaan met de 
kwetsbare natuur. 
 

 
 

Nog in dezelfde week was Stijn Fens te gast om ons 
een inkijkje te geven in de wondere wereld van het 
Vaticaan. Twee compleet verschillende onderwerpen 
in één week tijd: het tekent iets van de veelzijdigheid 
van onze kerk. 
 

Bij de startzondag was het thema ‘God laten zien’, en 
dat kan langs allerlei wegen. Van ontmoetingen in de 
Johanneskerk of bij mensen thuis tot (heel afwisse-
lende) kerkdiensten, of juist de ingetogen rust van 
een stiltewandeling, en nog veel meer. 
 

Ik ben blij dat we als kerk midden in de wereld willen 
staan. Want het evangelie gaat niet alleen over vroe-
ger, of over persoonlijk zielenheil (dat ook!) maar 
zeker ook over hoe je nu in de wereld staat en hoe je 
met elkaar omgaat. Op dat laatste punt - dat zal denk 
ik niemand verbazen - is er bij mij veel ongerustheid 
over de verharding en polarisatie en het soms ont-
breken van de meest elementaire omgangsvormen: 
respect tonen voor elkaar, elkaar laten uitpraten en 
zoeken naar wegen om samen te kunnen leven. Ook 
als er verschillen van inzicht zijn. 
 

Deze maand mogen we opnieuw naar de stembus om 
te laten weten in wat voor land we willen leven. Ook 
binnen kerken zal daar heel verschillend over gedacht 
worden. Nee, ik zal geen stemadvies geven (mocht ik 
er zelf al uit zijn!) maar ik zou hier wel een pleidooi 
willen houden om het gesprek met elkaar en verbin-
ding niet uit het oog te verliezen.  
 

Als christelijke kerk hebben we een naam hoog te 
houden, letterlijk en figuurlijk, om oog te hebben 

voor humaniteit en zorg te dragen voor kwetsbare 
groepen in de samenleving. We leven in een com-
plexe tijd waar geen eenvoudige of goedkope oplos-
singen zijn voor vaak complexe problemen. Hoe har-
der mensen roepen dat ze weten waar de oorzaak 
van de problemen én de oplossing ligt, hoe meer 
reden er is om daar kritisch naar te kijken. Ik wens 
iedereen dan ook veel wijsheid toe! 
 

 
 

Hoe het de komende tijd verder gaat? De tijd zal het 
leren en voorlopig zal er vast veel onduidelijkheid en 
onrust blijven. Maar één ding weet ik wel: als Johan-
neskerk gaan we onverminderd door op de ingesla-
gen weg, om een kerk te zijn waar de deur openstaat 
voor iedereen en waar we elkaar, in (gast)vrijheid en 
ook als gast, mogen ontmoeten. 
 

We hebben een eigen stem te laten horen: de stem 
van het evangelie. Die stem zullen we blijven laten 
horen, eigentijds, soms uitdagend, maar wel steeds 
met warmte. Het hart van de kerk ontmoeten we in 
de woorden en daden van Jezus, als een blijvende 
bron van inspiratie. 
 

Hoe zei de apostel Paulus het ook alweer, heel lang 
geleden? Het gaat om ‘geloof, hoop en liefde’ en 
daarvan is de liefde het belangrijkste! Liefde, naas-
tenliefde, liefde van God, liefde voor mensen! Zou 
het niet mooi zijn om dat de komende maand open-
hartig uit te dragen? 
 

Een hartelijke groet, 
ds. Hans Hinkamp 
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Jarigen 
 

6 oktober Dhr. A. Groeneweg 
  Hellerweg 3 A 
  7136 KS Zieuwent 
  81 jaar 
8 oktober Dhr. A.J. Hengeveld 
  Franciscanerhof 9 
  7131 CH Lichtenvoorde 
  86 jaar 
9 oktober Mevr. B.G.W. te Paske-Prinsen 
  Oude Winterswijkseweg 20 
  7134 PG Vragender 
  89 jaar 
10 oktober Mevr. G. Stronks-Oblink 
  Kamperweg 20 
  7137 PA Lievelde 
  89 jaar 
11 oktober Dhr. E.J. Helmink 
  Varsseveldseweg 1, app. 214 
  7131 BG Lichtenvoorde 
  99 jaar    

  Mevr. F. Tjeerdsma-Groenwold 
  Varsseveldseweg 22 E 
  7131 BJ Lichtenvoorde 
  78 jaar 
19 oktober Mevr. J.H. Eskes-Jansen 
  Esdoornstraat 6 
  7131 BL Lichtenvoorde 
  93 jaar 
23 oktober Mevr. W. ten Barge-Obbink 
  Hollandse Schans 7 
  7137 MT Lievelde 
  78 jaar 
24 oktober Dhr. J.W. Donselaar 
  Kamperweg 8 
  7134 PW Vragender 
  79 jaar 
25 oktober Dhr. G. Bosman 
  Patronaatstraat 13 B 
  7131 CD Lichtenvoorde  
  85 jaar 
26 oktober Mevr. D.J. Navis-Menkhorst 
  Gasthuisweg 27 
  7051 DS  Varsseveld 
  78 jaar 
 

28 oktober Mevr. A.J. Tamminga-Verwer 
  Diepenbrockstraat 13 
  7132 AM Lichtenvoorde 
  84 jaar    

  Mevr. A. Kluivers-Loos 
  Rosveld 8 
  7131 SW Lichtenvoorde 
  81 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Voorbeden kunnen worden doorgegeven via email: 
voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  
 

 
 
 
 

Giften 
 

Heel blij zijn we met alle volgende giften! 
 
- Via Joke Mateman € 20,- t.b.v. algemeen kerken-
werk; 
- via Joke Rouwhorst € 10,- t.b.v. onderhoud kerk; 
- via Truus de Bruijn 4 giften, t.w.: 
een van € 20,- en een van € 100,- voor algemeen 
kerkenwerk; daarnaast een van € 20,- en een van € 
50,- voor bloemen in de kerk; 
- via ds. Hans Hinkamp € 50,- voor onderhoud kerk. 

 
 

Wij wensen alle jarigen, met familie en vrienden, 
een gezellige en indien mogelijk gezonde verjaar- 
dag.Moge onze wens samengaan met Gods on-
misbare zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de gemeente, 
in de vorm van een kaartje of telefoontje, zal ze- 
ker welkom zijn 
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De Stichting Voedselbanken Oost-Achterhoek deelt 
wekelijks voedselpakketten uit aan huishoudens die 
niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor voldoen-
de eten te zorgen. 
Ieder mens heeft recht op voedsel. Als mensen – om 
wat voor reden dan ook – niet zelf kunnen voorzien 
in die basisbehoefte zal de Voedselbank Oost-
Achterhoek hen helpen. Wij doen dat uit respect voor 
anderen en vanuit solidariteit. We werken samen 
met bedrijven, instellingen, overheden en particulie-
ren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt 
bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en 
het milieu minder wordt belast. 

 

In het kader van Dankdag voor Gewas en Arbeid op 
woensdag 5 november a.s. gaan de diaconie en de 
werkgroep PR/communicatie, in samenwerking met 
de KBO (Krachtige Belangen Organisatie) Lichten-
voorde, weer een inzamelingactie houden voor de 
Voedselbank Oost-Achterhoek. Vanaf woensdag 1 
oktober zullen er in het kerkelijk centrum Johannes-
hof van de Johanneskerk en bij de KBO kratten staan 
waarin u voedsel en andere producten voor de voed-
selbank kunt deponeren. 
In de kerkdienst van zondag 9 november, in de Jo-
hanneskerk, besteden we hier aandacht aan en willen 
we het project afsluiten. 

 

Hieronder een lijst met producten die in 'kleine' ver-
pakking gemakkelijk uitgedeeld kunnen worden. 

• Schoonmaakmiddelen 

• Afwasmiddel 

• Waspoeder 

• Tandpasta en shampoo 

• Groente, soep en fruit in blik 

• Blikjes: vis; smac; boterhamworst 

• Broodbeleg (zoet) 

• Pannenkoekmix 

• Ontbijtkoek 

• Bloem 

• Droge mix voor nasi\bami\macaroni 

• Pasta en rijst 

• Koffie, thee en suiker 

• Koekjes 
Liever geen snoep en chips! 
 

De voedselbank is altijd op zoek naar meer en gevari-
eerd(er) voedsel voor haar cliënten. De enige voor-
waarde is dat goederen kwalitatief nog goed zijn en 

dat de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet is 
verstreken. 

De bomen langs de singel 
 
De bomen langs de singel 
staan ingetogen stil 
geborgen in hun eigen wezen 
ze lezen in hun spiegelbeeld 
dat in het water staat geschreven: 
oeroud is het verhaal 
van sterven en weer leven 
 
het beeld verrimpelt 
door het vallend blad 
symbool van afscheid nemen 
 
behoedzaam lees ik mee 
en zie verrast 
de knoppen reeds gespeld – 
verlicht weet ik: 
als straks de winter 
dood en leegte preekt 
wil ik hieraan blijven denken 
aan de knoppen 
die reeds zijn gespeld. 

 
Oeke Kruythof 

 
 

24 augustus   Familie Ten Have 
Oude Maat 2, Zieuwent 

31 augustus   De heer en mevrouw Tieltjes 
   Kardinaal de Jongstraat 14  

7 september   Mevrouw Romijn 
   Plataanstraat 19   

14 september   De heer en mevrouw Tieltjes 
    Rossinistraat 6 
21 september   De heer en mevrouw Van Lochem 
      Koolzaad 4, Ruurlo 

Bloemen  
vanuit de  
kerkdienst 
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Kerkenraadsvergadering van 2 juli 2025 
Diaconie 
 

Met de parochie St. Ludger en St. Paulus zijn 
afspraken gemaakt over een gezamenlijk pro-
ject in het najaar (november) voor mensen die 
net buiten de voedselbank vallen. Er wordt nu 
overlegd hoe de actie op te starten. Hierover is 
contact met de gemeente Oost Gelre. Tevens 

zijn er contacten met de gemeenten Aalten en Win-
terswijk. De namen moeten worden achterhaald. De 
diaconie richt zich op Lichtenvoorde en de eigen 
kerkdorpen.         
 

Kerkrentmeesters 
De restauratie van de torenspits is opgestart. Haan en 
pijnappel worden verguld en in september terugge-
plaatst. Over een kleine ludieke actie wordt nage-
dacht. Bij publicatie van dit artikel hopelijk gereali-
seerd via nieuwsbrief en Elna.   
De jaarrekening 2024 van de kerk (én van de diaco-
nie) is ter visie gelegd en publicatie in het kerkblad 
van juli/augustus en afkondiging heeft plaatsgevon-
den.  
 

Pastoraat 
De wijk ’t Hooiland is verdeeld over Joke Mateman, 
Sjanie Kraay en (voorlopig) Bernarda Roelofswaard. 
Ans Staring neemt voorlopig de wijk Zieuwent voor 
haar rekening. Er zijn derhalve nog vacatures.   
 

Vacatures 
De diaconie heeft Bert Baarsma bereid gevonden 
vanaf 2026 diaken te worden in de vacature Karin 
Wibier. De kerkenraad stemt gaarne in.  
De vacature voor iemand die 1 x per 2 maanden de 
collectegelden wil storten is ook opgelost in de per-
soon van André Koskamp. Overdracht van Marion 
Houwers naar André Koskamp is per september.    
De komende vacature van de scriba, de heer Rinus te 
Kronnie, heeft nog geen gegadigde opgeleverd.  
Bent u beschikbaar of weet u iemand? Graag een 
berichtje aan de scriba.  
 

Bij de kerkdiensten 
De startzondag op 21 september is geregeld. In de 
dienst komt een koor uit Beltrum. Bij het samenzijn in 
de Johanneshof zijn er lekkere hapjes. Een praatje 
van de voorzitter en een programma completeren de 
startzondag.   
Voor de kerkdienst op de dag van het bloemencorso 
(zondag 14 september) kunnen we doorlaatbewijzen 
vragen voor vrije (onbetaalde) doorgang van onze 
kerkgangers die van buiten de kern van Lichtenvoor-
de komen. Betrokkenen zijn via het kerkblad van 
juli/augustus geïnformeerd en waar mogelijk via een 
e-mail.             
 

 

Regionaal overleg gezamenlijke kerkenraden 
Een taakgroep van ca. 4 personen is gewenst om een 
aantal gedachten en mogelijkheden uit te werken. Op 
de volgende vergadering komt dit op de agenda voor 
besluitvorming.   
 
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.   
 

Namens de kerkenraad, 
Flip de Bruijn, notulist 

 
 
 
 

 
 
 
 
Gebed van de maand 
 

Als protestantse kerk hebben we een eigen Dienst-
boek, met allerlei teksten voor gebruik in kerkdien-
sten of bij andere gelegenheden. Hier staan o.a. litur-
gische teksten in voor vieringen (doop, huwelijk, hei-
lig avondmaal), en gebeden. Uit dit dienstboek het 
volgende gebed om vrede:  
 

God van vrede en vrijheid, 

maak ons vrij van het geloof 

in het recht van de sterksten 

en het gelijk van de rijksten, 

maak ons vrij om U te dienen, 

elkaar op te bouwen, 

en onvermoeibaar te zoeken 

naar wegen van recht en vrede 

en zorg voor uw schepping, 

maak ons vrij om ruimte te maken 

voor de verdrukten en verjaagden 

die hier hun toevlucht zoeken, 

zodat er tekenen zijn van uw rijk 

op het slagveld van deze wereld, 

door Jezus Christus onze Heer. 

Amen. 
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Deurcollectes in de komende weken 
 
5 oktober: onkosten AKZ-dienst (Israëlzondag) 
 
12 oktober: diaconiedienst - Joanne Foundation 
Op 12 oktober is de jaarlijkse diaconiedienst. Dat is 
traditiegetrouw ook de kerkdienst waarin een pro-
ject, dat door de diaconie voor 3 jaar extra onder-
steund wordt, de gelegenheid krijgt om een korte 
presentatie te geven over hun werkzaamheden. Zo 
kan de gemeente ook zien waar het geld naar toe 
gaat. 
Deze keer is het de Joanne Foundation die voor het 
voetlicht gebracht wordt. Zij genereren op diverse 
manieren geld voor de stichting. Een ervan is de ver-
koop van pakjes speculaas. Dat gaan ze na de dienst 
doen in de Johanneshof: € 3,50 per pakje, 3 pakjes 
voor € 10,-. 
Dus neem allemaal extra geld mee of betaal ter plek-
ke met de QR-code, zodat ze ook zien dat de Johan-
neskerk hen een warm hart toedraagt! 
De speculaas bij de koffie is voor rekening van de 
diaconie. Kunt u vast voorproeven! 
 
19 oktober: KIA, werelddiaconaat – Bangladesh 
Innovatief kooktoestel verandert levens 
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkom-
sten uit de verkoop van hun landbouwproducten. 
Met een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun in-
komen. Dit kooktoestel bespaart brandhout, vermin-
dert de uitstoot van CO2 en produceert minder rook, 
wat gunstig is voor de gezondheid. Bovendien zet het 
toestel brandstof om in biochar, een restproduct dat 
gebruikt wordt als natuurlijke bodemverrijker. Vrou-
wen gebruiken dit op hun eigen land of verkopen het 
aan boeren. Met een hoger inkomen kunnen zij hun 
gezin voldoende te eten geven. 
 
26 oktober: Nederlands Bijbelgenootschap 
 
2 november: kerk-tv 
 
9 november: onkosten AKZ-dienst (kerkproeverij) 
 
 
 

Ondersteuning goede doelen 
De diaconie steunt elk jaar verschillende goede doe-
len in Nederland en het buitenland. 
De afgelopen maanden hebben we de volgende doe-
len ondersteund: 

• Taakgroep Herold 
 

Namens de diaconie, 
Hans Tornij en Ina Hulshof 

 
 

De diaconie wil graag waar het noodzakelijk is hulp 
bieden. Laat ons weten als u of iemand in uw omge-
ving hulp nodig heeft. Dit kan via een diaken, via de 
mail diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl of telefonisch 
via 0544-37 96 91. 

 
 

 

 
 
 

 
 

Dankdag woensdag 5 november 
 

In de komende weken worden er weer producten 
ingezameld t.b.v. de Voedselbank. Zie ook elders in 
dit blad het artikel van de diaconie. 
 

Graag willen wij u laten zien hoe deze producten 
uiteindelijk bij de cliënten komen. 
Op woensdagavond 5 november, na de kerkdienst, 
zal de heer Arnold Helmink namens de Voedselbank 
een presentatie verzorgen. Hij zal tekst en uitleg ge-
ven over de organisatie en werkwijze van de Voed-
selbank, waarbij de nadruk zal liggen op de vele 
werkzaamheden van tientallen vrijwilligers die sa-
men, elke week weer, voor ca. 300 gezinnen een 
voedselpakket samenstellen. 
Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te 
wonen. 
 

Namens het college van kerkrentmeesters 
en de Voedselbank, 

Gerrit Schepers 
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AKZ-kerkdienst 5 oktober ‘I was here’  
 

In Matteüs 25 staat dat Jezus tegen de mensen 
zegt: ‘Ik was een vreemdeling …’, ‘ik was naakt 
…’, ‘ik zat gevangen …’. Het was voor ds. Els 
Klok, getroffen door Covid, de aanleiding om 

hier op een eigentijdse wijze vorm aan te geven. Dát 
is te zien in de expositie in de Johanneskerk. 
 

 
 

In deze Anders Kerk Zijn-dienst zullen we stilstaan bij 
het belang van het nabij zijn bij kwetsbare mensen in 
moeilijk situaties. Het lijden van mensen ging niet aan 
Jezus voorbij en het mag ook ons niet onberoerd 
laten. 
De muziek in de dienst wordt op passende wijze ver-
zorgd door Johan Meerdink en Bas Tieltjes. 
 
De expositie ‘I WAS HERE’ is elke woensdagochtend 
van 9.30 – 11.30 uur gratis te zien, tijdens de koffie- 
inloopochtend. En ook voor en na activiteiten en op 
zondagochtend van 10.00 – 12.00 uur na de kerk-
dienst. Ook dan staat de koffie klaar! Van harte wel-
kom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiltewandeling op zaterdag 25 oktober 
 

Nu de zomer stapje voor stapje is overgegaan in de 
herfst is dat een mooie gelegenheid om dat met ei-
gen ogen (en vergeet de andere zintuigen niet!) te 
ervaren. Van gevallen bladeren tot de geur van 
herfstbos of paddenstoelen. Of misschien zijn er wel 
trekvogels te zien of te horen! 
 

 
 

Dus wie gaat er mee? Als het weer echt niet goed is 
gaat het niet door en doen we iedereen die zich op-
gegeven heeft bericht. Dus meld je wel even aan, 
zodat we weten wie er mee gaan. 
 

Het is een heel mooie ervaring om in een groep in 
stilte te genieten van de mooie Achterhoekse natuur. 
Het wandeltempo is iets minder dan vijf km/uur. We 
beginnen altijd met een gedicht ter bezinning en 
wandelen een klein uurtje in stilte. Op onze pauze-
plek staat de koffie met wat lekkers voor ons klaar. 
Na de pauze lopen we in de regel langs een kortere 
route samen terug naar de startplaats.  
 

Vertrek: Om 13.00 uur verzamelen we in de Johan-
neshof. Van hieruit rijden we gezamenlijk naar het 
beginpunt van de wandelroute. Waar precies? Dat 
laten we graag een verrassing zijn. 
Kosten voor koffie (en/of iets voor bij de koffie) zijn 
voor eigen rekening.  
 

Opgeven: via: info@pkn-lichtenvoorde.nl, uiterlijk de 
dag voor de wandeling. 
Het doorgaan van de wandeling is afhankelijk van het 
weer. 
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Roos uit de kerk 
Sinds enige tijd staat er vóór in de kerk bij de 
kerkdienst een roos. Iedereen die hier een 
goede bestemming voor heeft mag deze mee-
nemen. Die bestemming kan zijn een 'Dank je 
wel', of als bemoediging, of een gelukwens, 
zolang het maar voor een ander is en duidelijk 
gemaakt wordt dat de roos uit de Johannes-
kerk komt. Er hoeft geen verantwoording over 
afgelegd te worden. 
 

U geeft het bij binnenkomst in de kerk bij de 
diaken aan als u de roos wilt meenemen. Na 
de dienst kan deze dan in de consistorie wor-
den opgehaald. Indien de roos al vergeven is: 
'Volgende week nieuwe kans!' 
 
 

 
 

‘Kom es an!’ op 13 oktober met Ria Olijslager 
In een boerengezin was het, tot de jaren ’70 van de 
vorige eeuw, vrij gebruikelijk dat er wel 3 generaties 
samen leefden onder 1 dak: kinderen, ouders en 
grootouders. Bij een overlijden werd de naoberschap 
dan zichtbaar: kleine kinderen werden opgevangen, 
de dood werd aangezegd aan de familie; het zoge-
naamde ‘pöste’ halen en het ‘verhennekleden’ ge-
beurde door de buurvrouwen. Iedereen in de buurt 
maakte tijd en de familie werd ontzorgd. 
Hoe anders hebben we het beleefd tijdens coronatijd. 
Mensen stierven soms alleen en eenzaam.  
 

En hoe zijn de gebruiken 
rond rouw en trouw nu? 
Uitvaarten en crematies 
worden persoonlijker van 
aard. Veel is veranderd. 
Daarover vertelt Ria, deels 
in het dialect, want som-
mige woorden en gebrui-
ken laten zich niet vertalen 
in het ABN. 

 

‘Kom es an!’ in de Johanneshof op maandagmiddag 
13 oktober. De middag begint om 14.30 uur. Toegang 
gratis, consumpties voor eigen rekening. Een vrije gift 
is welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de Johanneshof - Norton Antivirus 
 
De Johanneshof heeft onlangs een nieuwe laptop 
gekocht en kreeg daarbij gratis Norton Antivirus 
t.w.v. € 89,99 voor de periode van een jaar. 
Wíj gebruiken Norton niet terwijl een van onze ge-
meenteleden er misschien graag een jaartje mee zou 
willen werken. De bescherming geldt voor 3 appara-
ten. 
Wat gebeurt er na een jaar? Dan wordt het abonne-
ment automatisch verlengd. Daarom vraagt Norton 
alvast naar je creditcardgegevens. Wil je niet verlen-
gen? Dan laat je dat voor die tijd via je account weten 
zodat je niets betaalt. 
Laat via onderstaand e-mailadres voor 20 oktober 
weten als je belangstelling hebt. Bij meerdere be-
langstellenden wordt er geloot. 
Nadere informatie is te ontvangen via Cor Langbroek, 
e-mail: langbroek@langbroek.nu tel. 06-53 27 87 68. 

 
Namens beheerdergroep Johanneshof, 

Cor Langbroek 
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Marianne Thieme Prachtige wereld, waar ben je  
Op donderdag 23 oktober organiseert V&T een avond 
waarop Marianne Thieme zal vertellen wat haar raakt 
in mens, dier, milieu en geloof. 
 

Ze stond aan de basis 
van de oprichting van 
de Partij voor de Die-
ren. Jarenlang zette 
ze zich hier in de 
Tweede Kamer met 
hart en ziel voor in. 
Minder bekend is dat 
ze in 2023 een mas-
terstudie theologie 
afrondde. Kerkelijk is 
ze verbonden aan het 
Kerkgenootschap der 
Zevendedagsadven-

tisten. Daarnaast verzorgt ze een podcast: Van alles 
de waarde.  
 

Al met al genoeg bestanddelen voor een boeiende 
avond! Ze komt graag naar Lichtenvoorde om te ver-
tellen wat haar raakt en haar kracht geeft. 
 

Marianne Thieme, een vrouw met passie én een mis-
sie. Zoals ze het zelf verwoordt: ‘Hoe het christelijk 
geloof mij inspireert om op te komen voor dieren, 
natuur en milieu, voor het kwetsbare. Veel mensen, 
met name twintigers en dertigers, maken zich grote 
zorgen over hun toekomst en die van de aarde. Zoals 
over het klimaatprobleem en het rap verdwijnen van 
plant- en diersoorten en klimaatverandering. Ze zijn 
teleurgesteld in de belofte van vooruitgang, de belof-
te van een prachtige wereld.  
Wat geeft hen hoop? Hoe vinden ze houvast en biedt 
het christelijk geloof antwoorden voor deze teleurge-
stelde mensen? Hoe kan het verhaal van de schep-
ping ons leiden naar een nieuwe relatie met alle le-
vende wezens en de aarde?’ 
 

Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in de Jo-
hanneshof. Toegang gratis. Een vrije gift is welkom. 
Consumpties zijn voor eigen rekening.  
Nadere informatie:  Sjors Tamminga, telefoon 0544-
37 27 52, e-mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl 
 

Seniorenmidweek 'Ouderen in het zonnetje' 
8 t/m 12 december 2025 
 

Van maandag 8 t/m vrijdag 12 december 2025 kun-
nen 200 senioren met een krappe beurs en/of een 
klein sociaal netwerk 
genieten van een 
GRATIS vakantiemid-
week ‘Ouderen in het 
zonnetje’, georgani-
seerd door RCN Va-
kantieparken in sa-
menwerking met Het 
Vakantiebureau. 
 
De vakanties worden georganiseerd op de volgende 
RCN Vakantieparken in Nederland: de Flaasbloem in 
Chaam (Noord-Brabant), de Jagerstee in Epe (Gelder-
land) en Zeewolde in Zeewolde (Flevoland). 
 

Deze midweek is bedoeld voor senioren zonder be-
perking die extra zorg vereist, maar die vanwege een 
klein sociaal netwerk en een smalle beurs al veel te 
lang niet meer op vakantie zijn geweest en het juist 

ook zó verdienen er eens lek-
ker onbezorgd tussenuit te 
gaan. De deelnemers genieten 
kosteloos van een heerlijke 
midweek inclusief ontbijt, 
lunch, diner en diverse leuke 
activiteiten. 

 

Hoe kan een deelnemer aangemeld worden? 
De deelnemers kunnen worden aangemeld door de 
diaconie (diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl), een maat-
schappelijke organisatie of door iemand uit zijn/haar 
netwerk. Aanmelden kan zowel als groepje met bege-
leider of individueel. 
 

Kent u mensen in uw omgeving die voor deze vakan-
tieweek in aanmerking kunnen komen? Overleg dit 
met ze en meld ze vóór 17 oktober 2025 aan via on-
derstaande link of lees eerst meer informatie over de 
voorwaarden. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
www.hetvakantiebureau.nl/ouderenmidweek of het 
hieronder vermelde telefoonnummer. 
 
Contactgegevens: 
Het vakantiebureau 
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn 
Postbus 264, 3940 AG Doorn 
Tel: 034-74 58 90 
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Taal, op het licht niet geijkt, zal verwoesting 
zaaien 
 
‘Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet 
is geijkt. Taal zal alleen verwoesting zaaien en van 
ons doen geen daad beklijft.’ 
Woorden uit het derde vers van het lied ‘Licht dat ons 
aanstoot in de morgen’ van Huub Oosterhuis (Lied-
boek 2013 nr. 601). Een lied uit 1978. 
Woorden die steeds meer waarheid worden, dieper 
doordringen. 
 
Ik heb het gewijzigd in: ‘Taal, op het licht niet geijkt, 
zal verwoesting zaaien’, als ik n.a.v. het verhaal van 
de toren van Babel (Genesis 11:1-9) bij Barnard lees: 
‘De venijnige grap van dit verhaal ontgaat ons, tenzij 
we weten dat het Hebreeuwse oor een woordspeling 
herkent, een soort spotrijm, in de verbinding van ‘Ba-
bel’ met verwarring. Het daar gebruikte werkwoord is 
balal. Het is zoiets als voor ons gebabbel en gelal, 
maar eigenlijk betekent het omroeren. 
Het is veelbetekenend dat juist de taal allereerst 
wordt ‘omgeroerd’ en dat de vervreemding ontstaat 
uit de ontzinning van de woorden. Overal waar een 
imperium zich ‘groot maakt’ begint het met taalont-
zinning, met een fundamentele leugenachtigheid. Het 
is met onze reclame en propaganda al niet anders. En 
de oerleugen is dan die bab-ilu-pretentie: dat het de 
toegang van een heilstaat zal worden, dat alle geluk 
van een paradijs hier op ons wachten zal.’ 
 
Als ik deze woorden lees, uit het boek: ‘Herinnerin-
gen van Essenen’. (Ik heb in dit citaat ‘jullie’, ‘je’ om-
gezet in ‘mijn’, ‘ik’, het woord ‘moeten’ vervangen 
door ‘mogen’ en de tekst wat aangepast.) 
‘Een uitgesproken zin is een universum, een uitgesp-
roken woord is een wereld met een zon, een uitge-
zonden klank is een planeet, een levende aarde.  
Weet dat ik in werkelijkheid een god ben voor de 
woorden die ik in mijn mond geboren laten laat wor-
den. Zij scheppen en onderhouden werelden waar ik 
geen vermoeden van heb, maar die ik niet mag nege-
ren. Het is dus van belang, als men werkt op de weg 
van de Naamloze (ik zeg: de Eeuwige, de niet uitgesp-
roken Naam van de vier letters JHWH,) dat de woor-
den niet uit mijn mond vallen, maar er zacht uitstro-
men. Het is belangrijk dat ze er niet als een stortvloed 
uitkomen, maar dat ze vredig vloeien, als een verkoe-
lende stroom. 
Van de nauwkeurigheid van de uitspraak, de warmte 
die ik erin kan leggen hangt haar werkzaamheid af. 
Dat mijn woorden mijzelf mogen zijn; dat hun vol-
maaktheid van termen en uitspraak niet berekenend 
zullen zijn, maar zich zullen bevestigen als de uiting 
van een werktuiglijkheid, gewild door mijn hart.’  
 

Ik kan deze woorden (en dat boek) ‘zweverig’ vinden, 
maar ik vind deze woorden een opgave voor mij. En 
in deze tijd van polarisatie, het door woorden en 
daden opzetten van mensen tegen elkaar, aange-
jaagd door mensen in de politiek overal ter wereld, 
van groot belang. 
 

Alfons Liesker 
 
 
 
 
 

Samen rouwen na zelfdoding: Lotgenotengroep 
in Bredevoort 
  

Wanneer een dierbare zelf kiest voor de dood, laat 
dat vaak veel vragen en emoties achter. Verdriet, 
boosheid, schuld, onbegrip: rouw na zelfdoding kent 
een eigen dynamiek. 
Daarom starten we een speciale rouwgroep. In zes 
bijeenkomsten is er ruimte om ervaringen te delen, 
stil te staan bij emoties en te zoeken naar betekenis. 
Samen met anderen die weten hoe het voelt. De eer-
ste bijeenkomst is op 14 oktober om 15.30 uur. 
De groep wordt begeleid door ervaren geestelijk ver-
zorgers Kim Jansen-Oberink en Robert te Pas. Deel-
name is kosteloos. 
U kunt zich  opgeven via info@willemlevensvragen.nl 
of tel 090 07 77 00 77. Meer info op de website: 
https://willemlevensvragen.nl/calender-
function/bijeenkomst-rouwbegeleiding/ 
 

Kim Jansen-Oberink, 
geestelijk verzorger 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

week voor 2 november maandag 20 oktober 
week voor 7 december maandag 24 november 
 

De redactie 
 

Open Tafel  
 

De volgende open tafel zal worden  
gehouden op vrijdag 17 oktober. 

 

 🗓   17 oktober 2025 
       11.30 uur 

     Johanneshof   
   

Joke Rouwhorst, tel. 0544-37 36 62 
Annelies Romijn, tel. 06-53 93 05 
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Koor in concert 
 
Koor Noir Zieuwent nodigt je graag uit voor een con-
cert waar een gevarieerd repertoire in verschillende 
stijlen en talen tot leven komt. Een intieme en inten-
se beleving in twee prachtige kerken, die de koor-
klank versterken met hun unieke akoestiek. 
Wat kun je verwachten? 
Vooral populaire Engels- en Nederlandstalige muziek, 
maar ook minder bekende songs, die je zullen raken 
en verrassen. 

 
Noir staat onder leiding van Tonny Beerten en pianist 
Mark van der Mierden. 
 
Op zaterdag 15 november a.s. zingt Noir in de Onze 
Lieve Vrouwe van Lourdes kerk te Mariënvelde, aan-
vang 19.30 uur en op zondagmiddag 23 november in 
de Johanneskerk te Lichtenvoorde. Hier begint het 
concert om 14.30 uur. 
 
De entreeprijs is € 7,50 inclusief een kopje koffie of 
thee. Je kunt een kaartje kopen aan de kassa. Graag 
contant betalen of met een QR-code. Pinnen is niet 
mogelijk. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. 
 
Tot Noir! 
 

                     Noir – de foto is gemaakt door Richard Reukers 

 

Actie ‘Haantje de voorste’ 
 

Op 17 september kwam er een einde aan de ‘haanlo-
ze’ periode van de Johanneskerk. Zowel het kruis als 
de haan zijn weer helemaal bij de tijd. Nadat het kruis 
geplaatst was mocht het haantje er weer op. Uit de 
deelnemers aan de actie kwam Bea Ton als winnaar 
uit de bus. Ze genoot volop van deze unieke 
‘top’ervaring! 
 

 
 

Meer informatie is te lezen in Elna/Achterhoek 
Nieuws, met een artikel over deze leuke en ludieke 
actie over het haantje op de toren van de Johannes-
kerk. 
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Ons Lichtenvoords buurtkastje 
Boodschappen van en voor Lichtenvoordenaren 
 
Een pak rijst, een tube tandpasta of maandverband? 
Ons buurtkastje staat vol met verzorgingsproducten 
en etenswaren van mensen die iets over hebben. Op 
deze manier kunnen wij elkaar helpen en gaan we 
voedselverspilling tegen. 
 

Heb jij net wat extra hulp nodig voor de dagelijkse 
boodschappen? Kijk dan gerust eens in ons 
Lichtenvoords buurtkastje. Hier zijn de gratis 
producten te vinden. In totaal mag u drie  
producten/etenswaren per dag meenemen. De kast 
wordt elke dag weer aangevuld. 
 

Mocht u willen doneren, maar u weet niet precies 
hoe of wat? Bel of app gerust: 06-15 11 35 47. 
 

Locatie: Stenen gymzaal 
Pastoor Sandersstraat 3 
Lichtenvoorde 
 

Namens het team van 
Ons Lichtenvoords buurtkastje, 

Anja Scholten 
 

 
 
 
 

 
 

Moderne kunst & spiritualiteit 
Matteüs  - inspiratie - verwoord  - verbeeld 

Kunst kan je verrassen en nieuw laten kijken naar je 
leven, je omgeving, de wereld. Wellicht kan kunst ook 
een nieuw licht werpen op oude vertrouwde teksten. 
Het evangelie van Matteüs … Het klinkt zo bekend, 
bijna sleets in je oren. Kan zijn verhaal je opnieuw 
raken? Kan zijn evangelie je inspireren door dieper 
zicht op de hoofdpersoon en waar hij warm voor 
loopt? 
 

Zelf onbevangen kijken en lezen doet veel. Met ande-
ren uitwisselen wat een kunstwerk oproept en wat je 
in de tekst leest, werkt inspirerend. Toelichting en 
inbreng van buiten kan ook een handje helpen. 

In zes bijeenkomsten kijken we naar hedendaagse 
kunst en lezen we sleutelpassages uit het verhaal van 
Matteüs. Je hoeft geen kunstkenner of bijbelgeleerde 
te zijn. Kom zoals je bent en laat je met andere deel-
nemers verrassen. 
 

De cursus omvat zes bijeenkomsten onder leiding van 
pastor Carla Roetgerink.  
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagoch-
tend van 9.30 tot 12.00 uur.  
Data in 2025:  
- 29 oktober 
- 12 november  
- 17 december 
Data in 2026: 
- 21 januari 
- 11 februari  
- 11 maart.  

 

Locatie: het Achterhuis, Borculoseweg 43, Neede.  
De kosten voor de 6 bijeenkomsten bedragen € 40,-. 
Opgave uiterlijk maandag 13 oktober bij Peter Müller, 
telefoon 0544-46 30 45 of via de mail:  
pjamueller@gmail.com. 

 
Peter Müller 
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Taizé-vredesgebed in Groenlo 
 

Van oktober 2025 t/m maart 2026 vindt het Taizé-
vredesgebed weer plaats in de dagkapel van de  Ca-
lixtusbasiliek aan de Kerkwal. Als het daar te koud 
wordt, richten we de Calixtuszaal achter in de basiliek 
als sfeervolle gebedsruimte in. 
 

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op 24 
februari 2022 is elke Taizé-viering een vredesgebed. 
De noodzaak om om vrede te bidden is sindsdien 
alleen maar toegenomen. Ook de vrede in ons hart is 
soms moeilijk te bewaren bij het zien van zoveel ge-
weld en ellende. 
 

Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er van 19.00 
tot 19.45 uur een Taizé-vredesgebed op de volgende 
data: 8 en 22 oktober, 12 en 26 november, 10 de-
cember 2025 en 14 en 28 januari, 11 en 25 februari 
en 11 en 25 maart 2026. Daarna vinden ze weer in de 
Oude Calixtus plaats. 
 

De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in 
Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze 
korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende 
enkele minuten herhaald om afleidende gedachten 
tot rust te laten komen en de gebedstekst van het 
lied goed door te laten dringen. Mede door de een-
voud van de liederen en de herhalingen zijn ze mak-
kelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezon-
gen worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment 
van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en 
is bedoeld om te mediteren over de gezongen lie-
deren, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, 
dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts 
horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. 
Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ont-
vangen, is reeds bidden. 
 

Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik 
gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. 
Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat in 
Taizé. 

 
De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste 
groep bezoekers. Men vindt er rust door het medita-
tieve karakter van de viering. De lichtjes en het oran-
je doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de 
gebedsvieringen. 
 

Eén van de doelstellingen van de broedergemeen-
schap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te 
brengen. Met deze vieringen hopen we ook een bij-
drage aan de oecumene te leveren. 
 

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een 
kop koffie of thee nog even met elkaar na te praten. 
 

Peter Müller 
 

 
 

 
Winterjassenactie 2025 
 

Ook dit jaar willen we graag het warme winterjassen-
project organiseren bij ‘Ons Lichtenvoords Buurtkast-
je’, in het weekend van 31 oktober en 1 en 2 novem-
ber 2025. Hoe mooi is het om iemand te verblijden 
met een warme winterjas als het kouder wordt. Ie-
dereen is welkom om in dit weekend een jas (voor 
zowel mannen, vrouwen als kinderen) op te halen 
aan de Pastoor Sandersstraat. 

 
Onze oproep: 
Heeft u een bruikbare, warme, schone winterjas die u 
niet meer gebruikt? Dan kunt u deze inleveren bij 
Anja Scholten, Sleedoornstraat 36, op woensdag 29 
en donderdag 30 oktober. Wij zorgen ervoor dat de 
jassen beschikbaar zijn voor het weekend. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en moeite! 
 

Namens het team, Anja Scholten 
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand november 2025 komt uit in de week 
voor zondag 2 november.  
Kopij moet uiterlijk maandag 20 oktober om 12.00 
uur zijn ingeleverd via email naar: 
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Digitaal aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  
  
Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Bezorging: de heer D. Aalbers, tel. 06-44 41 82 24 

 

Redactie Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98 
Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58     
 
  
WIJKINDELING  
 
Wijkouderling/coördinator    telefoonnummer 
1.   Mevr. G. Boschman   37 35 59 
       Mevr. I. Hulshof   06-31 76 92 79 
2.   Dhr. M. Meijer  06-53 41 62 37 
3.   Mevr. D. Schepers  48 77 23 
      Mevr. A. Staring   37 96 98 
4.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
       Mevr. A. Staring   37 96 98 
       Dhr. G. Otten  37 34 93 
5.   Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
6.   Mevr. T. de Bruijn  06-25 07 28 17 
7.   Vacature 
       Mevr. A. Scholten  37 52 14 
8.   Mevr. B. Roelofswaard  37 95 87 
      Mevr. E. Tieltjes   37 35 32 
       Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  06-83 03 91 62 
      Mevr. J. Mateman   06-10 51 69 66 
      Vacature     
11. Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12. Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
 
ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
E-mail: hans@hinkamp.info 
 

Scriba: de heer R. te Kronnie 
Pastoor Scheepersstraat 17 
7134 RB Vragender 
tel. 37 67 06 
E-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl 
 
Kerkgebouw Johanneskerk en 
gemeentecentrum ‘Johanneshof’ 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 
 

Beheer en contactpersoon afspraken Johanneshof:  
mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman 
Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde 
tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Administratie Johanneshof:  
mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
johanneshofbeheer@gmail.com 

 

Koster kerkgebouw: de heer G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 37 34 93 | koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Ledenadministratie:  
mevrouw L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
Tel. 37 64 68  
E-mail: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink 
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten 
tel. 0543-56 35 72 

Organist: de heer B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
Tel. 0544-84 33 56 

 

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
Tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diaconie: de heer F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters:  
de heer F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
Tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
de heer C. Langbroek Schatbergstraat 92,  
7132 AB Lichtenvoorde Tel 06-54 33 66 93 

 

Kerkbalans en overige fondsen:: 

e-mail: kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
NL84 RABO 0336 1154 74  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof) 
NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas) 
NL37 RABO 0373 7245 78 (Collectenrekening) 
NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg) 
 
Penningmeester Diaconie: Ruud Baars 
Oranjelaan 15, 7121 CA Aalten 
Tel: 06-29024772E- 
mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
 
Begraafplaats Vredehof: de heer J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Tel. 06-38 09 71 50 
E-mail: j.niewold@upcmail.nl 
Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97 
 

mailto:hans@hinkamp.info
mailto:info@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshofbeheer@gmail.com
mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 
 

zondag 5 oktober 
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst ‘I WAS HERE’  
aanvullende collecte: onkosten AKZ-diensten 
 

zondag 12 oktober  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
diaconale dienst 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
 

zondag 19 oktober 
10.00 uur mevrouw A. Wattel-de Vries, Zieuwent 
aanvullende collecte: KIA, werelddiaconaat 
 

zondag 26 oktober  
10.00 uur ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: Ned. Bijbelgenootschap 
 

zondag 2 november 
10.00 uur ds. F. van Keulen, Winterswijk 
aanvullende collecte: kerk-tv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij  
PKN Lichtenvoorde. 

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  Dat kan 
op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78, 
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke 
delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk 
en de aanvullende collecte. 
 
 
 

 

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
En kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

