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Vrede 
 

Wij kunnen alles maken, toch? 
Maar vrede? Dát is een moeilijk ding. 

Hoe moet dat? Wie weet het nog? 
Geen mens heeft nog de handleiding. 

 

Maar misschien moeten wij samen  
het hogerop eens zoeken. 

Want vrede, zo kan ik beamen, 
staat geschreven in de boeken. 

 

Een boek met ware woorden. 
Al het grote begint eens klein: 

grote vergezichten, nieuwe oorden, 
het is te vinden in Zijn Naam: Ik zal er zijn! 

 

bron: gedichtensite.nl 
Aad van der Klaauw (bewerkt)  
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Lente-blij 
 

De lente is nabij, 
kriebels woelen 

diep in mij. 
 

De lente is nabij, 
vogels vogelen vol jolij’, 

een ei in ‘mei’. 
 

De lente is nabij, 
wij beiden lente-blij, 

wil jij mij in mei? 

 

Bart Wijns 
Bron: dichters.nl 
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Pastorpraat ds. Hinkamp  
 

Tjonge, het houdt maar niet op! Wat een on-
rust, chaos en gedoe is het toch in onze wereld. 
En dát voor een groot deel veroorzaakt door 
één (zo zou je het misschien best kunnen noe-
men) wereldleider ‘met onbegrepen gedrag’. Of 

ga ik nu te ver? 
 

Langzaam maar zeker ben ik er (en wie niet) wel klaar 
mee en zou ik er het liefst geen aandacht meer aan 
schenken. Maar schuif ergens aan bij het koffiedrin-
ken - in de kerk, of de koffie-inloopochtend, of ge-
woon bij mensen thuis, van verjaardag tot vergade-
ring - of het komt wel ter sprake: de oorlogen in Iran 
en Oekraïne, de stijgende benzineprijzen, de absurde 
zelfverheerlijking van een president die zichzelf (in 
woord en beeld) portretteert als een eigentijdse 
Messias.  
 

 
 

Met alles wat er momenteel in de wereld speelt kun 
je er eigenlijk niet om heen. Je kunt er niet niets over 
zeggen. Aan de andere kant is het niet onze hoofd-
taak als kerk om continu de (geo)politiek te bespre-
ken. Maar zeker als men in Amerika zich te pas (en 
vooral te onpas) beroept op het christelijk geloof vind 
ik dat we als kerk niet mogen zwijgen. Dat doe ik dus 
ook niet.  
 

Overigens ben ik wel heel benieuwd hoe u daar over 
denkt. Ik probeer een beetje balans te houden tussen 
kerk en wereld, tussen de sociaal-maatschappelijke 
kant van geloven én de meer persoonlijke kant van 
mogen leven als vergeven mens, uit Gods genade. 

Beide zijn volgens mij wezenlijk en het een kan niet 
zonder het ander. Vragen of opmerkingen? Laat het 
mij rustig weten! U kunt mij altijd aanspreken in de 
kerk of Johanneshof, bellen of een berichtje sturen.  
 

Ondertussen zijn we in de kerkelijke agenda op weg 
van Pasen naar Pinksteren. Het opstandingsverhaal 
van Jezus, als een weg en belofte voor ons uit, mag 
ons daarbij bemoedigen en de weg wijzen. Met een 
paasontbijt met 60 personen kunnen we rustig stel-
len dat er behoefte is om het Paasfeest, en misschien 
ook wel alles wat ons raakt, met elkaar te kunnen 
delen. De aansluitende kerkdienst (met ons koperen-
semble!) werd gewaardeerd als een bemoedigend 
feest van licht, nieuw leven en opstandingskracht. 
Daaraan voorafgaand ingetogen en betrokken vierin-
gen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, met goe-
de reacties.  
 

Een ander (voor mij toch wel wat spannend) gebeu-
ren was de theatervoorstelling Janus, in de schouw-
burg in Winterswijk. Deze keer zou je het een eigen-
tijds spiegelverhaal kunnen noemen, als variant op 
‘The Passion’, of ‘Passion Achterhoek’. Geen directe 
uitbeelding uit het evangelie maar voor menig bezoe-
ker leidde het (gelukkig maar!) wel degelijk tot een 
‘Passion gevoel’. Ook al belicht het niet het hele ver-
haal over Jezus, maar vooral zijn oproep tot een 
nieuwe wereld van God!  
 

Extra spannend was dat het (grotendeels) in de Ach-
terhoekse streektaal werd uitgevoerd. De vertaling 
(of vrije versie) in het dialect van liedjes van The Be-
atles werd bijzonder gewaardeerd. Al met al weer 
een drukke maar ook boeiende en (aan)sprekende 
tijd. 
 

Na alle drukte is het dan niet een ‘over en uit’ maar 
mag het gelden als de opmaat naar Pinksteren. Pink-
steren als hét moment om ‘begeesterd’ door het vuur 
van de Heilige Geest dat evangelie van Jezus op te 
pakken en handen en voeten te geven in de tijd waar-
in we leven. Pinksteren is dan ook niet het eindpunt 
van de kerkelijke feesten in het kerkelijk jaar, maar 
een beginpunt of doorstart om kerk te zijn. 
 

En daarmee, met dat kerk-zijn, gaan we weer met 
veel passie (Pasen!) aan de slag. Met onze commissie 
Vorming en Toerusting hebben we al bijna het pro-
gramma voor volgend jaar rond. Het wordt weer een 
veelzijdig en volwaardig programma met voor elk wat 
wils. Meer bijzonderheden volgen later wel!  
 

Van Pasen naar Pinksteren, als een weg om te getui-
gen van die unieke levensweg van Jezus. Niet als een 
voltooid verleden tijd, maar als boodschap in de te-
genwoordige tijd met oog voor de toekomst. 
 

Veel passie en bezieling gewenst, 
Hans Hinkamp  
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Jarigen 
 

2 mei Mevr. G. Geessink-Schepers 
 Oostermeenweg 1 
 7134 RK Vragender 
 89 jaar 
6 mei Mevr. C.H.M. Hulshof-Vos 
 Bleekwal 1 B 
 7131 DB Lichtenvoorde 
 86 jaar 
15 mei Dhr. B.W. Scholten 
 Rapenburgsestraat 44 
 7131 CZ Lichtenvoorde 
 84 jaar 
21 mei Dhr. G.J. Heersink 
 Het Brook 6 
 7132 EJ Lichtenvoorde 
 82 jaar 
  

 Dhr. J.T. Bod 
 Planetenstraat 41 
 7131 HB Lichtenvoorde 
 81 jaar 
26 mei Mevr. J.J. Bossink-Westendorp 
 Pastoor Sandersstraat 1-02 
 7131 BT Lichtenvoorde 
 81 jaar 
29 mei Mevr. D.C.B. Wijers-Scholten 
 Gruttostraat 11 
 7132 DC Lichtenvoorde 
 87 jaar 
30 mei Dhr. R.M.J. Boschman 

 Esstraat 47 
 7131 CT Lichtenvoorde 
 82 jaar 
31 mei Mevr. E.M.G. Krabbenborg-Hoogstra 
 Varsseveldseweg 1, app. 123 
 7131 BG Lichtenvoorde 
 80 jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 juni Mevr. N. Kip-Jacobs 
 Staringstraat 34 
 7131 XB Lichtenvoorde 
 83 jaar 
3 juni Dhr. W.H. Nijland 
 Pastoor Scheepersstraat 49 
 7134 RB Vragender 
 85 jaar 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen alle jarigen, met familie en 
vrienden, een gezellige en indien mogelijk 
gezonde verjaardag. Moge onze wens sa-
mengaan met Gods onmisbare zegen. 
Een gebaar van medeleven vanuit de ge-
meente, in de vorm van een kaartje of tele-
foontje, zal zeker welkom zijn. 
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Gebed van de maand 
Op weg naar Pinksteren deze keer een gebed, als een 
moment van rust in een soms zo rusteloze wereld. 
Het is een gebed van Marleen Kool, te vinden op de 
website aangestuurd vanuit de landelijke kerk:  
petrus.protestantsekerk.nl 

 
Eeuwige God,   
open ons voor uw zachte stem  
die in stilte tot ons spreekt.   
 

Maak ons vrij van stemmen   
die ons kunnen beknellen.   
Stemmen van buiten  
die ons zeggen wat wij moeten worden:   
weerbaarder, sterker, gelukkiger.   
 
Dat in ons vertrouwen groeien mag,   
dat we welkom zijn met al wat is:  
met het kwetsbare in ons én het vitale,  
met de vreugde én wat ons verdrietig maakt,  
met het geluk en het ongelukkige dat we met ons 
meedragen.   
 

Jullie zijn zout voor de aarde,   
lichtdrager in deze wereld, zegt Jezus,   
uw stem in ons midden.   
 

Dat we het zijn - met al wat in ons is -   
en niet hoeven worden,   
helpt ons het leven te omarmen,   
te dragen als ons leven,  
hier en nu in deze tijd.   
 

Zegen ons met geduld,   
met mildheid,   
met luisterbereidheid.   
Dat wij uw stem  
die ons tot leven wekt, verstaan.   
Tevoorschijn komen   
met zin om te zijn,   
als beelddrager van uw licht,   
uw liefde voor ons bestaan.  
 

Amen  
 

 
 

Voorbede 
Bij de kerkdiensten is het mogelijk om aandacht te 
vragen voor zaken die u persoonlijk raken. De voor-
ganger zal hier dan zo mogelijk bij de voorbeden aan-
dacht aan schenken. 
Voorbeden kunnen worden doorgegeven via email: 
voorbede@pkn-lichtenvoorde.nl  

 

 

Giften 
 

We ontvingen in de afgelopen periode: 
- via Bernarda Roelofswaard € 10,- voor de bloemen 
uit de kerk; 
- via Joke Mateman van € 20,- voor het algemeen 
kerkenwerk. 
 
Hartelijk dank aan de gevers. 
 

 
 
 
 
 

Oproep koorzangers openluchtviering 

 

Deze zomer mogen we weer de oecumenische viering 
van ‘Anders Kerk Zijn’ samen vieren bij ’t Kof-
fieSchöpke Olde Maot. Ds. Hinkamp en mevrouw 
Betsy Hummelink zullen voorgaan buiten in de prach-
tige tuin in Zieuwent. 
 

Om het oecumenische karakter van deze viering te 
onderstrepen gaan we, net als vorig jaar, weer een 
koor samenstellen van mensen van alle gezindten. 
Dus heb je zin om samen een aantal keren te oefenen 
voor deze openluchtviering, geef je dan op. 
 

De repetitiemomenten o.l.v. Vincent Stapelbroek zijn 
gepland op de zaterdagen 30 mei, 6 juni, 13 juni, 20 
juni, 8 augustus en 15 augustus, om 15.00 uur in de 
kerk van Zieuwent.  
 

Op de eerste repetitie wordt de bladmuziek uitge-
deeld. De openluchtviering zelf is op zondagochtend 
23 augustus om 10.00 uur.  
 

Geef je op bij: marjostapelbroek@hotmail.com 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 

 

  Verschijningsdata Op Weg 2026 
 

Verschijnt   inleveren kopij: 
 

week voor 7 juni maandag 25 mei 
week voor 5 juli maandag 22 juni 
week voor 6 september  maandag 24 augustus 
week voor 4 oktober maandag 21 september 
week voor 1 november maandag 19 oktober 
week voor 6 december maandag 23 november 
 

De redactie 
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Kerkenraadsvergadering  
van 25 maart 2026 
 

Diaconie 
De vacature bij de diaconie gaat ingevuld wor-
den door Boet Stortelder. De kerkenraad stemt 
gaarne in met de voordracht door de diaconie. 
 

Kerkrentmeesters 
We hebben u vanuit de vorige vergadering geïnfor-
meerd dat het winkelpand Rentenierstraat 5 ver-
huurd is. Na een opknapbeurt door de huurder komt 
er een koffiehuis en koffiebranderij en een yoga-
studio. De huur is voor 5 jaar met een optie voor nog 
5 jaar. Helaas een tegenvaller: de staalconstructie in 
het pand is niet brandwerend uitgevoerd. Dit bete-
kent dat dit op last van de gemeente alsnog moet 
worden uitgevoerd. De brandwerendheid is ook no-
dig voor de veiligheid van de bovenbewoners. Tevens 
wordt nu geluidsisolatie meegenomen. De werk-
zaamheden zijn reeds in gang gezet. Extra kosten: 
tussen de € 25.000,- en € 30.000, -. 
De noodverlichting in de Johanneshof is aan vervan-
ging toe. Deze moet minimaal een uur na het uitval-
len van de elektriciteit blijven branden. Hetzelfde 
geldt voor de vluchtwegverlichting. Dit gebeurt gelijk-
tijdig met de jaarlijkse controlebeurt van deze ver-
lichting en de brandblusmiddelen. 
 
Pastoraat 
Eef Tieltjes is gestopt als contactpersoon. Verder gaat 
eind van dit jaar ook Willie ten Barge stoppen. Totaal 
zijn er nu 3 vacatures. De kerkenraad doet via deze 
weg een dringend beroep op gemeenteleden om 
contactpersoon in een wijk te worden.  
U kunt hiervoor met één van de ouderlingen of aan-
wezige contactpersonen (zie overzicht in kerkblad) 
contact opnemen voor nadere informatie of aanmel-
ding. 
 
Bij de kerkdiensten 
De Top2000-dienst die om 19.00 uur plaatsvond was 
drukker bezocht dan die in de morgen. 
De kerkenraad kiest ervoor zo mogelijk de avond te 
behouden. Ds. Hinkamp heeft dit meegenomen in het 
overleg. Ook Dinxperlo wil graag een avonddienst. 
Wij gaan de eerstvolgende keer weer naar de och-
tend. Het jaar daarop houden wij dan weer de dienst 
’s avonds. Dus om en om.  
De nieuwe camera’s t.b.v. kerk-tv zijn er. Er komen 
vier camera’s. De planning is om op 10 mei alles wer-
kend te hebben. 
 
 
 
 

Vorming en Toerusting 
Het programma voor het volgende seizoen is rond, 
evenals het programma van de middagen van ‘Kom 
es an!’. De aanvangstijd van de avonden van V & T 
gaat naar 19.00 uur en de avonden gaan duren tot 
maximaal 21.00 à 21.15 uur. De avonden zijn soms op 
maandag en soms op donderdag. 
 
Toekomst kerkblad ‘Op Weg’ 
De kosten voor ons kerkblad gaan met zeker 25% 
omhoog. 
Bezien is een eventueel samengaan met kerkblad van 
Aalten-Bredevoort. Dit blad verschijnt evenwel om de 
3 weken. Maar eenmaal in de 3 weken wordt zeker 
niet goedkoper. Dit kan worden geschrapt als moge-
lijkheid.  
Er is contact met uitgeverij de Zalige Zalm. Deze kan 
het kerkblad uitgeven in 3 formaten. De kosten zijn 
nog niet bekend. De vraag komt ook ter tafel hoe 
vaak per jaar. Ook alle bijkomende kosten moeten in 
beeld komen. 
 
Hebt u vragen naar aanleiding van de verslagen van 
de kerkenraadsvergadering? U kunt altijd contact 
opnemen met de scriba of een ander lid van de ker-
kenraad.   
 

Namens de kerkenraad, 
Flip de Bruijn, notulist 
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Deurcollectes in de komende weken 
 

3 mei: onkosten AKZ-dienst (oecumenische dienst 
kerk Zieuwent) 
 

10 mei: KIA, zending Kenia 
Meer vrouwelijke predikanten in het ambt 
Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie 
te studeren. Vanwege traditionele rolpatronen wor-
den vrouwen vaak tegengewerkt. 
Kerk in Actie financiert een studiefonds waardoor elk 
jaar 34 vrouwen een studiebeurs ontvangen. Mede 
dankzij dit fonds zijn er steeds meer Keniaanse vrou-
wen met een universitaire theologische opleiding. In 
sommige kerkgenootschappen mogen vrouwen in-
middels als predikant werken. Dit helpt om de positie 
van vrouwen in Kenia te verbeteren. 
 

17 mei: onderhoud orgel 
 

24 mei (Pinksteren): Zendingscollecte Cuba  
Gaarkeukens in Cuba met hulp van jongeren  
In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en 
elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen 
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken 
leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo 
woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 
2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa 
rondkomen van een pensioen van 7 euro per maand. 
Wanda Hernández richtte een pastoraal en diaconaal 
centrum op. Cubanen komen hier samen voor liturgi-
sche cursussen, maar kijken ook om naar mensen in 
nood, bijvoorbeeld via een gaarkeuken. Een groep 
vrijwilligers, waaronder ook jongeren, brengen de 
meest kwetsbaren iedere week een voedzame war-
me maaltijd en bieden gezelschap. Mensen kunnen er 
iedere dag ontbijten. Zo is dit centrum een baken van 
hoop en persoonlijke aandacht, die het zware leven 
van Cubanen verlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 mei: Stichting Present (eigen project diaconie) 
We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te 
zetten voor de ander en de samenleving. De kloof 
tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie 
komen is voor veel mensen (te) groot.  
Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang 
niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regel-
matig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te 
bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp 
nodig heeft. 
Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Pre-
sent vervult graag die brugfunctie tussen helper en 
hulpbehoevende. Wij brengen mensen bij elkaar. 
 

7 juni: onderhoud gebouwen 
 

  
 
Ondersteuning goede doelen 
De diaconie steunt elk jaar verschillende goede doe-
len in Nederland en het buitenland. Deze betalingen 
zijn verspreid over het jaar. 
De komende maand worden de volgende doelen 
ondersteund:  

• Voedselbank Lichtenvoorde 

• Stichting Pan de Vida, Peru 
 

Namens de diaconie, 
Hans Tornij en Ina Hulshof 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De diaconie wil graag waar het noodzakelijk is hulp 
bieden. Laat ons weten als u of iemand in uw om-
geving hulp nodig heeft. Dit kan via een diaken, via 
de mail diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl of telefo-
nisch via 0544-37 96 91. 
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Geloven in vrijheid 
 

Zondag 3 mei is er, om 10.00 uur, een oecume-
nische kerkdienst in de St. Werenfriduskerk in 
Zieuwent. Muzikale medewerking wordt ver-
leend door de harmonie van Zieuwent en Mari-

envelde, met enkele prachtige muziekstukken. Voor 
de samenzang is er de ondersteuning van het kerk-
koor uit Zieuwent. 
Voorgangers zijn mevrouw Betsy Hummelink, ds. 
Hans Hinkamp en meerdere lectoren. 
Het thema is: 'Geloven in vrijheid'. 
 

 
 

Juist in een tijd met oorlogen, geweld en veel onvre-
de is het belangrijk om stil te staan bij de waarde en 
de kracht van samenwerking in plaats van polarisatie. 
In een wereld waarin de vrijheid, wereldwijd, onder 
druk staat is het goed om als kerken samen een te-
gengeluid te laten horen. Een sprankje hoop kan 
soms een lichtje doen ontbranden dat kan helpen om 
de duisternis in te perken. 
 

In de kerkdienst krijgt iedere bezoeker de gelegen-
heid om, in een persoonlijk lichtgebed, ook zelf een 
lichtje aan te steken voor dat waar men graag Gods 
licht over wil aanroepen. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Er is deze ochtend geen kerkdienst in de Johannes-
kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiltewandeling 16 mei 
 

We gaan weer op pad voor opnieuw een prachtige 
stiltewandeling. De maand mei is de maand van het 
frisse groen; altijd genieten! Als het weer echt niet 
goed is gaat het niet door en doen we iedereen die 
zich opgegeven heeft bericht. 
 
Vertrek: Om 13.00 uur verzamelen we bij de Johan-
neshof. Van hieruit rijden we gezamenlijk naar het 
beginpunt van de wandelroute. Waar precies? Dat is 
iedere keer weer een verrassing. Kosten voor koffie 
(en/of iets voor bij de koffie) zijn voor eigen rekening. 

 
Opgeven: via: info@pkn-lichtenvoorde.nl, uiterlijk de 
dag voor de wandeling. 
Het doorgaan van de wandeling is afhankelijk van het 
weer. 
 
 
 
 

Bloemen vanuit de kerkdienst 
 
29 maart Mevrouw Onstenk-Knufing 
  IJsvogel 37 
5 april  De heer Baarsma 
  Sweelinkstraat 3 
12 april De heer en mevrouw Brouwer 
  Het Veen 47 
19 april De heer en mevrouw Klein Gunnewiek 

Oude Aaltenseweg 43 
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De preek van de leek 
 

Zondag 21 juni is Jan Meerdink de gastvoorganger in 
de Johanneskerk. Jan Meerdink komt oorspronkelijk 
uit Lichtenvoorde, is familie van een andere bekende 
Meerdink en zal deze zondag de Preek van de leek 
verzorgen. In het juninummer van Op Weg volgt meer 
informatie hierover. Vooruitlopend hierop vindt u 
alvast een verhaal van Jan Meerdink. 
 
De wortels van ons bestaan 
Een tijdje terug werd ik door een collega uitgenodigd 
voor zijn trouwerij in India. Het was een bijzondere 
ervaring: drie dagen feest, bijna duizend gasten, 
overvloedig eten en nauwelijks alcohol. Voor zover ik 
weet werd het grootste deel van de bruiloft betaald 
door de ouders; het was een traditionele viering. 
Bruid en bruidegom zijn nazaten van Arabische chris-
tenen die ruim tweehonderd jaar geleden uit het 
Midden-Oosten zijn gevlucht. 
Wat mij het meest raakte waren de rituelen tijdens 
de bruiloft. Deze rituelen, zo werd mij uitgelegd, her-
innerden aan de vlucht van hun voorouders uit het 
Midden-Oosten, de verbondenheid tussen de families 
en de hoop en het geloof in de toekomst, ook in 
moeilijke tijden. 
 
Zo werd er een lont aangestoken in een kom met 
olie. Dit symboliseerde het licht op het pad dat je 
moet gaan. De families voedden elkaar door met de 
hand voedsel in elkaars mond te leggen: een verwij-
zing naar het delen van eten in tijden van nood. Er 
was ook een klein, plat kannetje met water, waarvan 
men elkaar liet drinken, als symbool voor het delen 
van water tijdens de vlucht. Tot slot werd er een ze-
gen uitgesproken door handoplegging, eerst door de 
ouders en later door de priester. Daarbij klonk de 
boodschap: geloof in God en vertrouw op de toe-
komst, wat die ook zal brengen. 
 

 
 
Wat dit alles extra bijzonder maakte, was dat deze 
rituelen niet in de kerk plaatsvonden, maar ’s avonds 
tijdens het feest, in aanwezigheid van misschien wel 

duizend gasten, van wie velen een islamitische, hin-
doeïstische of atheïstische achtergrond hadden. 
 
Een week later sprak ik hierover met een oude India-
se vrouw die dit mooi verwoordde. Zij zei: ‘Ieder 
mens heeft drie wortels nodig om te overleven. Deze 
drie wortels moet je koesteren: 
 
1. De traditie, de verhalen van je voorouders en hoe 
zij moeilijkheden hebben overwonnen. 
2. De gemeenschap waarin je leeft, omdat je daar 
altijd terechtkunt. 
3. Het geloof in de toekomst, geloof in God waardoor 
je vertrouwen en hoop houdt, ook als deze toekomst 
er somber uitziet.’ 
 
In West-Europa hebben we, o.a. door de welvaart, 
het individualisme omarmd. Dat heeft aantrekkelijke 
kanten: je bepaalt zelf waar je je goed bij voelt, hoe je 
je leven inricht en wie je vrienden zijn. We bepalen 
zelf onze opleiding of ons werk. Zelfs bepalen we zelf 
wat wij denken dat goed of fout is. We geloven voor-
al in onszelf en in wat meetbaar is. We worden niet 
belast door tradities of verhalen van vorige genera-
ties. We leven in het nu en denken dat het leven 
maakbaar is, door ons gemaakt wordt. 
 
Maar het individualisme, deze vrijheid, heeft ook een 
keerzijde. Op het moment waarop het leven moeilijk 
wordt, hebben we een gemeenschap (vrienden) no-
dig, anders kan een gevoel van eenzaamheid snel de 
kop opsteken. We hebben maar weinig oog voor tra-
dities, anders gezegd: hoe onze voorouders met pro-
blemen omgingen. Maar bovenal zijn we vaak onze-
ker over de toekomst en vaak ervaren we daardoor 
een gevoel van zinloosheid. 
 
Dan denk ik terug aan de woorden van die oude 
vrouw uit India: houd de gemeenschap in stand, blijf 
verhalen en tradities doorgeven aan de volgende 
generaties en houd vast aan het geloof (in de toe-
komst). Wanneer de tijden moeilijk zijn, laat je dan 
voeden door deze wortels — en je zult je rust en vre-
de vinden. 
 

Jan Meerdink 
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Vrijwilligers PKN Lichtenvoorde helpen inwoner 
weer op weg 
 

 
 
‘Wat fijn dat we iets voor mevrouw hebben kunnen 
betekenen,’ vertelt één van de vrijwilligers van de 
Protestantse Kerk in Lichtenvoorde. Samen met vier 
andere leden van de kerk stak zij via Present Oost 
Gelre de handen uit de mouwen om een inwoner te 
helpen bij het opruimen en schoonmaken van haar 
woning. De actie kwam voort uit een zogeheten tijd-
collecte binnen de kerk. Daarbij wordt geen geld in-
gezameld, maar tijd en inzet gevraagd. Een waarde-
volle manier om mensen die iets voor een ander wil-
len betekenen te verbinden met inwoners die hulp 
goed kunnen gebruiken. 
 
De hulpvraag werd door GGNet bij Present ingediend. 
De bewoonster was na een herseninfarct tijdelijk 
opgenomen voor revalidatie. Voordat zij weer naar 
huis kon, moest haar woning eerst veilig en op orde 
worden gebracht. Pas daarna kan reguliere huishou-
delijke hulp worden ingezet. Voor haar was dat, me-
de door mentale problemen, een te grote en moeilij-
ke opgave geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de vrijwilligers was het een dankbare klus. De 
keuken kreeg een grondige schoonmaakbeurt en 
kasten werden van 
binnen en buiten 
gereinigd en op-
nieuw ingericht. In 
de woonkamer 
werd alles ver-
plaatst om goed te 
kunnen stofzuigen 
en schoonmaken. 
Ook werd grofvuil 
direct afgevoerd 
naar de stort. 
‘Soms zien mensen 
zelf niet meer wat 
er moet gebeuren, 
of weten ze niet waar ze moeten beginnen,’ vertelt 
een van de vrijwilligers. ‘Dan is het mooi dat wij kun-
nen helpen. Hopelijk is dit voor mevrouw een nieuw 
begin.’ 
 

Naast deze vrijwillige inzet ontvangt Present Oost 
Gelre ook financiële steun van PKN Lichtenvoorde. 
 
Ook zin in een mooie vrijwilligersklus? 
Lijkt het je ook leuk om eenmalig, samen met vrien-
den, collega’s of andere groep een kwetsbare dorps-
genoot te helpen met een praktische klus? Neem dan 
contact op met Natasja te Linde, coördinator Present 
Oost Gelre, en alles wordt voor je geregeld: 
natasja.te.linde@presentoostgelre.nl 
telefoon 06-83 06 05 98. 
Of kijk op www.presentoostgelre.nl 
 

 

Open Tafel  
 

De volgende open tafel zal worden  
gehouden op vrijdag 15 mei 2026. 

 

 🗓   15 mei 
       11.30 uur 

     Johanneshof   

   

Joke Rouwhorst, tel. 0544-37 36 62 
of 06-17 05 59 13 

  Annelies Romijn, tel. 06-53 93 05 22 
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Geleuf ‘t no maor - Creatief  
 

Ik kriege regelmaoteg te heuren dat ik zo creatief 
bunne. Noo hoppe ik maor dat dat positief wordt 
bedoeld, want creatief kan ok betekenen da’j ne gro-
ten prutjepeter bunt. D’r bunt vormen van creativiteit 
waorin ik wellicht bovvengemiddeld score, maor op 
andere vlakken bun ik a-creatief umdat ik de capaci-
teiten, de interesse en met name het geduld daor 
neet veur hebbe. Schilderen, muziek maken en tek-
sten schrieven, dat geet nog wal zo’n betjen maor 
knutselen is niks veur mien. 
I-j heurt bi-j Septemberkunst in Aalten verschillende 
mensen zeggen: ‘Dat zol ik nooit können.’ A’j dan 
vraogt of ze het al ’ns eprobeerd hebt, dan is het 
antwoord meestal ‘nae’. Met andere woorden: ‘Ik 
denke dat ik het neet kan, dus ik begin der maor neet 
an.’ Creativiteit kan mooi waen, maor creativiteit kan 
ok ne bepaalde onröst gevven, umdat de creatieve-
ling ovveral kansen en meugelekheden zut. 
Bi-j creativiteit denk i-j al gauw an het maken van iets 
wat niet echt een doel of functie hef. Hooguut ne 
vorm van tiedverdrief. Miene teksten zölt beveur-
beeld nooit de Libris Literatuur-pries kriegen en maor 
deur een zeer klein publiek worden elaezen. En mie-
ne schilderi-jen zölt ok nooit in het Rijks te bewonde-
ren waen, hooguut ne kere bi-j Septemberkunst. Ma-
or dat is ok neet het doel van creativiteit. En toch kan 
creativiteit soms ok onverwachts functioneel waen. 
Een jaor of dree gelaene hebt wi-j met Kunstzinnig 
Aalten in de Helenakerke de tentoonstelling ‘Beeld 
van God/Goddelijke verbeelding’ eorganiseerd. ‘t 
Was de bedoeling dat i-j in een kunstwark, met een 
gedicht of wat dan ok, iets Goddelijks leten zeen of 
iets waorin i-j God herkent. Ik had het onderwarp 
bedacht, maor toen ik daor zelf met an de slag ginge, 
veel mien dat vies teggen. I-j mot naodenken ovver 
de vraoge: ‘Waor geleuf i-j noo eigenlek in?’ 
’t Stomme was, ik kon zo tien dinge opneumen waor 
ik neet in geleuve, maor um noo zo maor an te 
gevven waor ik wál in geleuve is een heel ander ver-
haal. ‘t Worden echt een betjen ne zoektocht. Toch is 
de expositie wal nutteg ewest. Neet allene het maken 
van het ‘kunstwark’ maor ok het denkproces veuraf 
vroog het neudege van de creativiteit en bewustwor-
ding. De tentoonstelling is allange veurbi-j en toch zol 
ik iederene willen adviseren um ’ns iets creatiefs te 
maken waorin i-j iets Goddelijks herkent. Noo neet 
direct zeggen: ‘Ik kan niks maken’, want het geet neet 
um de uutvoering maor um ’t proces daorveur. Na-
tuurlek is het neet zo dat naotied alles dudelek is, 
maor ‘t mek ow wal bewust van ow geleuf en mis-
schien nog wal meer van ow ongeleuf. 
 
 
 

Creativiteit is volgens mien trouwens völle breder as 
allene maor iets maken. Het hef ok te maken met hoo 
of i-j ow laeven vormgeft. Hoo of i-j openstaot veur 
ni-je, onbekende dinge of hoo of i-j ummegaot met 
dinge wiet ow ovverkomt. Creativiteit vrög dus ok um 
lef en de dörf um ’ns gewoon op de bek te gaon, 
want ok dat kan ne kere gebeuren as i-j neet altied op 
safe gaot. 
Misschien hebt wi-j veur geleuven wal een portie 
creativiteit neudeg. Zeker in dizzen tied waorin geleuf 
neet meer zo vanzelfspraekend is. Beveurbeeld de 
creativiteit um in het dagelekse laeven iets van ow 
geleuf too te passen? Zeg maor de praktische invul-
ling van geleuf, naostenleefde en respect veur natuur 
en alles wat laeft. Dat vrög lef en jao, i-j könt ok ’ns 
ne schoever maken en op de bek gaon. Dat göf niks. 
Het geet d’r neetumme da’j dreks de hele wereld 
verbaetert. Want bi-j elke vorm van creativiteit geldt: 
i-j mot klein beginnen. 

 
Op dit moment heur ik nogal ’ns de term: ‘de kerk 
van de toekomst’. Ik denke dat het begrip creativiteit 
onlosmakelek verbonden is an de kerk van de toe-
komst. Natuurlek wordt d’r met Regenboogdiensten 
en Kliederkerk al goed invulling egevven an de ver-
schillende behoeften van kerkleden. Um met minder 
leden toch een complete kerke te waen mot al onze 
creativiteit wal worden anesprokken, anders bloedt ‘t 
op den duur dood. A-j een betjen oplettend laest, dan 
is ow vast op-evallen dat ik het woord ‘onze’ onder-
streept hebbe. Daormet bedoel ik dat wi-j allemaole 
ne bi-jdrage mot leveren en neet allene onze pasto-
raal medewerkers de kaore könt laoten trekken. Deur 
de beslommeringen van de afgelopen tied is d’r in de 
kerke minder terechte kommen van een creatieve 
invulling van kerke-waen. Laot wi-j noo endeleke ’ns 
an ‘t echte wark beginnen en een open kerkgemeen-
schap worden, dee neet alleen op zondag maor ok 
deur de waeke ne rolle in de samenlaeving spölt. I-j 
heurt al wal: miene creatieve onröste spölt op – ik 
gao maor effen gitaar spöllen. 
Ajuus.  

Jan van Eerden (uut Aalten) 
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Als de hemel gesloten lijkt 
 

Wij danken U, Heer, 
want U hebt ons gezegd: 

‘Ik laat jullie niet als wezen achter,  
Ik kom naar jullie toe.’ 

  
Soms, toch, voelen we ons 

vaderloos en moederloos alleen 
  

Als uw hemel gesloten lijkt 
en ons roepen terugkaatst. 

  
Als onze vragen blijven hangen 

in de wolken en onze liefde  
geen antwoord vindt. 

  
Als de stilte oorverdovend is. 

  
Dan vragen we U: 

kom opnieuw naar ons toe, 
raak ons aan door uw Geest, 

vul onze verlatenheid  
met uw nabijheid 

  
Dat wij weer weten:  

U bent er,  
zoals een goede vader, goede moeder, 

en wij zijn uw kinderen. 
  

Amen 
 

Ds. Ruud Stiemer 
Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl 
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Woestijnmoeders 
 

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger nodigt u uit voor een samenkomst 
over dit bijzondere onderwerp. Deze vindt plaats op dinsdag 19 mei in de Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint 
om 19.30 uur. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Deze samenkomst is gewijd aan het ontdekken van woestijnmoeders, vrouwen die de woestijn bewoonden in de 
eerste eeuwen na Christus, net als de woestijnvaders, over wie veel meer bekend is, maar gedreven door een 
eigen verlangen en urgentie. Woestijnmoeders zijn in de geschiedenis zo goed als onzichtbaar geworden. Dat zij 
essentieel deel uitmaken van de woestijntraditie … wie weet het? Maar ze waren er, en ze waren met velen. Het 
waren vrouwen die in de tijd dat christendom theologie werd en als kerk vorm kreeg, daaruit wegtrokken. 
Zelfbewust én nederig zochten zij in woestijn en in de wildernis de vrijheid haar roeping om een God-gewijd leven 
te volgen. Wat noodzaakte hen? Aan wie of wat gaven zij gehoor? Wat bezielde hen? 
 

Hadé Overdulve heeft zich verdiept in de oorsprongen van het christendom en  
ging op zoek naar de vrouwen in de woestijn. Zij is lekenkarmeliet, meewerkend  
betrokkene van St. Karmel Twente, geestelijk begeleider en eigentijds kluizenaar. 
 

Erik van de Groep 

Foto-expositie in de Johanneshof 
 

Ik ben een vrijetijdsfotograaf die heel veel plezier 
beleeft aan fotografie. Een specialisatie heb ik niet. Ik 
richt me dan ook op alles wat maar een leuk beeld op 
kan leveren, plezierig of grappig is om naar te kijken, 
en soms met een vraagteken.  

Tijdens vakanties zoek ik, in kerken groot en klein, 
naar bijzondere lichtval. Ook onderzoek ik 
biechtstoelen en vooral hun huidige functie. Een 
schier onuitputtelijke bron van fotoplezier. Op 
campings breng ik de urinoirs in beeld. Hè, urinoirs? 
Jazeker, want dat blijkt een verrassend onderwerp, 
met soms leuke visuele resultaten, vooral in de 
details. Maar ook het landschap en vreemde culturen 
krijgen aandacht, evenals architectuur, diverse 
evenementen, abstracte en macrofotografie. 

Het lidmaatschap van 
Fotoclub Helios in 
Aalten werkt vaak 
stimulerend vanwege 
de uitdaging die in de 
voorgelegde thema's 
ligt. De uitwerking 
daarvan leidt tot 
wisselende resultaten. 

De foto’s van de 
expositie in de 
Johanneshof zijn een 
kleine, aangepaste 
greep uit mijn archief. Op mijn website groepsfoto-
fotogroep.nl is uiteraard veel meer te vinden. 

 
 

Midzomerwandeling (5,5 km) 
 

Mattheus Verbindt organiseert i.s.m. de Commissie 
Ontmoeting & Inspiratie van Paulus-Ludger parochie 
op maandag 22 juni een midzomerwandeling. 
 

Aan het begin van de zomer 
trekken we onze wandel-
schoenen aan. 
Al wandelend komen we in 
gesprek met elkaar over zaken 
die ons en onze tochtgenoten 
kunnen inspireren. 
 

Het kaartspel van de KRO ‘De Wandeling’ kan het 
gesprek op gang brengen. Dit jaar wandelen we rond 
Eibergen. 

 

Wanneer: maandag 22 juni 2026. 

Vertrekpunt: RK Mattheuskerk, Grotestraat 88 in 
Eibergen. Starttijd: 19.00 uur. 

Duur wandeltocht: ca. 2 uur incl. een pauze - na on-
geveer 4 km - met koffie, thee en wat lekkers. Na de 
wandeling is er nog gelegenheid een glaasje frisdrank 
te nuttigen in de Antoniusbeuk van de RK Mattheus-
kerk. 

 

Opgave: 
vóór 1 juni via e-mail: mattheusverbindt@gmail.com 
 

Voor vragen m.b.t. de wandeling kunt u contact op-
nemen met Gerard Rupert, tel. 06-83 44 89 63. 

 

Loopt u ook mee. Meer dan de moeite waard! Neem 
gerust een wandelmaatje mee naar deze midzomer-
wandeling.                                       
Tot de 22e juni! 
 

https://fc-helios.nl/
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Scan de QR-code en luister naar het 
verhaal over Jezus’ Hemelvaart! 

Bron: Kind op Zondag | 12 april t/m 24 mei 2026 

Jezus gaat naar de hemel 
Bijbel: Handelingen 1:1-11 
 
Niemand weet hoe het was toen Jezus naar de hemel ging. Was er mist, een hemelsblauwe lucht, zon?  
En hoe zou het voor de leerlingen zijn geweest? Ze kijken en staren, maar ze zien Jezus niet meer.  
Wel zien ze twee mannen met witte kleren aan.  
 
Hieronder staat een codekleurplaat. Kleur deze in. Nu zie je langzamerhand iets meer van dit beeld.  
Zou het zo zijn geweest? 

Kinderpagina  
voor kleine en grote kinderen! 
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Het volgende nummer . . .   
 

voor de maand juni 2026 komt uit in de week voor 
zondag 7 juni 2026.  
Kopij moet uiterlijk maandag 25 mei 2026 om 12.00 
uur zijn ingeleverd via email naar: 
kopij@pkn-lichtenvoorde.nl 
Digitaal aangeboden kopij zullen wij zelf in het juiste 
lettertype en in de juiste afmetingen opmaken.  

  

Internet: www.pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Bezorging: de heer D. Aalbers, tel. 06 44 41 82 24 

 

Redactie Op Weg 
Ds. H. Hinkamp, tel. 37 14 09 
Mevrouw G. Kuijt-Gijsbers, tel. 37 02 98 
Mevrouw D. te Paske, tel. 06-10 61 97 58     

 

WIJKINDELING  
Wijkouderling/coördinator    telefoonnummer 
1.   Mevr. J. Twigt   06-14 16 48 99  
       Mevr. I. Hulshof   06-31 76 92 79 
2.   Dhr. M. Meijer  06-53 41 62 37 
3.   Mevr. D. Schepers  48 77 23 
      Mevr. A. Staring   37 96 98 
4.   Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
       Mevr. A. Staring   37 96 98 
       Dhr. G. Otten  37 34 93 
5.   Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 
6.   Mevr. T. de Bruijn  06-25 07 28 17 
7.   Vacature 
       Mevr. A. Scholten  37 52 14 
8.   Mevr. B. Roelofswaard  37 95 87 
       Mevr. T. de Jongh   37 33 16 
9.   Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
10. Mevr. S. Kraaij  06-83 03 91 62 
      Mevr. J. Mateman   06-10 51 69 66 
      Vacature     
11. Mevr. W. ten Barge   37 31 97 
12. Mevr. J. Rouwhorst  37 36 62 

 

ADRESSEN: 
Ds. J.J. Hinkamp 
Dijkstraat 17 
7131 DM Lichtenvoorde 
tel. 37 14 09 
E-mail: hans@hinkamp.info 
 
Scriba: De heer A. Liesker 
Neptunus 53 
7131 HN Lichtenvoorde 
Tel. :  06-12 37 50 42  
e-mail: info@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Kerkgebouw Johanneskerk en 
gemeentecentrum ‘Johanneshof’ 
Rentenierstraat 9 
7131 DK Lichtenvoorde 
tel. 37 60 56 

 

Koster kerkgebouw: de heer G.J. Otten 
Beatrixplein 7, 7131 XW  Lichtenvoorde 
Tel. 37 34 93 | koster@pkn-lichtenvoorde.nl 

Beheer en contactpersoon afspraken Johanneshof:  
mevrouw T.H. de Bruijn-Timmerman 

Esstraat 34, 7131 CT Lichtenvoorde 
tel. 06-25 07 28 17 (10-11 en 19-20 uur) 
johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Administratie Johanneshof:  
mevrouw Ph. de Bruin-de Bruijn 
Klaasbos 1, 7131 SZ Lichtenvoorde 
johanneshofbeheer@gmail.com 

 

Ledenadministratie:  
mevrouw L. Schutten-Markvoort 
Hillenstraat 1, 7131 ZN Lichtenvoorde 
Tel. 37 64 68  
E-mail: ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Cantor-Organist: de heer H.J. Meerdink 
Mr. Meinenweg 30, 7107 AN Winterswijk Kotten 
tel. 0543-56 35 72 

Organist: de heer B. Tieltjes,  

Sperwer 17, 7132 EM Lichtenvoorde 
Tel. 0544-84 33 56 

 

Contactpersoon Cantorij: mevrouw T. de Jongh 
Bernard van Meursstraat  11, 7131 XE  Lichtenvoorde 
tel. 373316   /  06-53199666 
trudydejongh@gmail.com  
 

Vorming en Toerusting: de heer S. Tamminga 
Diepenbrockstraat 13, 7132 AM Lichtenvoorde 
Tel. 37 27 52 

 

Administratie Kerkrentmeesters en Administratie 
Diaconie: de heer F.J. van Lochem 

Penningmeester Kerkrentmeesters:  
de heer F.J. van Lochem  
Van der Meer de Walcherenstraat 10 
7131 EN Lichtenvoorde 
Tel. 37 47 23 

 

Penningmeester Beheerscommissie Johanneshof: 
de heer C. Langbroek Schatbergstraat 92,  
7132 AB Lichtenvoorde Tel 06-54 33 66 93 

 

Kerkbalans en overige fondsen:: 

e-mail: kerkbalans@pkn-lichtenvoorde.nl 

 

Bankrekeningen Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 
NL84 RABO 0336 1154 74  
(Kerkbalans, Giften, Collectemunten) 
NL10 RABO 0386 1167 17 (Exploitatie Johanneshof) 
NL15 RABO 0373 7245 86 (Bijdragen Solidariteitskas) 
NL37 RABO 0373 7245 78 (Collectenrekening) 
NL87 RABO 0373 7245 51 (Kerkblad Op Weg) 

 

Penningmeester Diaconie: Ruud Baars 
Oranjelaan 15, 7121 CA Aalten 
Tel: 06-29024772E- 
mail: diaconie@pkn-lichtenvoorde.nl 
Bankrek.: NL46 RABO 0336 1216 87 t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente Lichtenvoorde 

 

Begraafplaats Vredehof: de heer J. Niewold 
Willy Brandtplein 242, 7007 LH Doetinchem 
Tel. 06-38 09 71 50 
E-mail: j.niewold@upcmail.nl 
Bankrek.: NL13 RABO 0336 1637 97 
 
 
 

mailto:hans@hinkamp.info
mailto:koster@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshof@pkn-lichtenvoorde.nl
mailto:johanneshofbeheer@gmail.com
mailto:ledenadministratie@pkn-lichtenvoorde.nl
x-apple-data-detectors://2/0
x-apple-data-detectors://2/0
tel:06-54336693
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Kerkdiensten 
 

 zondag 3 mei, 10.00 uur 
ds. J.J. Hinkamp 
AKZ-dienst: oecumenische dienst in de 
Sint Werenfriduskerk, Zieuwent 
aanvullende collecte: AKZ-diensten 

 
zondag 10 mei, 10.00 uur 
ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: KIA, zending 
 

zondag 17 mei, 10.00 uur 
ds. H. Overdijk, Ommeren 
aanvullende collecte: onderhoud orgel 
 

zondag 24 mei, 10.00 uur  
Pinksteren 
ds. J.J. Hinkamp  
aanvullende collecte: KIA, zending 
 

zondag 31 mei, 10.00 uur  
ds. J.J. Hinkamp 
aanvullende collecte: eigen project diaconie 
                                       (Stichting Present) 
 

zondag 7 juni, 10.00 uur 
ds. J.J. Hinkamp 
viering Heilig Avondmaal 
aanvullende collecte: onderhoud gebouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle diensten zijn te zien op kerkdienstgemist.nl bij  
PKN Lichtenvoorde. 

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte?  Dat kan 
op bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7245 78, 
of met de Givt-app. De opbrengst zal in drie gelijke 
delen verdeeld worden onder de diaconie, de kerk 
en de aanvullende collecte. 
 
 
 

 

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
En kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
 

http://kerkdienstgemist.nl/

